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YAŞAMA SEVİNCİ 


Laurel'ın on beş yaşındayken başından geçen o tüyler ürpertici olaydan sonra, adı günlerce gazete manşetlerinden inmemiş, herkesin gözü önünde onuru zedelenmiş ve ıncıtılmıştı. Ustelik çıkarıldığı mahkeme, kendisine tecavüz etmeye kalkışan adamı baştan çıkarttığı gerekçesiyle onun bir ıslahevine kapatılmasını uygun görmüştü. 

Laurel bu olaydan sonra dış dünyayla tüm ilgısını kesmiş, bütün erkeklerden korkar olmuştu. C, mutlu ve neşeli bir genç kızlık dönemi geçirmeden, kendisini soğuk, cansız ve duyarsız bir dünyada bulmuştu. 

Bütün bunların üzerinden altı yıl geçmiştı şımdı. Genç kız, kâbuslarla dolu yıllarını unutmaya ve hayatın günlük akışına ayak uydurmaya çalışıyordu. Ama o sıralarda yaşamında önemli bir rol oynamış olan Oliver Savage yeniden karşısına çıkmıştı işte... 
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YAŞAMA SEVİNCİ 


Genç adamın dudaklarının, vücudunun en hassas yerlerinde gezindiğini hissediyordu Laurel. Onun dokunuşunun verdiği zevkle bütün vücudu bir yay gibi gerilmişti. Titreyen bedenini karış karış araştırarak uyaran erkegin, sevişmede ulaştığı en uç noktaydı bu. Genç adamın dili dimdik göğüs uçlarına dokununca Laurel zevkten küçük bir çığlık attı. Bedeni onun uyandırdığı şehvete tümüyle teslim olmuştu... 

Ama Oliver, bütün vücuduyla genç kızı örttüğü anda, Laurel korkuyla sarsıldı. Bu korkunun nedenleri tabii ki geçmişteydi. Kaskatı kesilmişti... 
Onun üvey babası değil de Oliver olduğunu yeniden kavrayana kadar sürdübu... 


YAŞAMA 
SEVINCI 
Penny Jordan 


Bu BEYAZ DİZİ özel kıtaplığına aittir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


Sally o gün, belki yüzüncü kez, kapıdan başını uzatarak heyecanla, «Daha gelmedi mi?» diye sorunca, Laurel bıkkınlıkla içini çekti. 

Gözlerini daktilosundan ayırarak, başını hayır anlamında salladı. «Gelişini ilk öğrenecek olan ben değil Frances'tir. Ayrıca Mr. Marshall seni benim odamda görünce yine çok kızacak. Fotokopileri bir an önce bitirmeni istiyor, biliyorsun.» 

Sally, Laurel'in uyarısına aldırmayarak, «Sen de hiç romantik değilsin,» dedi. «Birazdan ülkenin en ünlü yazarı buraya gelecek, sense Marsh’ ın fotokopilerini düşünüyorsun. Hiç heyecan duymuyor musun? Geçen gece onu televizyonda- ki bir açık oturumda izledim. Müthiş bir adam. 
Sence de öyle değil mi?» 

«Mr. Graves 'benim için sadece gelecekteki bir müşteridir,» dedi Laurel soğuk bir sesle. «Ne kendisini gördüm, ne de kitaplarını okudum.» 

«Bence çok şey yitiriyorsun,» dedi Sally rahat bir ifadeyle. «Koyu renk saçlı erkeklerin daha seksi olduğu görüşüne katılmıyor musun?» Laureilın yüzüne bakınca susmak zorunda kaldı. 
Sally, 'Marshall ve Marshall, Mali Müşavirlik Bürosu'nda en az Laurel kadar eski bir elemandı. Yaşlı Mr. Marshall'ın sekreteri Mary emelili olup ayrılınca onun yerine girmişti, Ama tüm ıs- 


o 


Tarama Jesica Düzenleme Ser reS & Sahara 


rarlı sorularına rağmen, Laurel hakkında öğrendikleri ilk günlerde öğrendikleriyle sınırlı kalmıştı. 

“Biraz kendisine baksa çekici bir kadın olabilir, diye düşündü Sally. Pencereden sızan güneş ışığı, Laurel'ın sıkıca topuz yapılmış simsiyah saçlarında yer yer kızıllıklar oluşturmuştu. Yirmi bir, yirmi iki yaşlarındaydı, ama özensiz giyinişiyle neredeyse kırk civarında gösteriyordu. 
Yüzünde hiç makyaj yoktu. Sally'nin imrendiği pürüzsüz bir cilde sahipti. Ailesinden, daha doğ: rusu iş dışında bir şeyden söz ettiği hiç duyulmamıştı. Acaba erkek arkadaşı var mıydı? Erkeklerden ya da seksten konuşulduğu zamanlar takındığı tavır düşünülürse, bu pek olası değildi. Sally, Laurel'ın karşı cins konusunda ön yargılı olduğuna inanıyordu. Ama tüm araştırmalarına rağmen bir türlü çözememişti bunun nedenini. Yine de severdi onu. Firmanın en kıdemli sekreteriydi. Kendi işini titizlikle yürüttüğü gibi Ssally'ye de yardım edecek zaman bulurdu. 

Frances'i düşününce yüzünü buruşturdu. Şu anda en yaşlı durumda o bulunuyordu. Laurel' ın söylediği doğruydu. Jonathan Graves, Mr. 
Marshall'la görüşmek için geldiğinde büroya girer girmez önce Frances'i görecekti. O da bu fırsatı en iyi biçimde değerlendirecekti kuşkusuz. 
Sally kendisinin sıradan kumral tipini, Frances' in Kuzey Avrupalı soğuk görünüşüyle kıyaslayarak, 'Lanet olsun,' diye söylendi. 

Sonra Laurel'a dönerek, «Gerçekten en ufak bir ilgi duymuyor musun?» diye sordu. 

Laurel hafifçe gülümsedi. Zavallı Sally, onun yeni müşteri hakkında kendisi gibi düşünmediği- 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ne inanmakta güçlük çekiyordu. Gülümsemesi yarım kaldı. Laurel'ın karşı cinsle ilgili duyguları yoktu ki. Eğer adam, Mr. Marshall gibi resmiyse, o erkekle ilgilenmek zaten aklına bile gelmezdi. Ama özel ilişkiye girmek isteyen olursa. 
ilgisizlik bu kez korkuya ve tiksintiye dönüşüyordu. 

Alt kattaki büroda bulunan muhasebeciler, Laurel hakkında çoğu kez yüz kızartıcı şeyler konuşurlardı. Ama o yıllardır kendi kabuğun- da yaşamaya alışmıştı. Bu yüzden kimsenin kendisi hakkında ne düşündüğünün farkında bile değildi. Erkekler sanki ona çok yabancı bir insan türüydüler. © olaydan sonra, yani yeryüzünde yapayalnız kaldıktan sonra gönderildiği manastırda hiç erkek yoktu. Onu önce bir ailenin yanma vermişler, ama yaşıtlarıyla ilişki kurmayı reddetmesi ve sürekli gördüğü kâbuslar nedeniyle sonradan manastıra göndermişlerdi. 

Baskı dolu ortama rağmen mutlu günler geçirmiş ve rahibe olmayı istemişti. Ama Baş Rahibe vazgeçirmişti onu. Böyle bir karara varmak için yeterli tecrübesi olmadığını söylemişti. 

Ama Laurel gerçek nedenin bu olmadığını biliyordu. Hemen reddetmemişler, bunun yerine onu kibarca ikna etme yolunu seçmişlerdi. Hem de hangi nedenle? 

Daktilonun üzerindeki parmakları kasıldı, kahverengi gözleri hatırladığı acı ve dehşetle iyice koyulaştı. İçini bir titreme sardı birden. Mide bulantısını güçlükle bastırmaya çalıştı. Kötü anıları unutmaya yemin etmişti. 

«İyi misin Laurel?» 

Sally'nin endişeli sesi düşüncelerini bölerek, 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Laurel'ı daldığı geçmişinden kopardı. 

«İyiyim,» derken yalan söylüyordu. Sonra saatine bir göz atarak. «Ne dersin, bir fincan çay içelim mi?» dedi. 

Sally rahatlamıştı. Laurelin önerisini kabul etti. Her zaman sakin görmeye alıştığı Laurel'ın gözleri onu bir an korkutmuştu. Sanki bir yabancıya bakar gibi bakmıştı kendisine. Yüzünde anlaşılması güç bir dehşet ifadesi vardı. 

Sessizce çaylarını içtiler. Laurel böyleydi işte. 
Kimseye güvenip de içini dökemezdi. Sanki bu dünyada yaşamıyor gibiydi. Sally birden, eğer birisi Laurel'a dünyada işlenen günahları, vahşeti anlatsa, onun buna hiç şaşırmayacağı duygusuna kapıldı. Bunun şu anda aklına nerden geldiğini bilmiyordu. Sally birden saatin üçü geçtüğinin farkına vardı. Jonathan Gravesi kaçırabilirdi. Laurel'm masasındaki dahili telefon çalınca bundan iyice emin oldu. 

Laurel ahizeyi kaldırıp, karşı taraftan söylenenleri sessizce dinledi. 

Sonra, «Mr. Marshall odasına gidip not alma- mı istiyor,» dedi. Bir yandan da not defteriyle kalemini toparlıyordu. «Uzun sürebilir. Çay tepsisini hazırlasan iyi olur. Onu da götürürüm.» 

“Marshall ve Marshall’ eski tipte 'bir kuruluştu. Müşterilerin özenle ağırlanması gerektiğine inanılırdı. Zaten müşterilerin çoğu da yaşlı kimseler olurdu. Laurel buna aldırmazdı ama Sally, sık sık daha modern bir yerde çalışmak istediğini söyler dururdu. 

Laurel çay tepsisini kontrol ettikten sonra aynada topuzunu inceledi. Saçları sımsıkı gerilmişti, aksayan hiçbir yanı yoktu, Sekreterlik 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okulundaki arkadaşları, saçlarını omuzlarına bırakması için çok üstelemişlerdi. Hatta bir keresinde firketelerini çıkartacak kadar işi ileriye götürmüşlerdi. 

Biçimli bir kemik yapısı vardı. İnce uzundu. 
Cildi saydam denilecek kadar beyazdı. Tanıma fırsatı bulamadığı babasına çekmişti. 

İskoçyalıydı babası. Annesinin dediğine göre gezginin biriydi. Hong Kong'taki bir ayaklanma- da öldürülmüştü. Annesinin bu durumdan pek etkilenmemiş olmasını, Laurel evliliklerinin iyi yürümediğine yoruyordu. Zaten babasını pek tanımadığı için eksikliğini de duymamıştı. Laurel kendisini bildi 'bileli, hep annesi, anneannesi ve dedesiyle birlikte, Haripstead'deki büyük bir evde oturmuşlardı. Bu evi dedesi evlenirken yaptırmıştı. Orada yaşadığı günler mutlu ve tasasızdı. Uzun kulaklı, kahverengi beyaz bir köpek hatırlıyordu. Tepelere hayali tavşan avına çıkarardı. O zamanlar yakındaki bir kız okuluna gidiyordu. 

Bir süre sonra, önce anneannesi ardından da dedesi ölmüştü. Koskoca evde annesiyle kalmışlardı. Sonra paraları yetişmediği için annesi eve pansiyoner almaya başlamıştı. 

Elleri titreyince tepsideki fincanlar sallanma- ya başladı. Kendisini hemen toparlamalıydı. Ne oluyordu böyle? Geçmişe geri dönülemezdi ki? 
Üstelik şu anda hayatından memnun olması gerekirdi. Sessiz ve yaşlı insanların oturduğu bir sitede küçük bir dairesi, dilediği zaman şehir dışına çıkıp başını dinlemek için arabası vardı. 
Kırlık yerlerin sessizliği ve huzuru, gergin sinir lerine iyi geliyordu. 
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Artık yapayalnızdı. Annesı mahkemeden sonra olup bitenlerin utancına dayanamayarak sessizce ölüp gitmişti. Zaten kalbi öteden beri zayıf tı. Laurel vicdan azabı duyuyordu. O zamanlar, asıl ölmesi gerekenin kendisi olduğunu düşünmüştü hep. Ama bu kolay bir ceza olurdu. 

Kapıyı vurup içeriye girdi. Yaşlı Mr. Marshall bürodaki en büyük odaya sahipti. Odası maun mobilyalarla döşenmişti. Lambri duvarlar av tablolarıyla süslüydü. Böyle bir kuruluşa uygun, ağırbaşlı bir odaydı. 

«Demek bize çay getirdin Laurel, Mükemmel.» 

Mr. Marshall hafifçe gülümsemişti. Laurel bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi sekreteriydi. 
Sessiz, yetenekli... Mary Gilnour'un yerine onu önerdikleri zaman önce kuşkuya kapılmış, ama bir ay kadar kısa bir süre sonra yaptığı seçimin doğru olduğunu anlamıştı Ve böylece Laurel sekreteri olarak kalmıştı. Genç kıza bir göz attı. 
Açık kahverengi tayyörü ve beyaz dik yakalı bluzu, vücudunun hatlarını gizliyordu. Ama kaln çorapları bile bacaklarının zerafetini örtemiyordu. Laurel çayları fincanlara koyarken, Mr. 
Marshall'ın karşısında oturmakta olan adamın farkında bile değildi. Oysa adam genç kızı dikkatle inceliyordu. 

Anneannesinin 'Leylek bacaklı' dediği kadar vardı. Boyu bir altmış beş olmasına rağmen kızlar onun bacaklarına imrenirlerdi. Laurel adamın gözucuyla kendisini incelediğini fark edince öfkelendi. Çayına limon mu yoksa süt mü istediğini sorarken sesi buz gibiydi. 

Adam başını kaldırıp da kendisine bakınca. 
Laurel bütün kanının çekildiğini hissetti. Birden 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kulakları uğuldamaya başladı. Olamaz... ama gerçekti işte! Bu yüz, belleğine adeta çiviyle kazınmıştı. Unutması ya da yanılması olanaksızdı. 

Mr. Marshall'ın adını söylediği zaman sesi sanki çok uzaklardan geliyordu. Fincanı uzatacak gücü zor bulmuştu kendinde. Karşısındaki adam kendisine Jonathan Graves diyordu, ama Laurel onu Oliver Savage adıyla tanıyordu. Tabii o da Laurel'ı tanımıştı. Bir anlık da olsa gözlerindeki şaşkınlığı sezmişti. Laurel buna içi yanarak sevindi. Bu adam bütün hayatını mahvettikten sonra, ölümü bile isteyecek kadar perişan bir durumda bırakmamış mıydı onu? 

Mr. Marshall çayını aldıktan sonra, «Otur Laurel,» dedi. «Mr. Graves ya da Mr. Savage demek daha uygun sanırım. konuşma bittiğinde görüşmenin özetini almak istiyor. Bildiğin gibi Mr. 
Savage yazardır,» diye açıkladı. «Bir süre yurt dışındaymış ve Jonathan Graves takma adıyla kitaplar yazmış. Ama şimdi ülkesine yerleşmek istiyor. Bize vergi konusunda danışmaya gelmiş.» 

Jonathan Graves ya da Oliver Savage ne tür kitaplar yazıyordu acaba? Laurel'ın dudakları kıvrıldı. Bir tahmin yürütebilirdi bu konuda. Her. 
halde gazetecilik yaptığı sıralardaki gibi sansasyonel şeyler yazıyordu. Yalanlarıyla başkalarının zihnini çelmemeleri için bu tür insanların yazmalarına izin verilmemeliydi aslında. Böyleleri, iyice çarpıtıp abartmadıkça gerçeklerin işe yaramadığını düşünürlerdi. Aynıona... 

Son altı yıldır yaşamını sürdürmesini sağlayan insanüstü güçle oturup, patronuyla Cliver Savage arasında geçen konuşmanın notlarını tutma- ya başladı. Aklını vermek istemese de, Oliver Savage'ın sesindeki tonlamaların, alçalıp yükselmelerin farkındaydı. Onun yüzünü ilk gördüğü an duyduğu rahatsızlık, yerini korkuya terk etmişti. 
Ya şimdi kendisiyle konuşmaya kalkışırsa... Havır, buna katlanamazdı. Kalem sanki kendi kendine yazıyor gibiydi. Çünkü zihni kuşku ve korkuyla dolmuştu. Başını onun yüzünü görmeyecek biçimde önüne eğdi. Bir an doğrulduğunda onun bakışlarını üzerinde hissedince şaşırdı. Araştıran gözleri Laurel'm yüreğini okumak ister gibiydi. 
Savage onu her zaman ürkütmüştü, ama bu kez duyduğu korku öncekinden baskındı. Bu korku vücudunu kasıyor. geriyor, yüzünün bembeyaz kesilmesine neden oluyordu. 

Mr. Marshall yeniden konuşmaya başlayınca rahatlayarak önündeki kâğıda doğru eğildi. Ama adamın yüzü gözlerinin önündeydi. Sally çekici bir yüz demişti. Üstelik kitabının kapağındaki resme bakarak bunu birkaç kez tekrarlamıştı. Laurel o kapaktaki resme bakmadığına şimdi çok pişmandı. Hiç değilse böyle gafil avlanmaz, önceden hazırlıklı olurdu. Savage otur. 
duğu yerde kımıldadı. Uzun bacakları Laurel'ın bakış açısına iyice girmişti. Genç kız midesinin bulandığını hissetti Kalem parmaklarının arasından birdenbire kayarak yere düştü. 

İki erkek birden kalemi almak için eğildiler Ama Savagein kolu daha uzun olduğu için kalemi o aldı. Üstünde pahalı kumaştan dikilmiş bir takım elbiseyle adaleli göğsünü örten beyaz bir gömlek vardı. Kalemi alırken kolu hafifçe Laurel'a değdi. Bu Laurel'ın dehşetle irkilmesine vetmişti. Kalemi vermeden önce genç kızın gözlerindeki ifadeyi çözmeye yetecek kadar zamanı 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olmuşiu adamın. 

'Pek değişmemiş, diye düşündü Laurel. Belki biraz daha erkeksi bir görünüm kazanmıştı, Laurel ondaki gücü ta başında fark etmiş ve ürk. 
müştü bundan, Zaten zayıf olan sinirleri iyice yıpranmıştı şimdi. 

Büyük bir çaba harcayarak düşüncelerini geç mişten uzaklaştırdı. Evet, bu adam değişmemiş ti, değişmesi için bir neden de yoktu. Şu son alti yıl, yirmi yedi yaşında bir erkekte, on beş yaşındaki bir kızda hıraktığı izleri bırakamazdı kuş kusuz. Kızların umut ve gelişme çağı olan bu yılların etkileri yaşam boyu sürerdi genellikle. 

Laurel ne yazık ki bu umut çağını hiç yaşamamıştı. Altı ay kadar kısa bir süre çocukluktan kadınlığa geçmişti. Hem de acı gerçeklerin ağır yükünü taşıyarak, Mr. Marshall'ın özenli konuşmasını mekanik olarak yazıyordu. Sally her zaman 'Marshail ve Marshal!’ firmasında çalışmanın sıkıcı olduğunu söylerdi. Ama Laurel böyle düşünmüyordu. Çünkü bu eski firma ona güven veriyordu. Tıpkı eski tip gösterişsiz giysiler gibi Rir zamanlar Laurel da, Sally gibi canlı giysiler giyip makyaj yapardı. Ama şimdi içindeki kadın lık duygusu öylesine ölmüştü ki, artık hiçbir şey onu canlandıramazdı. 

Mr. Marshall gidebileceğini belirtince çok se vindi. Oliver Savage'ın gözlerinde, bu işi bura da bırakmayacağını anlatan bir ifade sezmişt Laurel, Evet artık meraklı bir gazete muhabir: değildi, ama hâlâ insanların içini dışını öğrene ne kadar üzerlerine gitme alışkanlığını yitirme mişti anlaşılan. Bu yöntemle, karşısındakinden istediğini alana kadar uğraşıyordu. Bir zaman 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lar kendisine yaptığı gibi... Ama bundan böyle bir daha kendisini sorguya çekemeyecekti. Laurelin yeni dünyasında Oliver Savage'a yer yoktu. 

Odasına girdiğinde Sally oradaydı. «Tanrım, bembeyaz olmuşsun, iyi misin?» diye sordu. Lau rel hafifçe başını salladı. «Hadi anlat bakalım. 
resimlerindeki kadar seksi mi?» 

«Bakmadım .» 

Sally bu yalanın üzerine yüzünü buruşturdu. 
Gerçekten de yalandı. Çünkü Laurel adamın yüzüne, biraz olsun şefkat ya da pişmanlık görmek amacıyla dikkatlice bakmıştı. Ama kibirli bir tavır dışında bir şey görememişti. 

Sally, «Daha saatlerce odadan çıkmazlar,» diye yakındı. «Bizim ihtiyar bir başladı mı susmak bilmez. Çok işin var mı?» 

«Yalnızca bu notlar var. Uzun sürmez. Bu akşam erken çıkacağım.» Bu kararı aniden verdiği anlaşılmasın diye içinden dua etti. «Notları masama bırakacağım. Ama şimdi elimi çabuk tutmam gerekiyor.» 

Sally, «Peki anladım,» diyerek masanın yanından uzaklaştı. «Ben de gidip postayı hazırlayayım.» 

Sally gittikten sonra Laurel tüm ilgisini önündeki steno notlarına verdi. Çevrede aklını karıştracak bir şey olmamasından memnundu. Bir saat kadar sonra işin sonuna gelmişti. Patronun odasındaki konuşma sona ermeden yazıyı bitirmek çabasmdaydı. İçgüdüsü, Oliver Savage odadan çıktığı zaman kendisini görmemesi gerektiğini söylüyordu. Savage'ın sözlük anlamı vahşiydi ve onun kişiliğine de mükemmel uymuştu bu 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Son sayfayı tam makineden çıkarmıştı ki, Sally yanağında bir mürekkep lekesiyle, alı al moru mor odaya girdi. 

«Çok şükür henüz gitmemişsin,» diye haykırdı. «Yine fotokopi makinesiyle başım dertte. Bozuldu. John Lever evrağın on iki kopyasını istiyor. Bu akşamın postasına yetiştirmem gerekiyor.» 

«Gelip bir bakayım.» 

Tam koridorun ortasına gelince, çantasını odada unuttuğunu hatırladı. Dönüp almak isteyince Sally kolunu çekiştirerek engelledi onu. «Çabuk ol. Birazdan canıma okuyacak. Kızdığı zaman nasıl olur bilirsin.» 

Makineyi düzeltmek Laurelin sandığından uzun sürdü. İçine bir parça kâğıt sıkışmıştı. Sonunda çalıştırmayı başardılar. Sally'nin ısrarıyla on iki tane kopyayı Laurel kendisi çıkarmak zorunda kaldı. 

Kendi odasının kapısına geldiği zaman içerde bir takım sesler duydu. Geri çekilmesine fırsat olmadan kapı açıldı ve Mr. Marshall dışarı çıktı. 
Laurel'ı görünce yüzünde rahatlamış bir ifade belirdi. 

«Laurel, şimdi Oliver'a senin öyle erkenden kaçan tiplerden olmadığını söylüyordum. Notlar nazır mı?» 

Laurel, pencerenin yanında durmakta olan erkeğe bakmamaya özen göstererek, masaya doğru ilerledi. Düzgün bir biçimde duran kâğıtları alarak patronuna doğru uzattı. Sonra çantasını alarak Mr. Marshall'dan çıkmak için izin istedi. 

Mr. Marshall en iyi sekreterinin bu alışılmadık 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davranışına şaşırmış görünüyordu. Cevap vermesine fırsat olmadan telefon çaldı. Arayan Mrs. 
Marshall'dı. Mr. Marshall, Oliver Savage'dan özür dileyerek odasından konuşmak üzere ayrıldı. 

Laurel çabucak kapıya doğru ilerledi. Ama Oliver Savage ondan önce davranarak yolunu kesmişti. 

«Laurel... sensin değil mi?» 

Gözlerini genç kıza dikmişti. Laurel ağzını açıp da tek söz söyleyecek durumda değildi. 

«Konuşmak istiyorum. Seni eve götüreyim.» 

«Hayır.» | 

Genç kızın yüzü sapsarı kesilmiş ve bu sözcük ağzından oldukça sert çıkmıştı. 

Genç adam kızı tepeden tırnağa inceliyordu Laurel sanki kötü bir rüya görüyor gibiydi. Oliver elini uzatarak hafifçe yüzüne dokundu. Laurel irkilerek geriye çekildiği zaman erkeğin dudakları ince çizgi halini almıştı. 

«Yüzünde mürekkep lekesi var.» 

«Fotokopi makinesinden sıçradı.» Laurel bir an önce çıkması gerektiğini hissediyordu. İçin den yükselen çığlığı güçlükle engelleyebildi. 
Duygularını belli etmemeliydi Çünkü duygular kişilere ihanet ederlerdi. Bunu çok iyi biliyordu Laurel. Bağırmanın ya da paniğe kapılmanın bir yarar sağlamadığını. gerçeklerin kolayca örtbas edilebileceğini öğrenmişti. 

«Laurel?» 

Adının böyle yumuşak bir tonda söylenmesi midesini bulandırmıştı. Daha önce de böyle söylendiği olmuştu... 

«Seninle konuşmalıyım...» 
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«Hayır!» 

Sesi yaral bir hayvanın çığlığı gibi çıkmıştı Ve Cliver Savage'ın gözlerinden bunu fark etli ği anlaşılıyordu. 

Telefonun kapanma sesini duydular, az sonra da Mr. Marshail kendi odasından çıkarak yan larına geldi. Laurel tam kapıya doğru yürüyor. 
du ki, arkasından Oliver Savage'ın sesini duydu «Kusura bakma Marshall, sekreterine kendisini eve birakacağıma dair söz verdim. Önemli bir randevusu varmış da...» Laurel dehşete kapıldı birden. 

Mr. Marshall bu sözler üzerine anlayışlı bir biçimde güldü. Ama Laurel bunu fark edecek durumda değildi. Mr. Marshall, sekreterinin büro dışında özel bir yaşantısı olduğuna ihtimal vermezdi. Laurel gerçeğin Oliver Savage'in söylediği gibi olmadığını anlatmaya çalıştı ve notlarla ilgili anlaşılmaz sözler mırıldandı. Bu sırada Oliver Savage, kızın kolunu sıkıca kavrayarak oda dan dışarı çıkardı onu. Resepsiyondaki kızların garip bakışları altında holü geçerek binanın kapısına geldiler. 

Dışarıya çıkar çıkmaz, Laurel kendisini kurtar maya çalışarak kızgınlıkla bağırdı. 

«Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Sizinle ne bir yere gitmeye niyetim var, ne de konuşmaya...» Sapsarı yüzüne, kızınca biraz renk gelmişti. 

«Neyse ki, bürodaki buz parçasında gelişme var biraz. Hâlâ canlı bir insan olduğunu görmek beni rahatlattı Laurel.» 

«Yaa, öyle mi?» Adam onu bileğinden yakala mıştı. Elinin teması genç kızı sanki şoke etmişti 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Sustu. O olaydan beri eline hiçbir erkeğin eli değmemişti. İtiraz etmek için ağzını açtı, ama sesi boğazında düğümlendi. Zaten gözleri duygularını anlatmaya yetiyordu. 

Dudaklarının arasından nefretle, «Dokunma bana,» dedi. Genç adamın yüzü bembeyaz kesilmişti birdenbire. 

«Sana dokunulmasından hoşlanmıyorsun, öyle mi Laurel?» Sorusunun cevabını kızın gözlerinden okumuştu sanki. «Tanrım, beş yıldır her yerde seni arıyorum, bunu biliyor muydun peki?» 

Laurelin yüzü kaskatı ve ifadesizdi. Oliver Savage söyleyecek söz bulamıyordu. Laurel bir an kendisini zafer kazanmış gibi hissetti. Onun gibi sözcüklerle oynamaya alışmış bir adamın böyle bir duruma düşmesi oldukça garipti. Hayatını da mahveden zaten onun bu yeteneği degil miydi? 

«Laurel, konuşmamız gerek...» 

«Seninle konuşmak istemiyorum. » 

O sırada, yanlarından geçen birinin kendileri- ne çarpması üzerine Oliver Savage kızın bileğini bırakmak zorunda kaldı. Laurel hemen bundan yararlanıp koşarak uzaklaştı ve kalabalığın içinde kayboldu. Yüreği küt küt çarparak koşmayı sürdürdü. Ta ki iyice uzaklaşana kadar. 

Bu sırada bir taksi, yolcusunu indirmek için önünde durunca, hiç düşünmeden kendisini arahadan içeriye attı. Taksi hızla uzaklaşırken, Laurel, Oliver Savage'ın yüzündeki kızgın ve hayret dolu ifadeyi görür gibi oluyordu. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


Laurel kendisine hazırladığı çayı içemediği gıbi bir lokma yemek de yiyemedi. Sonunda kararını vererek ayağa kalktı. Bir uyurgezer gibi yatak odasına geçerek dolabın altında duran karton kutuyu çıkardı. Bu kutu ona annesi öldüğü zaman verilmişti. O zamanlar manastırdaydı ve Rahibe Theresa tümünü yakmak istemişti Ama orada bulunan Sosyal Hizmet Uzmanı'nın ruhsal terapi üzerine yaptığı konuşmadan sonra sakiamasına izin verilmişti. İlk aylarda bunları, zihninde bütün sözcükler birbirine karışana kadar. 
tekrar tekrar okumuştu. 

Şimdi yeniden okuyacaktı. 

Kutudan albümü ve gazeteden kesilmiş bölümleri çıkarırken elleri titriyordu. Kâğıtlar tarih sırasına göre dikkatle tutturulmuştu. Aradan geçen süre renklerini sarartmıştı. Derin bir iç geçirerek ilk sayfaya baktı. 

«Genç kız, üvey babasının kendisine tecavüze kalkıştığını söylüyor.» Koskoca bir manşet atılmıştı. 

Gazetede dağınık saçlı, on beş yaşındaki bir resmi de vardı. Bu davadaki Sosyal Hizmet Uzmanı, Rachel Hartford elinden tutmuştu. Zavallı Rachel, sonuçta en az Laurel kadar üzülmüş ve sonra da işini bırakmıştı. 

İlk sayfadan sonra olayı daha da geliştirerök 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yazan gazetelerden bölümler vardı. Muhabirler konuşulanlardan öğrendikleri en küçük ayrıntıları bile çarpıtmışlar, abartarak yazmışlardı. 

sonra davayla ilgili yazılar vardı. Laurel mahkemeyi düşününce titremeye başladı. Hatırlanak için yerdeki kâğıtlara bakması gerekmiyor- du. İşin en güç ve en dayanılmaz aşaması bu olmuştu. Rachel savunma avukatının kim oldugunu duyunca iyice huzursuzlanmıştı. Tanınmış ve çok pahalı bir avukattı. Üvey babasının bunca parayı nereden bulduğunu anlamamışlardı o zaman. Laurel da bilmeden Oliver Savage'n ağına düşmüştü. Adam onu kurnazca konuşturarak ağzından profesyonelce laf almıştı. Yazısı gazetede vayınlanıncaya kadar Laurel onun muhabir ołduğunun farkında bile değildi. Üstelik bağlı bu lunduğu gazete magazinle ilgili değil, ciddi ve ağırbaşlı bir gazeteydi. Yazılanları hatırladıkça şimdi bile çileden çıkıyordu. 

Sosyal danışmanlar genç kızı yazının yayınlarımasından sonra bir çocuk yurduna göndermişlerdi. Çünkü annesi onunla ilgilenemeyecek ölçüde rahatsızdı. 

Elindeki gazete tomarına baktıkça, geçmişin. 
üzerine yeniden bir kâbus gibi çöktüğünü hissediyordu. 

Kendisiyle o zaman ilgilenen ruh doktoru,. «Olayı unutmaya çalışma. Tersine konuşarak, anlatarak bundan kurtulmaya, içinden söküp atmava çalış,» demişti. 

Oysa kişilik yapısı buna elvermemişti. Aşırı duygusallığı nedeniyle olaydan kaçmayı seçerek. 
her şeyi geriye zihninin derinliklerine itmişti. 
Sonunda içine kapanarak, göze çarpmamaya çaışan biri olmuştu. Geçmişteki olaylardan nefret ediyor, tiksiniyordu. 

Eğer Jonathan Graves'in kim olduğunu önceden bilebilseydi... ama artık çok geçti. Zihnine üşüşen anıları bir kenara itecek durumda deği!- di. Olayları tüm ağırlığıyla bir kez daha hatırlayacak, yaşayacaktı. 

Anneannesiyle dedesi öldüğü zaman Laurel on üç yaşlarında, kadınlığın eşiğindeydi. Onların eksiklerini fazlasıyla duymuştu. Annesi bütçelerne katkı sağlamak için eve parsiyoner almaya karar vermişti. Ev iki kişi için hem çok büyüktü. 
hem de oldukça masraflıydı. Evi terk etmek düşüncesi bile Korkutuyordu onu. 

İlk kiracıları bir öğretmendi. Laurel onu çok sevmişti. Laurel'ın gittiği küçük okula oranla çok daha büyük bir okulda görevliydi. Ağzından her çıkanı ilgiyle dinletmesini biliyordu. 

Miss Sayers başka bir yere tayin olup gittikten sonra Laurel'ın annesi yeniden parasal sıkın tya düşmüştü. Endişeleniyordu. Bir gün oku! 
dönüşü annesini mutfakta yabancı bir adamla kahve içerken buldu Laurel. 

İlk gördüğü anda sevrnmemişti adamı. Ve annesi onu yeni kiracıları olarak tanıtınca elinde olmadan irkilmişti. 

Adam bir satış elemanıydı ama çalışma saatleri biraz garipti. Çünkü her okuldan dönüşün- de Laurel onu annesiyle mutfakta otururken buluyordu. Oysa bu saatler, anne kızın başbaşa olduğu en keyifli ve özel saatlerdi. Anneannesiyle dedesi sağken bile Laurel önce annesiyle mutfakta bir süre oturur sonra salona geçerdi. Adam annesinden üç dört santim daha uzundu. Güçlü 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bir bedene sahipti ama saçları yer yer dökülmüştü. Laurel onun annesine bakışlarından hiç hoşlanmıyordu. Kaldı ki, Laurel bu bakışları bazen kendi üzerinde de hissediyordu. Okul önlügünün altında ne olduğunu seçmeye çalışır gibi bakardı adam. Laurel içgüdüsüyle ondan ürküyor, tiksiniyor ve bakışlarını üzerinde hissettikçe tüyleri diken diken oluyordu. 

Duygularını annesine aktarmayı çok istemişti. Ama nedense annesiyle aralarında artık bir duvar oluşmuş gibiydi. Annesi Bill Trenchard dan hoşlanıyor, onunla konuştuğu zamanlar yanakları pembeleşiyordu. Bir gün Laurel okuldan eve erken döndüğünde, mutfağa girdiği zaman ikisinin de irk&ildiğini görmüş, hatta annesinin gözlerinde bir suçluluk ifadesi sezinlemişti. Oysa Bill Trenchardın gözlerinden istediğini elde etmiş bir insanın doyumu okunuyordu. 

Adanın yüzündeki ifade Laurel'ı tiksindirmişti. Yeni gelişmekte olan duyguları, içgüdüleri her şeyi anlamasına yetiyordu. Belli ki, annesi o adamla öpüşmüştü. 

O zamanlar, cinselliğe karşı duyduğu çelişik duyguların, yaşının gereği olduğunu bilmiyordu tabii, Annesinin bu denli hoşlandığı bir adamdan tiksindiği için kendisini suçlu buluyordu. Gitgide kendi dünyasına çekilmiş, içine kapanmıştı bu yüzden, 

Geceleri yatağında, bu kiracının bir an önce taşınması için dua ediyordu. Bir gün annesi sanki onu cezalandırır gibi, Bill Trenchard'la evleneceklerini bildirdi. 

Laurel'ın gözlerindeki inanmazlığı ve dehşeti görünce, «Ama beni anlamalısın kızım,» demişti. 
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«Öyle uzun süredir yalnızım ki. Bili de çok hoş bir insan. Birlikte bir aile olacağız,» diye söz verdi. «Bill seni çok seviyor... İlk başta sana zor geleceğini biliyorum. Ama zaten doğru dürüst bir baban olmamıştı.» 

«Bil benim babam değil ..» demişti Laurel acı bir sesle. Tam bu sırada kapı açılmış ve içeriye Bill girmişti. 

Laurel bir an onun kendisine vuracağını sanarak geri çekilmişti. Öyle kızgın görünüyordu ki... Ama yine de annesinin böyle bir davranışa izin vermeyeceğini umuyordu. 

Mutfaktan çıktığında, Bill'in annesini rahatlatmaya çalışan sakin sesini duymuştu. «Hiç kendini üzme, zamanla düzelecektir. Bu yaşta kızlaym nasıl olduklarını bilirsin. Belki de beni gizliden gizliye beğeniyordur.» 

Beğenmek ha?.. Laurel odasına çekilip bu dehşet verici sözleri düşünmüştü. Gözyaşları yanakiarından aşağıya süzülüyordu. Annesi böyle bir adamla evlenmeyi nasıl düşünebiliyordu ki? Nasıl katlanıyordu kendisine dokunmasına? Bu işe bir türlü aklı yatmıyordu Laurel'ın. Bill öyle dikkatli bir adam değildi. Onu bir kez banyodan Çıkarken görmüştü. Üzerinde yalnızca bir havlu vardı. Bütün göğsü kapkara kıllarla kaplıydı. 
Kolları ve sırtı da öyle. Çıplak gövdesinin görüntüsü kızı iğrendirmişti. Annesinin bu vücuda dokunmak bir yana, bakmaya bile nasıl katlanabildiğini anlayamıyordu. 

Bir aya kalmadan sade bir törenle evlenmişlerdi. Laurel'a tören için yeni bir elbise alınmıştı. 
Alışverişe annesi ve Bill'le birlikte çıkmışlardı. 
Tabii bundan hiç hoşlanmamıştı o Laurel. Bill. 
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uzun bacaklarını iyice ortaya çıkaran mipi bir elbise seçmişti onun için. Bugüne kadar giydiği en kısa elbiseydi bu. Ve kendisini hiç de rahat hissetrmiyordu. Saçlarını dağınık olarak omuzlarına bırakmıştı. Çok sonraları fotoğraflarına bak tığı zaman, bu giysiyle nasıl çekici göründüğünü fark etmişti, Geniş yakanın üzerine dökülen saçları gür ve daigalıydı. Ama on üç yaşındayken henüz bunların etkisini anlayamıyordu. Bilebildiği tek şey üvey babasının kendisine bir tuhaf baktığıydı. 

Törenden sonra Bill onları yemeğe götürmüştü. Şarap içmişlerdi, Laurel annesinin çok mutlu ve canlı göründüğünü hatırlıyordu. 

Balayına çıkmamışlardı, ama annesi Laurel'ın bir gece komşuda kalmasını sağlamıştı. O gece Laurel küçük çantasıyla evden ayrılmak üzere aşağıya indiği zaman, üvey babasının mutfakta yalnız olduğunu gördü. 

Bili, «Annen yukarıya çıktı,» dedi. Kızın yanı na yaklaştığında yüzü karanlıktı. Ağzı şarap kokuyordu. 

«Artık kızım olduğuna göre babana bir öpücük vermeye ne dersin?» 

Laurel şaşkınlıkla donup kaldı. Daha önce birçok kez annesini, dedesini, anneannesini öpmüştü ama şimdi içinden gelen bir ses onu, bu öpücüğün çok farklı olduğu konusunda uyarıyordu. 

Kızın sessiz durduğunu görünce Bill, «Hâlâ dargın mıyız?» diye saldırgan bir tavırla sordu. 
“Nedenini bilmediğimi mi sanıyorsun? Annenin sahip olduğu şeyin birazı da senin olsun istiyorsun, öyle değil mi?» 

Laurel onun ne dediğini tam olarak anlama 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mıştı, ama hoş şeyler olmadığını ua elbette hissediyordu. Uzaklaşmaya çalıştı ama Bill ondan önce davranarak onu musluğun Önünde sıkıştırdı. 

«Kıskançlığın gereği yok. Ben ikinize de yeterim,» dedi boğuk bir sesle. Büyük kıllı elleri Laurel'ı omuzlarından kavradı. Pis kokan nefesi yüzünü yalıyordu kızın. 

«Şimdi...» Solukları hızianmıştı. Yüzünü iyice yaklaştırmıştı kızırsxine. «Yeni babana bir öpücük vermeye ne diyorsun?» 

Laurel çığlık atmayı düşünemeyecek kadar korkmuştu. Ne olurdu annesi bir an önce gelseydi? Bill'in kendisine dokunmasından nefret ediyordu Eğer adamın kıpkırmızı dudakları kendisininkilere değerse kusacaktı. 

Dışardan annesinin sesi duyulunca Bill onu serbest bıraktı. Laurel derin bir nefes alarak yerde duran çantasını alıp mutfaktan hızla dışarıya çıktı. Annesinin, kendisini böyle allak bullak bir halde görmesini istemiyordu. 

O gece Laurelin gözüne bir damla uyku girmedi. Annesi nasıl olup da böyle bir adamla evlenmişti? İçini dökmek istiyordu birisine. Dede. 
siyle anneannesi ölmüş olmasalardı şimdi onlarla dertleşebilirdi. Geleceği düşündükçe umutsuzluğa kapılıyor ve sessizce ağlıyordu. 

Okuldaki arkadaşlarına, bütün bu olanlardan, üvey babasından nasıl nefret ettiğinden, hiç söz etmedi. İçgüdüleri, böylesinin daha doğru olacağını fısıldıyordu kulağına. Bazen üvey babası yalnızca dokunuyordu. Ama bazen de, el şakalarına kalkışıyordu ki, işte o zaman Laurelınona katlanması iyice güçleşiyordu. Üstelik annesi de, 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bu şakalaşmaları sevimli buluyor, kocasıyla kızının arasındaki buzların eridiğini düşünerek seviniyordu. Yine de, adamın kendisini bir daha öpmeye kalkışmamasına, yalnızca gıdıklamakla yetinmesine şükrediyordu. 

Laurel önceleri, bu tür davranışları özellikle yaptığını, kendisini baba olarak kabullenmediği için cezalandırmak istediğini düşünmüştü. Bu yüzden ona 'baba demeye başladı. Ne yazık ki, bunun da bir yararı olmadı. Bill, Laurel'a dokunmak için her olanağı değerlendirmeyi sürdürdü. 
Ancak işi gereği evden uzaklaştığı zaman, Laurel biraz rahat nefes alabiliyordu. 

Bill, sonunda işini de yitirdi. O zaman henüz altı aylık evliydiler. Annesi bu duruma üzülmüş, gece düşünceli bir ifadeyle oturmuştu. 

Annesi rahibe okulunun yarı yıl tatilinde, Laurel'a, artık oraya devam etmesine yetecek kadar paraları olmadığını anlattı. Ve Laurel mahailelerindeki kız lisesine başladı. 

Burası eski okulundan en az on kez büyüktü. 
Genç kız kendisini kalabalıkta kaybolmuş gibi hissediyordu. Öğretimde kullanılan kitaplar farklıydı ve Laurel yeni arkadaşlarının çok gerisindeydi. Bütün bunların yanısıra Bill de içkiye başlamıştı. Annesiyle araları pek iyi sayılmazdı. 
Laurel onun sık sık annesine bağırdığını, annesinin de ağladığını duyuyordu. 

Bir gün öğleden sonra okuldan döndüğünde, Bill'i televizyon seyrederken buldu. Annesi yukarıda yatıyordu. 

Bill, «Bu gece dışarı çıkmamı istemediği için somurtuyor,» diyerek açıklamada bulundu. İçkili olduğu zamanlar saldırganlaşırdı. «Eğer biraz 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daha neşeli, keyifli bir kadın olsaydı dışarıya gitme gereği duymazdım. Siz ikiniz de birbirinize benziyorsunuz. Bir erkeğe nasıl hoşça zaman geçirtileceğini bilmiyorsunuz. Ama sana bir iyilik yapıp, çok geç olmadan bunu öğrenmeni sağlayabilirim.» 

Laurel fırlayarak yukarıya çıktı. Çareyi anne sinin odasına sığınmakta buldu. Annesinin yüzü iyice solmuştu ve oldukça bitkin görünüyordu. 
Ve Laurel, Bill'in söylediklerini ve kendi endişelerini annesine bir türlü anlatamadı. 

Daha büyük bir okula gitmek Laurel'ıin gözünü iyice açmıştı artık. Örneğin, Bill'in bu türlü konuşmaması gerektiğini ve kendisine yaptığı el şakalarının yanlış olduğunu öğrenmişti. Ama bu konuyu annesine açmanın kendi aleyhine olacağını, Bill'in öfkelenip kendisini hedef alacağını da biliyordu. Annesi yakınmayacak kadar gururlu ve sadıktı, ama Laurel onun mutlu olmadığının farkındaydı. 

Laurel, Bill'lle karşılaşmamak için her yolu deniyordu. Bu konuda artık ustalaşmıştı ve kimsenin haberi olmadan yatak odasının kapısına bir sürgü takmıştı. 

Okuldaki arkadaşlarının kıkır kıkır gülerek anlattıkları erkeklerle ilgili olaylardan anladığına göre cinsellik, hayvanca içgüdülerin ötesinde bir anlam taşımaktaydı. Ama Billin kendisine her dokunuşunda duyduğu tiksintiyi hatırlayarak 'bu işten nasıl olup da zevk alındığına şaşıyordu. 

Laurelin gördüğü kadarıyla Bill yeni bir iş edinmek için hiçbir girişimde bulunmuyordu. 
Annesinin ailesinden kalan birkaç kuruş birikmiş parayı harcıyorlardı. 

Bili gitgide daha çok içmeye başlamıştı. İçtikçe saldırgan davranışları da artıyordu. Kırılan çanak çömlek ve bir keresinde, ikinci çayı getirmekte geciktiği için Laurelin çürüyen kolu bunun kanıtıydı. Artık genç kız okul dönüşlerinde annesini hep sapsarı bir yüzle yatakta buluyordu. Bütün bunlara rağmen kadın, Laurelin üvey babasının aleyhinde tek söz söylemesine izin vermiyordu. 

Laurelin on dördüncü doğum günü geldi ve geçti. Annesi evde küçük bir parti vermeyi önermişti, ama genç kız okul arkadaşlarının eve gelip üvey babasıyla karşılaşmaların: hiç istememişti. Farkında olmadan çevresinden kopuyor. 
iç dünyasına kapanıyordu. Bili kızın hayatını bir kâbusa dönüştürmüştü. Okula olan ilgisi de zihnindeki yoğun baskı nedeniyle azalmıştı. Uyurgezer gibi gidip geliyordu okula. 

Kolundaki çürüğü fark eden beden eğitimi öğretmeni, Laurela bunun nasıl olduğunu sormuş tu. Orası büyük bir okul olduğu için her türlü olay konusunda deneyimleri vardı. Evde kötü davranılan çocuklara daha önce de rastlamışlardı. Mrs. Kellaway kuzeydeki büyük bir okulda eğitim görmüştü ve dayak izlerini yakından tanirdi. 

Laurel yüzünün kızarmasını oönleyemeyerek, «Şey... kapıya vurdum,» demişti «Ama acımı VOT.» 

Mrs. Kellaway, okul müdürüne açmıştı konuyu. Bunun gerçekten bir kaza olabileceğini, çünkü Laurgi'ın dayak yaşını çoktan geçtiğini düşündüler. 
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«Çok içine kapanık bir kız,» demişti Mrs. Keliaway. «Çoğunlukla çevresiyle ilişkisini kesip kendi dünyasında yaşıyor. Evini ve ailesini bir ziyaret etmekte yarar var sanırım.» 

Müdür içini çekerek bu öneriyi onaylamıştı. 
Mrs. Kellaway modern düşünceli bir öğretmendi. 
Ama orta sınıftan aileler özel yaşamlarına karışılmasından hiç hoşlanmıyorlar, bunu şikâyet konusu yapıyorlardı. 

Yaz tatiline girmelerine bir hafta kalmıştı. Havalar bir garipti. Laurel dışardaki boğucu sıcaga lanetler yağdırarak, yoğun bir biçimde sınavlara hazırlanıyordu. Bir an önce bir fırtınanın kopması ve yağmur yağması için dua ediyordu. 
Havadaki sıkıntı ancak öyle dağuabilirdi. Sıcaklar tüm enerjisini tüketiyor gibiydi. Dersler de oldukça yüklüydü. Üstelik eve yaklaştıkça adımiarı ağırlaşıyordu. Bill'de pusuya yatmış ve tehditkâr bir hava seziyordu ve bu da korkusunu gitgide artırıyordu. Üvey babasının gözlerinde çözümlemekten korktuğu bir ifade verdı. Kendisine arzulu arzulu bakıyordu. Bakışları ve dokunuşlarıyla açıkça hissettiriyordu bunu. Laurel elden geldiğince onunla karşılaşmaktan kaçınıyor, aklına gelen düşüncelerden ürküyordu. 

Laurel o gün okuldan döndüğü zaman mutfaga girdiğinde, içerde kimseyi göremeyince rahat bir nefes aldı. Çünkü bazen Bil! sarhoş ve vahşi bir halde onu bekliyor olurdu. Kızı yakalayıp hemen annesini çekiştirirdi. Bu sırada da, Laurel ın formasının üzerinden seçilen ve yeni yeni ka dınlaşmaya başlayan vücut hatlarını inceleme olanağı bulmuş olurdu. 

Parmak uçlarına basarak oturma odasının önünden geçti. Ortalık öyle sessizdi ki, içerde kim senin olmadığı belliydi. Bu nedenle içeri bir göz atma gereğini duymadı. Bill'in evde bulunduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Belki de dışarıya çıkmıştı. 

Heyecanla merdivenlere doğru koşup, yukarıya çıktı, Annesi yataktaydı. Kadın günden güne soluyor, sağlığını yitiriyordu. Laurel bir doktor çağır maları için çok ısrar ettiği halde annesi hep karşı çıkmıştı. Komşulardan tanıdığı ya da dostu olmadığı için Laurel, annesinin sağlığıyla ilgili endişelerini kimseye açamıyordu. 

Annesi, Laurel'ın sorusuna, «Bill yok, dışarıya çıktı,» diye karşılık verdikten sonra gözlerini kaçırmıştı. Aslında o da kızının korkularının farkındaydı, ama bunları dile getirmekten çekini yor gibiydi. 

«Okul nasıl geçti?» 

Laurel gününün nasıl geçtiğini anlattıktan sonra önce yıkanıp ardından da çay yapmak istediğini söyledi. «Birlikte çay içeriz,» dedi mutlulukla, «Eskiden olduğu gibi...» Annesinin, Bil! 
in eleştirilmesine izin vermediğini hatırlayarak dudağını ısırdı ve sustu. Nasıl olmuşsa annesi ilk kez sözlerine dikkat etmesi için uyarmamıştı onu. 

«Güzel bir fincan çay bana iyi gelecek,» demekle yetindi. 

Banyoya Bill'in ısrarıyla modern bir duş tesisatı yaptırılmıştı. Ve yerleştirilmesi sırasında kapıdaki eski kilit yeniden kırılmıştı. Bill onaracağına söz vermişti, ama Laurel banyoya girdiği zaman bunun artık iyice kullanılmaz halde olduğunu fark etti. İçeriye girip kapıyı kapattı. 
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Scyunup banyoya girdikten sonra duş perdesini çekti. 

Son birkaç ay içinde vücudu iyiden iyiye degişmişti. İnce, uzun boyluydu. Küçük dik göğüsleri, ince bir beli ve dar kalçaları vardı. Biçimli bilekleri ve uzun güzel bacaklarıyla, artık nerdeyse bir kadın vücuduna sahipti. 

Terli bedenine değen basınçlı sudan hoşlanmıştı. Çabucak yıkandı. Tam duştan çıkmak üzereydi ki, banyonun kapısı ardına kadar açıldı. 

«Vay vay vay!..» 

Üvey babası kapının önünde durmuş, şehvet dolu bakışlarını onun çıplak vücudu üzerinde gezdiriyordu. Kapıyı yavaşça kapatıp arkaya doğru yaslandı. Yine içkili olduğu belliydi. Laurel havluyu almak için uzandı, ama Bill ondan önce davranıp havluyu çekip aldı. Konuşurken sözcükler ağır ağır çıkıyordu ağzından. «Kendini babandan sakınmayı düşünmüyorsun, değil mi Laurel? Bence senin sorunun utangaç ve soğuk olmak. Tıpkı annen gibi...» 

«Sen babam değilsin benim.» 

Laurel aklına ilk gelen sözleri söylemişti. Bir yandan midesi bulanıyor, bir yandan da çıplaklığının verdiği utançla kıvranıyordu. Böyle gülünç bir durumda onun karşısında durup seyredilmek kâbuslarin en büyüğüydü. Bili yanına gelip de ıslak tenine dokunduğu zaman dehşetle irkilerek geriye doğru çekildi. Tüm bedeni titremeye başlamıştı birden. Erkeğin gözlerinin öfke kıvılcımlarıyla dolduğunu fark etti. 

«Beni kendine layık görmüyorsun, değil mi? 
Tıpkı annen gibi. Neyse bunu ilerde konuşacagız. Seni zevkle inlettiğim zaman böylesine gururlu olamayacaksın. Birazdan göreceksin sevgili kızım...» 

«Benden uzak dur!» 

«Hadi canım, birak bu masum kız numaralarını. Ben senin yaşındakileri iyi bilirim, Neyin ne olduğunu öğrenmek için can atarsınız. Yoksa yanılıyor muyum? Bana nasıl baktığını hiç görmedim mi sanıyorsun?» 

«Herhalde senden nasıl nefret ettiğimi demek istiyorsun.» Laurel'ın sesi çığlıktan farksızdı. Bill genç kızı tuttuğu gibi duştan çıkardı. Ve yüzünü kızmkine yaklaştırdı. Kükrer gibi, «Ben senin babanım ,» dedi. «Sana söylediğim her şeye uymak zorundasın. Benim zamanımda, babalar söz dinlemeyen çocuklarını döverlerdi. Senin de istediğin bu mu Laurel?» 

Bir eliyle Laurel’ tutarken, diğer elini kemerine doğru götürdü. Laurel, onun kendisini dövmeyi, en az sevişmeyi istediği kadar istediğinden emindi. Zihninden bin bir düşünce hızla geçerken, bir yandan da vücudunu adamınkinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. 

«Hadi hadi, sende, en az benim seni istediğim kadar istiyorsun beni. Bana nasıl baktığını gördüm. Ben tam bir erkeğim Laurel.» Sesi gittikçe daha boğuklaşıyordu. Gözleri parlayarak, «Ve bunu da şimdi kanıtlayacağım,» dedi. 

Adamın dudakları tenini yakıyordu. Elleri gögüslerine değince Laurel çığlık attı. Genç kızı oyuncak bebek gibi sarsarak nerdeyse fırlatır gibi yere bıraktığı zaman Laurel bağırmayı sürdürüyordu. 

«Beni kızdırıyorsun Laurel,» diyen Bill kendisini yerde yatan Laurelin üzerine bıraktı. «Benimle eğlendin Ve yeterince azap çektirdin. Artık yetti. Şimdi sana sahip olacağım.» 

Üzerindeki ağır ve güçlü erkek bedeninin etkisiyle uyuşmuştu vücudu. İçgüdüsel bir çabayla tekrar bağırmayı başardı. Ama erkeğin dudakları ağzını örterek sesini boğmuştu. Kendisine açıkça tecavüz edecekti ve genç kızın elinden bir şey gelmiyordu. Artık kımıldaması olanaksızdı. Yaşlar yanaklarından birden sel gibi boşanmaya başladı. Tam bu sırada kapının dışın dan annesinin kendisini çağıran sesi duyuldu Ve kapmın tokmağı döndü. Laurel'ın annesi kapıda duruyordu. Yerde çırılçıplak yatan kızını ve şehvetle kıvranıp duran kocasını gören kadın olduğu yerde donup kalmıştı. 

Bill burnundan soluyarak ayağa kalktı. Laurel ise kımıldayacak gücü bulamamıştı kendisinde. 
Korku ve utançtan olduğu yerde çakılmış gibiydi. Kapıda öylece duran antıesinin yüz ifadesinden, tüm olanların suçunu Laurel'a yüklemeyi düşündüğünü anladı. Ne türlü bir savunma yaparsa yapsın bu böyleydi! 

Billin kekeleyerek kendisini savunduğunu duy du Laurel. «Beni tahrik etti Elaine. Hep üzerine bir şey giymeden çevremde dolaştı. Tabii senin bulunmadığın zamanı kollayarak... Hep seni kıskanırdı. Benim de kendisine ait olmamı istiyor du. Yeni yetişen kızların nasıl olduğunu bilirsin Yalnızca cinsellikle uğraşırlar. Hepsinin akılları oradadır. Kendime hâkim olamadım... Karşıma geçmiş bana yalvarıyordu...» 

Laurel bunların hepsinin yalan olduğunu hay kırmak istiyordu ama sesi boğazında düğümlen mişti. Tek söz çıkmadı ağzından. Bille cesaret 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verecek tek bir davranışta bulunmadığını biliyordu. Tersine ondan tiksinmişti hep. Hele ona sokulmak asla yapmadığı ve hiçbir zaman yapamayacağı bir davranıştı. Ama gururu, bütün bunları annesine anlatıp kendisine inanması için yalvarmaya, izin vermiyordu. 

Bill, annesinin ardı sıra banyodan çıkarken dönüp Laurel'a baktı. Gözleriyle, sanki bu işin burada bitmediğini anlatmaya çalışıyordu. 

O gece kapısını sürgülediği halde gözüne uyku girmedi. En ufak bir tıkırtıda hemen doğruluyordu yatağında. Ertesi sabah giyinip erkenden okula gitmek üzere evden çıktı. Okuldaki duşta yıkanmanın daha güvenli olduğunu düşünmüştü. Bedeninde Billin hoyrat ellerinin, parmaklarının izleri duruyordu. Hele göğsündeki morluklar genç kızı iyice dehşete düşürmüştü. 

O gün kendisini derslerine vermekte epeyce güçlük çekmişti. Son iki ders beden eğitimiydi. 
Dersin yarısında okul müdürü, yanında sonradan müfettiş olduğunu öğrendiği bir adamla çıkageldi. Laurel o sırada, onun yalnızca bir erkek olduğunun bilincindeydi. Nedense öğrencilerin kasadan atlayışını izlemek istemişti. İzlenmek, hele bir erkek tarafından, genç kızın bütün güveninin sarsılmasına yetmişti. Nitekim atlar- ken dengesini kaybetti. Eğer müfettiş zamanında davranıp, kendisini yakalamamış olsaydı mutlaka bir yerini incitecekti. Fakat Laurel bunun farkında bile değildi. Tek anladığı, adamın kendisini, dün gece Bill'in tuttuğu gibi tutmuş olmasıydı. Birden başı döndü ve gözleri karardı. Kendinden geçmiş bir halde, «Hayır hayır, dokunma bana,» diye bağırıyordu. 
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Kendisine geldiği zaman müdürün odasındaydı. Mrs. Kellaway yanındaydı, ama adam yoktu. 
Odada hemşire ve müdürün Sosyal Hizmet uzmanı olarak tanıştırdığı Rachel vardı. Laurel bu uzmanlığın anlamını sonraları kavrayabilmişti. 

Müdür yumuşak bir sesle, «Bak Laurel, korkacak bir şey yok. Burada sana yardım etmek amacıyla bulunuyoruz...» dedi. Huzursuz görünüyordu. Öksürdükten sonra konuşmasını sürdürdü. 

«Laurel, Mrs. Kellaway'm dediğine göre kolun- da morluklar varmış. Bugün bayıldığında gördük... vücudun fena hırpalanmış yavrucuğum...» 

Sosyal hizmet uzmanı sakin bir tavırla okul müdürünün sözünü kesti. «Miss Laker'in anlatmaya çalıştığı şu: Senin bir erkek tarafından kötü şeylere maruz bırakıldığını sanıyoruz... Biliyorum, bu konuda konuşmak istemiyorsun, hatta bunu kendine bile itiraf etmekten kaçmıyorsun. Ama bu ilk kez senin başına gelmiyor. Tabii sonuncusu da sen olmayacaksın. Yalnızca sana yardım etmek istiyoruz, korkacak bir şey yok. On altı yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkide bulunmak yasal açıdan cezalandırılmayı gerektirir, biliyorsun. Böyle vahşi bir erkekle arkadaşlık etmek de yanlış bir davranıştır tabii. Erkek arkadaşın var mı Laurel?» 

Genç kız, başını güçlükle olumsuz anlamda salladı. Olanlardan dolayı büyük bir utanç duyuyordu. Kendisini ne kadar aşağılanmış, ne kadar suçlu hissettiğini anlayamazlardı. 

«Hemşire seni muayene edecek Laurel,» dedi Rachel. Aynı sakin sesle konuşuyordu. «Korkmana gerek yok. Şimdi onunla birlikte gidebilirsin.» 

Laurel bir kukla gibi denileni yaptı. Hemşireyle birlikte odadan çıktılar. Muayene sırasında Laurel yalnızca acı ve utanç duydu. Hemşirenin canını yakmak istemediğini biliyordu, ama Laurel kendisini çok rahatsız hissediyordu. Müdürün odasına döndükleri zaman hâlâ titriyordu. 

Rachel, «Hemşire temiz olduğunu söylüyor,» dedi. «Ama yine de başına gelenlerin senin isteğin dışında gerçekleştiğinden eminim. Sana yardım etmek istiyoruz. Bize olanları anlatmak istemez misin?» 

İsterdi elbet, ama Bill eğer birilerine anlatmaya kalkışırsa kendisine kimsenin inanmaygcağını söylemişti. 

Ne düşündüğünü sanki anlamıştı Rachel. «Bir üvey baban olduğunu biliyoruz. O mu yaptı Laurel?» , 

Genç kız birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Rachel onu yatıştırdı ve sakin sakin konuşarak öyküyü başından sonuna anlattırdı. 

Sözleri bittiği zaman, Rachel, «Şimdi beni dinle Laurel, senin bu işte hiç mi hiç suçun yok. 
Bundan emin olabilirsin,» dedi. Sonra müdüre dönerek, «Böyle adamları vurmak gerekir,» dedi. 
«Kıza ne kadar zarar verdiğini düşünsenize...» 

Yeniden Laurel'a dönerek, aynı yumuşak sesle, «Bak canım, senin iyiliğin için bir süre evden uzaklaşman gerekiyor. Ceza olarak değil sakm yanlış anlama,» dedi. «Seni korumak için...» 

«Ama annem...» 

«Merak etme, ona her şeyi açıklayacağız.» 

Laurel hiç karşı koymadı. Bu davanın burada bittiğini düşünerek sevinmişti. Oysa her şey daha yeni başlıyordu. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Sosyal Danışmanlık Servisi Laurel'ı bir süre için başka bir ailenin yanma yerleştirdi. Yaz tatili başlamak üzere olduğu için, sınıf arkadaşlarının sorularından, meraklı bakışlarından kurtulmuştu. Ve Mrs. Kellaway kendisini düzenli olarak ziyaret ediyordu. 

Laurel'ı görmeye gelmeyen tek kişi annesiydi. 
Genç kız ısrarla bunun nedenini sorduğu zaman Rachel, sağlığının yerinde olmadığını söylemişti. 

«Anlamaya çalış,» demişti. «Seni Bill Trencharda, sanki kendisi sunmuş gibi suçluluk duyuyor. Ama böylesine ağır bir suçu kabullenecek güçte olmadığı için seni bu olaydan sorumlu tutmak yolunu seçti. Yani en içinden senin masum olduğunu bildiği halde yine seni suçluyor.» 

«Yani beni görmek istemediğini mi anlatmak istiyorsun?» 

Rachel içini çekti. Bu olay bugüne kadar karşılaştığı olayların içinde en acı olanıydı. Ve Laurela yardım etmek için somut bir şeyler yapması gerekiyordu. Her şeyin sorumlusu olan o adam elini kolunu sallayarak sanki hiçbir şey olmamış gibi dolaşırken, genç kızın hayatı nerdeyse mahvolmak üzereydi. Rachel yüreği burkularak Laurelın omuzlarından tutmak istedi. Genç kız bundan hafifçe kaçındı. Bir pedagog Laurel'a yardımcı olabilirdi. Ama şimdilik yaraları çok ta- 

37 


Tarama Jesica Düzenleme Ser reS & Sahara 


zeydi. 

«Anlamaya çalışmalısın Laurel Annen zayıf bir kadın. Öteden beri yaslanacak birine ihtiyaç duymuş.» 

Laurel bunun gerçek olduğunu biliyordu. Ama şu anda kendisinin de desteğe ihtiyacı vardı. İnsanın gerçek anlamda ancak kendisine güvenebileceğini, başkalarına inanmanın saçma olduğunu düşünmeye başlamıştı. 

Rachel, «Bill Trenchard'ı dava etmeyi düşünüyoruz,» dedi. «Henüz reşit olmamış birine tecavüze kalkışmaktan dolayı suçlu. Bu nedenle cezalandırılması gerekiyor. Anlıyorsun değil mi? Eger bize yardımcı olmazsan bir gün bir başka kızın başına çok daha kötüsü gelebilir.» 

«Olan biteni herkese anlatmak zorunda kalacax mıyım?» 

«Evet ama yaptığına değecek, inan. Sana söz veriyorum.» Laurel onu seviyor ve sayıyordu. Bu nedenle inandı Rachel'a. Ve Billin daha ilerde yapabileceği kötülükleri önlemek gerektiğine inandı, O zamanlar henüz, doğruya ve gerçeğe saygı duyulduğuna inanacak kadar saftı. Başına gelenleri başkalarına anlatma düşüncesi bile yüreğine korku saldığı halde, tersini yapmanın korkaklık olduğunu bilerek, Rachel'ın önerisini kabul etti. 

Nasıl olduğunu bilemiyordu ama olay gazetelere yansımıştı. Yanlarında kaldığı ailg bunu kendisinden gizlemek istediyse de Rachel ve onun bulduğu avukat, Laurelin yazılanları okuması gerektiği konusunda ısrar etmişlerdi. 

Avukat, «Üvey baban onu senin tahrik ettiğini iddia ediyor doğal olarak,» diye açıklamıştı 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durumu. «Gerçeği öğrenmek için sana sormam gerek Laurel. Böyle bir şey yaptın mı?» 

Laurel'in gözlerindeki ifadeden cevabın, 'hayır’ olduğunu anlıyordu. 

Avukat daha sonra Rachel'a, «Bu tür davalardan nefret ediyorum,» demişti. «Üvey babanın Rowland Blandish'i tuttuğunu duydum. Savunma avukatı olarak böyle davalarda oldukça tecrübeli ve başarılıdır. Bill Trenchard'ı kurtarıp kurtaramayacağından değil ama kızcağızı mahvedeceginden eminim, Laurel'ı elimden geldiğince sorulara hazırlamaya çalışacağım.» 

Rachel, «Ama Bill suçlu,» diye adeta isyan etti. «Laurela onarılamayacak biçimde zarar vermiş olabilirdi. Müfettişin ona dokunduğu anda yüzünde beliren ifadeyi görmüş olsaydın...» 

«Laurel duyarlı bir kız. Bu, işleri daha da güçleştiriyor. Adamın cezalandırılması konusunda sana katılıyorum ama beni asıl endişelendiren Laurelin annesi. Kendisini görmek için girişimde bulundum ama kalbi hastaymış, yatıyormuş.» 

«Laurel da görmekten kaçınıyor ama bu dogal bence. Böyle durumlarda anneler çoğunlukla gerçeği bilirler, ama görmezden gelmeyi seçerler. Ama tabii burada karşılıklı istek değil te-CAVÜZ SÖZ KONUSU.» 

«Ve kanıtlanması daha da zor. Kamuoyu mağdurlara karşı tutumunu gitgide sertleştiriyor. 
Bu konuda basın çok şey yazdı. Yalan da olsa bir sürü iddia var ortalıkta.» 

«Ama Laurel'ın davası...» 

«Rowland Blandish jüriyi Laurelin Rilli baş- an çıkardığına inandırmak için elinden geleni uapacakxtır. Kabul etmek gerekir ki, Laurel çok 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çekici bir kız. Ve yine kabul etsek de etmesek de, erkeklerin genç kızları sekse düşkün olarak görme eğilimleri vardır. Bunu sen de biliyorsun.» 

Rachel acı bir sesle, «Evet,» dedi. «Ama Laurel bu tür bir kız değil ve onun için endişe duyuyorum.» 

Neyse ki, Laurelin bunlardan haberi yoktu. 
Annesinin tutumundan dolayı kırgındı. Kendisinden nefret ederek iyice kabuğuna çekilmişti. 
Gerçekten üvey babasını baştan çıkarmayı düşünmüş müydü? Eğer böyle bir şey varsa bile bunu kendi de bilmiyordu. Vücudundan da nefret ediyor, ancak hafif karanlık bir odada yıkanabiliyordu. Havanın sıcak olmasına rağmen kalın bluzlar ve blucin dışında bir şey giymeyi reddediyordu. 

Yanında kaldığı Mrs. Lee bunu Sosyal Danışmanlık Servisi'ne bildirmişti. Laurel'la konuşması için bir ruh doktoru gönderdiler ama o görüşmek istemedi. ” 

Mahkeme günü gelmişti. Salon gazetecilerle doluydu. Ve savunma avukatı Laurelın canını çıkardı. Genç kız öyküsünü anlatırken çoğu kez yalvaran gözlerle Rachel'a bakıp ağlamaya başlıyordu. Oysa Rachel'ın elinden hiçbir şey gelmezdi. 

Duruşmanın ikinci gününde Rowland Blansdish Laurel'ın blucin ve bluz yerine genç kız giysileri giymesini önerdi. Seçtiği -giyecekleri kendisi yanında getirmişti. Jürinin onayı üzerine giyinmek için salonun yanındaki küçük odaya geçti. 

Giysiler, pembe beyaz çizgili bir mini etekle ince bir bluzdan oluşuyordu. Bluz bedenini sıkıca kavrayarak göğüslerini ortaya çıkartıyor, 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etek de uzun bacaklarını gözler önüne seriyordu. 
Rachel, Laurel'ı görünce dudaklarını ısırdı. Jüri genç kızdan saçlarını da omuzlarına dökmesini istemişti. Laurel odadan çıkmadan önce aynaya bir göz attığında, kendisine bir yabancıya bakar gibi bakmıştı. Üzün ince vücutlu, kızıl-kahverengi saçlı, yuvarlak hatlı bir kız duruyordu karşısında. 

Yerine geçtiği zaman savunma avukatının yüzünde beliren gülümseme hiç de iç açıcı değildi. 
Jüriye dönerek, «Bakın,» demişti. «Biraz makyaj yaparak kırıttığını göz önüne getirirseniz onun hemen her erkeği baştan çıkarabileceğini anlayabilirsiniz. Nitekim müvekkilimin başına gelen şey de budur. Hele öz babası da olmadığma göre onu arzulaması doğal değil mi? Her normal erkeğin arzulayacağı gibi...» 

Ve konuşma böylece sürüp gitmişti. Sorular, imalar. hakaretler... Öyle ki, Laurel sonunda kendisi bile. üvey babasını baştan çıkarmış olabileceğine inanacak hale geldi. 

Jüri adamın suçlu olduğuna karar vermiş ama suça teşvik unsuru olduğundan cezasını hafifletmişti. Laurel duruşma salonunu terk ederken, kendisini lekelenmiş ve onuru kırılmış hissediyordu. 

Mahkeme Laurel'ın ruh sağlığı için gözetim altında tutulmasına karar vermişti. Evinden oldukça uzakta bir ailenin yanına gönderildi. 

Mahkeme boyunca annesinden hiçbir haber alamamıştı. Bir gün, daha fazla dayanamayarak Hampstead'e giden otobüse bindi. 

Annesini yine yatakta buldu. Yorgun ve yaşlanmış görünüyordu. Laurelı karşısında görünce yüzü sarardı ve başını öbür tarafa çevirdi. 

«Bütün bu olanlardan sonra hangi yüzle buraya geldin?» Soluk alışları düzensizdi. «Bir sürü yalan söyleyerek utandırdın beni.» 

Laurelin ağzı kupkuruydu. «Ama anne...» Annesi olanları kendi gözleriyle görmemiş miydi? 
«Sen de gördün...» 

«Üvey baban haklıydı...» Sesi zayıf çıkıyordu «Sen ahlaksızın birisin Laurel. Sana babanın kanından geçmiş bu. Aklı başında namuslu bir kız senin bu yaptığını yapmaz. Şimdiden sonra, artık benim kızım değilsin.» Yatak örtüsünü çekince Laurel yığılmış gazeteleri gördü. Yine içinden bir bulantı yükselmeye başladı. Evet annesi haklıydı. Artık bu dünyada yaşamaya layık değildi. 
Koşarak evden dışarıya fırladı. Kaldırımın kenarına park etmiş, bekleyen arabaya yaslanmış duran adamı fark etmeyerek, kendisini caddenin ortasına attı. Karşıdan gelmekte olan araba var gücüyle korna çalmaya başladı. 

Birden güçlü kollar kendisini tutarak onu mutlak bir ölümden kurtardı. Hırsla kendisini kurtaran adamın göğsünü yumruklamaya başladı. 
Adam onu serbest bıraktığı zaman nefes nefeseydi. 

«Ölebilirdin.» 

İstediğim de buydu. Sözler dilinin ucuna gelmişti ama sustu. 

«Ne var, ne oldu?» 

Adam Laurel'm çıktığı eve bir göz attığında alnı hafifçe kırıştı. Boyu Bill'den hayli uzundu. 
Siyah gür saçları rüzgârdan dağılmıştı. Ayağında blucin, üzerinde de yakası açık bir gömlek vardı. Boynunun altında kıvırcık tüyler görünüyordu. Laurel, Bill'in vücudunu ve ellerini hatırladı. Birden kaçmak istedi ama adam onu tekrar yakaladı. 

«Lütfen...» Genç kız üzerindeki elleri iterken her yanı titriyordu. Adamın gözlerinden merak okunuyordu. Laurelin atkuyruğu yapılmış saçlarına, blucin ve bol bluzuna bakarak kısa bir süre onu inceledi. Kızın gözlerinin altı gölgeli, vücuduysa nerdeyse kopacak gibi inceydi. 

Adam onu bırakarak arabaya yaslandı. «Burada mı yaşıyorsun?» diye sordu. Laurel küçük spor arabayı ancak şimdi fark edebilmişti. 

«Hayır!» Sözler ağzından bir anda dökülüvermişti. 

«Birisini ziyarete gelmiştim.» Gözleri bulutlandı. «Şimdi... eve gidiyorum,» dedi. 

«Seni bırakabilirim.» 

Garip bir biçimde, bu adamdan korkması için bir neden olmadığını hissetti. Başını sallayarak otobüs durağına baktı. Para aramak için elini cebine soktu. 

Para orada değildi. Cebinde bütün para vardı ve mendilini almak için onu çıkardığını hatırladı. Sonra unutup gitmişti. Kararsızlıkla eve doğru baktı. Ama artık oraya dönemezdi. 

«Emin misiniz? Tenteyi indiririm. Böylece giderken rüzgârı da hissederiz.» 

«Ben...» Parasını yitirdiğini söylese miydi acaba? Ama, ya ziyaret ettiği arkadaşından neden ödünç almadığını sorarsa? 

«Size yük olmayacağımdan emin misiniz?» diye sordu. 

«Hayır, tam tersine.» 

Adamın sözlerinde belirli bir ima vardı. Ama 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Laurel arabanın kapısını açarken onun dudaklarındaki hafif gülümsemeyi fark etmemişti. 

Tente indirilince rüzgâr hissediliyordu. Ve gerçekten serinleticiydi. Adam iyi bir sürücüydü. 
Ama birkaç dakika sonra arabayı tenha bir yerde durdurunca genç kız iyice şaşırdı. 

Adam ona doğru döndüğü zaman neredeyse paniğe kapılmak üzereydi. Yüzünün ifadesi degişmiş gibiydi. Sert hatlı ve yakışıklıydı. 

«Sen Laurel James'sın, değil mi?» diye sordu. 

Yalan söylemeyi düşünmeksizin, «Evet,» diye itiraf etti. «Siz kimsiniz?» 

«Oliver Savage.» Ama bu isim genç kıza bir şey ifade etmiyordu. 

«Kim olduğumu nereden anladınız?» 

«Resimlerinden tanıdım. Anneni mi görmeye gelmiştin?» 

«Evet.» Laurel kendisini daha fazla tutamayarak ağlamaya başladı. «Benden nefret ediyor,» dedi. «Hep benim suçum olduğunu söyledi.» 

«Öyle miydi?» 

«Bilmiyorum.» Üzüntüden konuşmakta güçlük çekiyordu. «Onu baştan çıkardığıma inanıyor. 
Ama böyle bir şey yapmadım... yapmadım...» 

«Birazcık da denemedin mi? Çok çekici bir kızsın... hem de seksi.» Bunu söylerken yine hafifçe gülümsemişti. «Daha doğrusu bu üzerindeki süprüntüleri değiştirirsen, olacaksın. Seni arzuladığını herhalde biliyordun.» 

Laurel başıyla onayladı. Bir yabancıyla konuşmak, içini dökmek rahatlatıyordu onu. Ve öyküsünü olduğu gibi anlattı. Çabuk çabuk, sözcükleri birbiri ardına sıralayarak. Oliver birkaç kez soru sormak için sözünü kesmişti. Laurel hiç çekinmeden her şeye karşılık verdi. Çünkü karşısındaki adamın varlığından habersiz gibiydi Sanki bir duvarla konuşuyordu. Ölen dedesinin yerini almış biri... 

Anlatmayı bitirdiği zaman hafif bir sesle ağlıyordu. Oliver onu ensesinden tutarak başını omuzuna doğru yasladı. Laurel bu yakınlıktan sadece huzur duydu. Duygusal fırtına geçmişti. 
Kalp atışları normale dönüyor, hıçkırıkları kesiiiyordu. 

Oliver, «Şimdi daha iyi misin?» diye sordu. 
Genç kız doğrularak uzaklaştı. «Meğer ne kadar doluymuşsun. Ben de tecavüze kalkışmaktan suçlanmadan seni eve götüreyim,» dedi. 

Bu sözler Laurelin aklını başına getirdi. Karşısındaki ne de olsa bir yabancıydı. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Nasıl olmuş da güvenip içini dökmüştü. Araba durur durmaz hemen kapıyı açıp dışarıya fırladı. Zaten Oliver da onu durdurmaya çalışmamıştı. Arabayı hareket ettirirken hafifçe gülümsedi. Bu gülüşte Laurel'ı ürküten bir şey vardı ama... 

Eve döndüğü zaman onu kimsenin merak etmemiş olduğunu gördü. Rachel gelip başka bir yere taşınacağını bildirdi. Yalnız kızların bulunduğu bir yerde daha rahat uyum sağlayacağını düşünüyordu. 

Rachel'a ilk kez annesinden haber alıp almadığını sormamıştı. Yemekten sonra Rachel aileyle konuşurken, «Zavallı çocuk, sonunda annesinin kendisini terk ettiğini kabullenmek zorunda kaldı,» dedi. «Trenchard, bence ömür boyu hapse mahküm edilmeliydi, böyle altı ay değil.» 

Laurel, Oliver Savage'm kimliğini hafta sonu 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geldiğinde öğrendi. Gazetenin ekinde konuya özel bir sayfa ayrılmıştı. ‘Oliver Savage, Laurel la özel bir röportaj yaptı, başlığı altında genç kızın Sözlerini dilediği gibi kullanarak, gerektiginde abartıp, gerektiğinde çarpıtarak mükemmel bir yazı yazmıştı. «Gerçekten masum olan bir genç kız, tanımadığı bir erkeğin arabasına binip, kendisiyle sevişmesi için girişimde bulunur mu?» Ve daha neler neler... Laurel okudukça gözlerine inanamıyordu. Rachel'a olan biteni kesik kesik sözlerle anlattı. Cliver Savagela nasıl karşılaştığını, ona nasıl içini döktüğünü bir bir anlattı. Üvey babasının kirli amacından haberdar olması aleyhine kullanılmış, söyledikleri iyice değiştirilerek sanki bilerek, isteyerek cinsel! 
ilişkiye davet etmiş gibi anlatılmıştı. 

Rachel, Laurel'ı yatıştırıp yatağına yatırdıktan sonra, «Böyle bir şey yapabilmesi için bu adamın hasta bir beyni olması gerek,» demişti. 
«Laurel'ı tanıdı, onunla konuştu. Biraz kafası çalışsaydı, bu tür bir yazının kızcağızı nasıl etkileyeceğini tahmin edebilirdi. Tanrım, nasıl böyle bir şey yapabildi? Laurelin uzun zamandan beri ilk olarak güvendiği kişi oydu. Onunsa yaptığına bak!» 

Peter, «Ama o bir gazeteci,» dedi kuru bir sesle. «Ne umuyordun ki? Laurel'in en savunmasız olduğu bir sırada ona rastlaması büyük bir şanssızlık tabii. Bu adam yürürlükte olan tecavüz ya salarına oldum olası karşı çıkmıştı. Bu tür olayların yüzde doksanında koşulları kızların hazırladığını, erkeklerin ise suçsuz olduğunu savunur. 
O sırada evin önünde Bill'le röportaj yapmak için fırsat kolladığından eminim. Ama ne yazık 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ki, onun yerine Laurel'ı yakaladı. Zavallı çocukcağız!» 


Tecavüz olayına adının karışması, insanm ömür boyu arınamayacağı bir çamura bulaşması demekti. Laurel gazeteleri katlayarak bir kenara koydu. Mahkemeden kısa bir süre sonra ölmüştü annesi. Bill Trenchari ise, hapisten çıktıktan birkaç ay sonra bir trafik kazasına kurban gitmişti. Laurel zamanla, geçmişi iyice derinlere gömmeyi, tümüyle unutmayı başarmıştı. Ama bugün Oliver Savage yeniden karşısına çıkmış ve içindeki acıların yeniden canlanmasına neden olmuştu. Ve üstelik kendisiyle konuşmak istemişti. 
Neden? Yıllar sonra eni bir yazı yazmak için mi? “Tecavüzün kurbanı altı yıl sonra ne yapı yor? Ne bulacağını ummuştu acaba? Sürüyle âşığı olduğunu mu düşünüyordu? İçinden acı acı güldü. Eğer öyleyse bayağı düş kırıklığına uğrayacaktı. Çünkü o günden bu yana kendisine hiçbir erkeğin eli değmemişti. Üvey babanın elleriyle kirlenmiş vücuduna, dürüst, temiz bir adamın dokunmasına nasıl izin verebilirdi? Üstelik herkes bu vücudu baştan çıkarıcılıkla suçlamışken... 
Duruşmalardan sonra bir de Oliver Savage'm yazısıyla karşılaşmak genç kızı tarifsiz acılara sürüklemiş, daha doğrusu işkencelerin en korkuncu olmuştu. Bu olaydan sonra artık iyice kendi dünyasına gömülmüş, aylarca çevresindekilerle konuşmayı reddetmişti. Şimdi o günleri hatırlayınca delirmesine ramak kaldığını anlıyordu. Neyse ki, hepsi geride kalmıştı artık. Kimseye güvenmediği, içini açmadığı sürece güvenlikte olduğunu biliyordu. 
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Sandığının tersine, o gece deliksiz uyudu. Gazeteleri okuduğu zamanlardaki gibi kâbuslarla dolu bir gece değildi. Hafta sonu olduğuna şükrederek iyi bir kahvaltı etti. Kendisini toparlamak için bol zamanı vardı. Her zamanki gibi listesini hazırlayıp alışverişe çıkmak üzere hazırlandı. Cumartesi günleri yaptığı işlerden biri de, kütüphaneye gidip hafta içinde aldığı kitapları değiştirmekti. Çok okuyan biri olduğu için kütüphanede görevli kız onu hemen tanıdı. 

Laurel'a bir kitap uzatarak, «Bunu okumak ister misiniz?» diye sordu. Laurel kitabı alırken üzerinde Jonathan Graves adını gördü. 

«Hayır... sanmıyorum,» diye söze başladı. Fakat sonradan fikir değiştirerek kitabı elinde sıkıca tuttu. Belki de okuması daha iyi olurdu. Belki de onun hakkında daha derin bir bilgi edinir, böylece kendisini neden görmek istediğini çözebilirdi. 

Eve gelince öğle yemeğini bir kenara bırakıp, günlük işlere girişti. Çabucak bitirmek istiyordu. 
Amacının bir an önce kitabı okumak olduğunu, kendisine bile itiraf etmekten kaçmıyordu. 

Kendi kendisini cezalandırmak için, iyice akşam olmasını bekledi. Sonra da kitabın kapağındaki kısa özeti okumayı reddederek birinci saytadan başladı. 

Mükemmel bir yazardı. Kitabın yarısında başa dönüp kapağı okuyunca, romanın bir röportajdan yola çıkarak yazılmış olduğunu öğrendi. 
Doğrusu buna pek de şaşırmamıştı. 

Romanın kahramanları, büyük bir dikkatle gözlenerek başarıyla analiz edilmişlerdi. Okumayı sürdürdükçe, Oliver Savage'ın kendisini neden görmek istediğini açıkça anlamıştı. Romanın- da malzeme olarak kendisini kullanmak istiyordu. Böylelikle Laurel'ı bir kez daha yıkacaktı. 
Bu kez başaramayacaktı ama, çünkü Laurel buna izin vermeyecekti. 

Kitabı bitirdiği zaman saat nerdeyse an olmuştu. İçecek bir şey hazırlamak için mutfağa gittiği sırada kapının zili çaldı. Kapının bu saatte çalınması pek olağan değildi. Şaşkınlıkla kulak kabarttı. 

Sokak kapısı her zamanki gibi zincirliydi. Açmadan önce, «Kim o?» diye sordu. 

«Ben, Oliver Savage.» Sesi oldukça kararlıydı. 
«Lütfen kapıyı aç Laurel. Seninle konuşmak istiyorum.» 

Genç kız şaşırmıştı iyice. Boğuk bir sesle, «Git, çekil git buradan,» dedi. 

Tabii bu sözlerin hiçbir yararı olmamıştı. Belki de cevap vermese daha iyiydi. 

Oliver. «Aç kapıyı,» diye emretti. «Eğer açmazsan kırmaya kararlıyım, inan bana Laurel.» 

Sinirden parmakları titreyerek kapıyı açtı. 
Laurelin evi zaten küçüktü. Ama Oliver Savage uzun, yapılı gövdesi, adaleli bacaklarıyla holün ortasında dikilince, daha da küçülmüştü. Üzerinde, yün bir kazak ve deri ceket vardı. 

«Sıcak bir ev,» dedi çevrede gözlerini gezdirerek. «Burada yalnız mı yaşıyorsun?» 

«Hayır, bir düzine erkekle birlikte.» Hırsla adamın yüzüne baktı «Elbette yalnız yaşıyorum. 
Benim gibi adı kötüye çıkmış biriyle kim yaşamak ister?» 

«Adı kötüye mi çıkmış?» Olduğu yerde dönerek dikkatlice kızın yüzüne baktı. «Kendin hakkında böyle mi düşünüyorsun? Ama sen bir canı ya da suçlu değilsin ki...» 

«Sen beni öyle tanıtmadın mı?» Bunu sorarken kızgınlıkla yumruklarını sıkmış ve tırnakları eti- ne geçmişti. Kalbi hızla çarpıyor, tüm bedeni titriyordu. Bu adamın burada ne işi vardı? 

«Otur Laurel, seninle konuşmak istiyorum. 
Adresini bürodan aldım. Aslında yarın gelmeyi düşünüyordum ama buradan geçerken ışığının yandığını gördüm...» 

«Ve bu fırsatı mutlaka değerlendirmen gerektiğini düşündün.» Sesi acı ve sitem doluydu. «Bu konuda başarılı olduğunu itiraf etmeliyim. Öyle değil mi?» 

Bir an genç adamın yüzünden üzüntülü bir ifade geçer gibi oldu. Ama sonra gözlerini odada gezdirirken birden kitabı fark etti. Hemen sehpanın üzerinden alarak, «Demek bunu okuyorsun? Beğendin mi?» diye sordu. 

«Baş kahramanını rezil ederken senin aldığın zevkin yarısını bile duymadım,» diye buz gibi bir sesle cevapladı Laurel. «Ama bana aynısını yapmana izin vermeyeceğim. Beni romanlarından birinde malzeme olarak kullanamayacaksın.» 

«Bunu yapmayı istediğimi mi sanıyorsun?» 
İnanamıyormuş gibi iki yana salladı başını. «Durum senin sandığın gibi değil Laurel. Gel otur şuraya.» 

Elini kıza doğru uzatınca Laurel geri çekildi. 
Gözleri korkuyla açılmış, sesi boğuklaşmıştı. 
Onu engellemek ister gibi iki elini de kaldırmıştı. 
«Dokunma bana.» 

«Dokunmayacaktım zaten,» dedi sinirli bir sesle. «Hiç değilse senin zannettiğin anlamda dokunmayacaktım. Kimse sana, böyle davranmanın, aslında erkeği en iyi kışkırtma yöntemi olduğunu söylemedi mi?» 

Ürkerek geri çekildi. Hayır anlamına bir şeyler mırıldandı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Oliver Savage'ın böyle aniden hayatına girmesiyle, bunca yıldır geliştirdiği kontrol mekanizmaları biranda iflas etmişti. 

«Laurel.» Kızın kaçma çabasına aldırış etmeksizin omuzlarından kavradı. Genç adamın yüzü de en az Laurel'mki kadar renksizleşmişti. «Yanlış anladın, onu demek istemedim.» 

Altı yıldır kendisine ilk kez bir erkek eli do kunuyordu. Bedeni adeta isyan ediyordu. Kapana kısılmış bir hayvan gibi çırpınarak kurtulmaya çalıştı. 

«Dinle beni Laurel.» Bir elini boynuna dolayarak yüzüne bakmaya zorladı. Laurel korkusunu yatıştırmaya çalışıyordu. 

«Korkma, canını yakmaya niyetim yok.» 

Kızın çırpınışına aldırmadan yüzüne doğru hafifçe eğildi. Dudaklarını dudaklarına değdirdi. 
Bu temas Laurel'ı birdenbire çok gerilere götürdü. Banyoda Bill Trenchard'ın kendisine doğru eğildiğini görür gibi oldu ve pis pis şarap kokan soluğunu duydu. Çığlık atmak üzere ağzını açtığında Oliver Savage'ın dudakları bunu engelledi. Adamın elleri omuzlarını hafifçe okşadı. Kulağına doğru eğilerek, sanki aklından geçenleri anlamış gibi, «Laurel ben Bill Trenchard değilim. Canını yakmayacağım,,» dedi. 

Sonra kızı yavaşça serbest bırakarak kanepeye doğru götürdü. 
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«Soğuk olduğumu öğrenmen işlerini bozmuştur sanırım.» Derin bir sessizlik oldu. Sonra Laurel konuşmasını sürdürdü. «Eğer erkek delisi olsaydım, romanın için daha elverişli bir malzeme elde edecektin, değil mi?» 


«Soğuk olduğuna inanmıyorum, ama görüyorum ki, kendini buna inandırmakta bayağı başarılı olmuşsun. Neden peki?» diye sürdürdü Oliver. «Bir tür savunma mı?» 


Her şeyi fazlasıyla anlamıştı adam. Nefes almak bile Laurela birden güç gelmeye başlamıştı. Gözlerini kapatıp karşısında duran bu adamın yüzünü belleğinden silmek istiyordu. Bu yüz, geceleri rüyalarında RBillinkinden daha uzun süre yer almıştı. Neden böylesine etkilendišini anlayamıyordu genç kız. 

sonunda, «Savunmaya ihtiyacım olmadığını mı sanıyorsun?» diyebildi. «Kendini benim yerime koyarsan neler hissettiğimi anlayabilirsin. 
Düşün, annen bile seni istemiyor. Herkes bir fahişe gözüyle bakıyor sana. Ve daha bir sürü iğrençlikler... Yaptığından memnunsun sanırım.» 


<Yaptığımdan mı?» Boş gözlerle Laurel'a bakıyordu. «Sana geçmiş yıllarını geri veremem Laurel. Daha doğrusu bir şeylerin kefaretini ödemek zorunda olduğumu bile düşünmüyordum. 
Ama bu geceden sonra...» Düşüncelere dalmış gibi görünüyordu. Gözleri kitaba takılmıştı. Sonra birden, «İçecek bir şey var mı?» diye sordu. 
«Çay, kahve dışında demek istiyorum.» 

«Bir şişe şeri olacak.» Genç adamın yüzünü buruşturduğunu görünce hemen sürdürdü konuşmasını, «Ben içki içmem.» 
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«Ve evine erkek konuk gelmez,» diye kızın yerine tamamladı cümleyi Oliver. «Bunu düşünüp gelmeden önce keşke birkaç kadeh içseydim » 

Demek Oliver Savage gibilerinin de, bazen içkiye ihtiyacı oluyordu. 

«Beni romanlarından birinin konusu olarak kullanmana izin vermeyeceğim,» dedi kısaca. 

«Senden bunu isteyen mi var? Aman Tanrım.» 
Ellerini saçlarında gezdirdi. «Laurel, ben buraya bunun için gelmedim. Romanıma konu filan olmanı istemiyorum. Beş yıldır seni arayıp, durdum. Gazeteleri okuyunca durumun farkına vardım. Sosyal Danışmanlık Servisinden adresini vermediler. Belki de haklıydılar. Ama seni gönderdikleri evden çıktığın zaman, merak ya da kızgınlıkla beni arayacağını ummuştum .» 

«Ev mi?» Acı acı gülümsedi. Gözleri iyice koyulaşmıştı. «Tımarhane demek istiyorsun herhalde. Çünkü oraları eve hiç benzemiyordu. 
Problemli çocukları gönderdikleri...» 

«Laurel!» 

Bir an Oliver Savage'ın gözlerinde sanki işkence çekiyormuş gibi bir ifade belirdi. Konuşmayı bırakıp şaşkınlıkla onun yüzüne baktı Laurel. Oliver Savage bu boşluktan yararlanarak söze girdi. 

«Ben gerçeği biliyorum.» 

«Tabii biliyorsun,» diye onayladı genç kız buruk bir sesle. «Çünkü sana anlatmıştım. Ama bu, meşhur olmak için olayı çarpıtmanı engellemedi.» 

«Bir dakika beni dinler misin? Hiçbir gerekçe sana yaptığım şeyi bağışlatamaz, bunu kabul ediyorum. Senin öyküne değişik bir açıdan yaklaşmaya çalışıyordum. Ama artık konu eskimiş ve yıpranmıştı. Gazetem yazıyı benim istediğim biçimiyle onaylamadı. Üvey baban da ölüp gittikten sonra gerçeği ortaya çıkaracak hiçbir kanıt kalmadı ortada. 

«Seni evden çıkarken gördüğüm gün, gerçekte onu bekliyordum. Sözleşmiştik. Daha önceki karşılaşmamızda onunla biraz konuşmuştuk. O sıralar ona yakınlık duymuş ve inanmıştım. Bunu yadsıyamam. Bak, mesele şu: Birkaç yıl önce kuzenlerimden biri, bir genç kızla ilişkiye girmişti. 
Kendi ailesi de namusuna düşkün ve tutucuy- du. 

«Lisa ise baştan çıkartıcı bir kızdı. Bobby'yle karşılaştığı zaman onu baştan çıkardı. İlişkileri sona erince de ona şantaj yapmaya kalkıştı. 
Zengin bir aileden geldiğini o bildiğinden, onu kendisiyle evlenmeye zorlamak istedi. Bunu başaramayınca onu, kendisini iğfal etmekle suçladı. Çok iyi rol yapıyordu. Göz göre göre yalanlar söyleyerek davayı kazanmayı başardı. Ailesi bunun üzerine Bobby'yle tüm bağlarını kesti. 
Kendilerini rezil olmuş gibi hissediyorlardı. Bobby'ye hapis cezası verdiler. Ama o, hapse girmeden önce intihar etti. O gece mahkemeden önce konuşmuştum onunla. Kızın yalan söylediğini biliyordum. Nitekim Bobby öldükten sonra Lisa da bana gerçeği itiraf etti.» 

Sözlerini bitirip susmuştu. Laurel, Oliver'm yüzüne bakarken, onun, en az üvey babası kadar bencil olan Lisa'nın ağzından nasıl laf almış olduğunu düşündü. 

«Sonuç olarak, o olaydan bu yana iğfal davalarında ben hep suçlu görünenlerden yana ol- 

94 


Tarama Jesica Düzenleme Ser reS & Sahara 


dum. Bir erkekten para sızdırmak için bu yönteme başvuran kızların sayısı oldukça fazladır.» 

Laurel inanamayarak, «Yani benim üvey bacamdan para kopartmaya çalıştığımı mı düşürmüştün?» diye sordu. 

«Hayır, para değil... ama bunu bir silah olarak kullandığını düşündüm. Olaya başka bir açıdan bakmaya çalış. Annen yeniden evleniyor ve sen evde üçüncü sıraya düşüyorsun. Doğal olarak kıskanırsın. Tabii bu sırada da yeni yeni genç kız olduğun için kadınlığının farkına varıyorsun. Her genç kız gibi sen de etkileyici olup olmadığını öğrenme çabası içindesin. Çekiciliğini üvey baban üzerinde deneyebilirsin Onu biraz kışkırtmak, biraz heveslendirmek gibi...» 

«Hayır!» 

Bu karşı çıkış Oliver Savage da ürpertti. Bakışları karardı birden. 

Oliver da, «Hayır,» diyerek onayladı onu. «Ama bunu çok geç öğrendim. O gün seni gördügüm zaman, hele kim olduğumu bilmeden arabama binmeyi kabul edince...» 

«Üzerimdeki parayı evde unutmuştum,» diye anlatmaya girişti Laurel. «Annem bana bir daha... yüzümü görmek istemediğini söylemişti. 
Eve dönüp parayı alamazdım artık... ben de...» 
Daha fazla konuşamadı. Ona güvenmiş olduğuau, isteyerek içini döktüğünü söylemek istemiyordu. Yıllardır biriktirdiği kini içinde hissetti yine. Altı yıl önce hayatı mahvolduğu zaman, o da en az üvey babası kadar suçluydu. Bill Trenchard artık ölmüştü, artık kimse ona bir şey yapamazdı, ama bu adam yaşıyordu... Oliver konuşurken Laurel'ın zihninden bin türlü düşünce geçiyordu. Onun temasını düşündükçe dudakları alev alev yanıyordu. Kendisine dokunmaya nasıl cesaret etmişti? Yeniden hayatına giriyor ve hatalı olduğunu söyleyerek onun kendisini bağışlamasını bekliyordu. Laurelin uzun süredir bastırdığı duyguları, iyice su üstüne çıkmıştı şimdi. Karşısında oturan adama en az kendisinin çektiği kadar acı çektirmek istiyordu. Toplum gözünde gülünç duruma düşürmek, onu iyice üzmek isteğiyle kıvranıyordu. 

«Laurel, beni dinliyor musun?» 

Altı uzun yıl boyunca duygularını bastırmayı iyi öğrenmişti. Yüzünden hiçbir şey belli etmeyerek evet anlamında başını salladı. 

«Üvey baban cezasını tamamlayıp çıktıktan sonra ona Fleet Street'teki meyhanelerden birinde rastladım. Kaderin garip bir cilvesi işte... Çok içmişti ve beni tanıdı. Herhalde onunla ilk görüşmemde kendisinden yana olduğumu hissetmişti. Biraz konuştuktan sonra bana mahkeme- de başarıyla nasıl yalan söylediğini, sana nasıl iftira ettiğini anlatmaya başladı.» 

Laurel bunu zaten bildiği için gerçeğin ortaya çıkışma sevinemedi. Tersine içinden daha da kızdığını hissetti. 

«Maalesef üç gün sonra bir trafik kazasında ölüp gitti.» Oliver üzgün görünüyordu. «Kendisine herhangi yazılı bir belge imzalatmama fırsat kalmadan yani.» 

Laurel hafif bir sesle, «Bunun bir yararı da olamazdı zaten,» dedi. «Eski günlerime dönemezdim. Bizi o halde gören annemdi. Ama bana degil ona inanmayı yeğlemişti. Koruma önlemi olarak evden uzaklaştırılıp ıslahevine gönderildim. 
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Cezalandırılmak için olmadığı özellikle belirtilmişti. Ama sonuçta hepsi aynı kapıya çıkıyor.» 

Oliver yerinden kalkarak genç kızın yanına geldi ve ellerini avucunun içine aldı. Laurel iyice kızıyordu artık, Merhamet duygularıyla dolu olarak gelip, koruyucu tavırlar takınma hakkını nereden buluyordu bu adam? 

İçinden geçenleri açığa vurup ona acı çektirmek ve onu rezil etmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. 

«Laurel, durumu düzeltmek için yapabileceğim bir şey var mı?» 

Bu sakince söylenmiş sözleri duyduğuna inanamıyordu genç kız. Geçmişteki yanlışı bugün düzeltmek elden gelir miydi? Oliver büyücü degildi herhalde. Zamanı geriye doğru işletip, kendisini yine mutlu ve neşeli bir genç kız haline getiremezdi. 

Ona, tam artık hiçbir şey yapamayacağını, elinden gelse bile ondan gelecek hiçbir yardımı kabul etmeyeceğini söylemek için ağzını açmıştı ki, birden içinden gelen sese kulak verdi ve sustu. 

Onları bunca zaman sonra karşı karşıya getiren şey şans değil kaderdi. Evet. Kader Laurel'a bir fırsat vermişti. Çektiklerini ona ödetmek için... i 

Ama aklına gelen düşünce pek öyle gerçekleşebilecek türden değildi. Oliver Savage'a, çektiklerini nasıl ödetebilirdi ki? Ona ne biçimde bir zarar verebilirdi? Oliver Savage, otuz yaşlarında, güçlü, hemen her şeyle mücadele edebilecek bir adamdı. Gözlerindeki merhameti hatırladıkça hayal gücünü zorluyordu Laurel. Mutlaka bir 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yolu olmalıydı. Herhangi zayıf bir noktası buiunabilirdi. Eninde sonunda o da bir insandı Önemli olan zayıf bir yanını bulmaktı, ama nasıl? Ona hayatta en çok zevk veren şey neydi acaba? Bir kadını var mıydı? Bu düşünceyi hemen itti kafasından. Kadınlara zaaf göstermeyecek kadar kendinden emin, rahat tavırlı bir adamdı o. Feki öyleyse? 

Aradığı şey birdenbire aklına geldi. Mesleği. 
tanınmış bir adı vardı. Kendisini de basamak yaparak ulaştığı bir şöhreti vardı. Rahatça bıraktı soluğunu. Dudakları memnuniyetle kıvrıldı. İşte ilahi adalet! Bu sözler neredeyse duyulur biçimde ağzından çıkacaktı. Güçlükle tuttu kendini. 
Tam o sırada Oliver'ın avuçları genç kızın ellerini kavramıştı. Bir an bu ellerin kendisine nasıl güven verdiğini, onun omzunda nasıl ağladığını hatırladı. İçine bir sıcaklık yayıldı, ama hemen arkasından bütün acı anılar yeniden zihnine üşüştü. Daha önceleri de hep böyle olmuştu. Birisine güvenmek, başını yaslamak isteği duydugu zamanlar ardından hep kâbuslar geliyordu. 

Düşüncesini eyleme dönüştürebilmek için planlar kuruyordu. Zihni aşırı bir hizla çalışmaya başladı ve en sonunda bir yol buldu. Oliver Savage kendisi hakkında bir sürü yalan uydurmuştu. Gerçekleri çarpıtmış, kendisini kullanrıştı. 
O da OÖliver'ı aynı biçimde küçük düşürmeli, meslektaşlarına rezil etmeliydi. Laurel birkaç ay süreyle edebiyat kurslarına devam etmiş, üstelik bundan çok da hoşlanmıştı. Kurs sonunda başarılı olduğunu ve gelecekte umut vaatettiğini söylemişierdi. Kendisi de bir yazı yazarak düşmanını rezil edebilirdi. 
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Aklına bunun için bir sürü yöntem geliyordu. 
áma ilk önce Oliver Savage aleyhine kullanılabilecek bir şeyler bulması gerekiyordu. Sonra da yazıyı basacak gazeteyi... Magazin gazeteleri ünlülerin kirli çamaşırlarını göz önüne sermekte ustaydılar, Evet, bu plan çok uygundu... 

Ama nasıl yapacaktı bunu? Uyduracak mıydı? 
Yok bu olmazdı. Onu yıkmak için kullanacağı konunun ya da olayın gerçekliliğinden emin olmalıydı. Oliver Savage'm yaşamında mutlaka duyulmasını istemediği bir şeyler vardı, ama ne? 
Bunu nasıl öğrenecekti? Kendisine sorarak mı? 
Yo, bunun için ona şimdikinden daha yakın olması gerekiyordu. Başını kaldırıp erkeğin yüzüne baktı. Onun da kendisini incelediğinin farkına varınca yüzü al al oldu. Birden ürperdi. Nefreti öyle güçlü hissediyordu ki, tüm bedenini ateş basmıştı. Geçen yıllar süresince Oliver Savage’ zihninden silmeyi başarmıştı. Ama şimdı duyduğu nefret ve kin olanca gücüyle ister istemez benliğini dolduruyordu. 

Sonunda boğuk bir sesle konuştu: «Evet, bir şey var,» dedi. «Mesleğimde ilerlemek istiyorum. 
Eğer birkaç ay senin yanında çalışırsam alacağım referansla çok iyi bir iş bulabilirim.» 

Oliver Savage, yüzüne öyle dikkatle bakıyordu ki, genç kız bir an, içinden geçenleri onun sezeceğinden korktu. 

«Benimle çalışmana ne gerek var?» diye sordu Oliver, «Sanâ istediğin gibi bir referans verebilirim.» 

Birden yüzü gerildi, soğuk bir sesle, «Çünkü bu dürüst: bir davranış olmaz,» diye cevapladı Laurel. «Ama demin laf olsun diye konuştuysan...» 

Kendisiyle gurur duydu. Nereden vuracağını iyi kestirmiş, gereken sözü söylemişti. 

Oliver, «Ben sekreter kullanmıyorum,» dedi. 
«Çalışırken teybe konuşurum, hem...» 

«Benim gibi soğuk bir kadını yanında istemiyorsun.» Laurel bunu özellikle söylemişti. Kendisinin bu hale gelmesinden onun da sorumlu olduğunu hatırlatmak için... 

«Soğuk mu? Sana daha önce de söylemiştim. 
Buna inanmıyorum ve...» Sustu ve düşünmeye başladı. Alnı kırışmıştı. Laurel yardım önerdiğine pişman olup olmadığını düşündü. Belki de, 'Seni affettim, şimdi gidebilirsin, demesini beklemişti. 

«Gerçekte istediğin bu mu? Yani benimle çalışmak mı demek istiyorum?» 

«İlerisi için gerekli referansı elde edebilmek için seninle çalışmak,» diye düzeltti Laurel. Rol yapmadaki başarısından dolayı bir kez daha kendi kendisiyle gurur duymuştu. 

«Senin iyi bir sekreter olduğun su götürmez. 
Ben de şu sıralar yeni bir kitaba başlamak üzereyim... Peki,» dedi sonunda. «Umarım pasaportun vardır.» 

Laurel şaşırmıştı. «Pasaport mu? Ama...» 

«Provence'da bir çiftliğim var. Yazılarımı hep orada yazarım,» diye açıkladı Oliver. «Issız bir yerdir. İkimizden başkası olmayacak. Buna katlanabilecek misin?» 

Katlanabilir miydi? Her gün bu adamla birlikte olmaya dayanabilir miydi? Onunla yalnız olmanın bir yararı daha vardı. Laf lafı açar ve Oliver Savage içini dökebilirdi. Neler anlatacağı 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hiç belli olmazdı. Kuşkusuz bugüne kadar bir rahip gibi yaşamamıştı. Laurel bunun böyle olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyordu. Ga zete başlıkları şimdiden gözünün önündeydi: «Tanınmış yazarın özel yaşantısı.» Mutlaka. bir sırrı vardı. Onun bir zamanlar kendisine yaptığı gibi, bu sırrı bulup, iyice çarpıtarak'anlatması gerekiyordu herkese. Ne yapıp yapıp öğrenecekti bunu. 

Omuz silkerek, «Evet katlanabilirim,» diye cevapladı. 

Oliver Savage kapıya doğru ilerlerken, «En azından emin olduğum bir konu var,» dedi. «O da, aramızda özel bir ilişkinin olmayacağı. Bunu düşünmüyorsun değil mi? Birisiyle sevişmenin nasıl bir şey olduğunu hiç merak etmedin mi?» 

«Hayır, hiçbir zaman,» dedi Laurel soğuk bir sesle. Yüzünün kıpkırmızı olduğunu hissediyordu. «İğrenç olduğunu düşünüyorum,» diye ekledi hemen. 

«Öyleyse birinin bunu sana farklı bir yoldan öğretmesinin zamanı gelmiş demektir,» diyerek kapıdan çıktı Oliver. 

Yine kızmıştı Laurel. Bu adam ne cüretle kendisine acıyordu? Ama dışarıya çıkarken, yüzünde acımanın dışında bir şeyler daha vardı. Neyse ki bir süre sonra, kendisinden başka hiç kimseye acımayacak duruma düşecekti. Laurel bunu gerçekleştirebilmek için elinden geleni ardına koymayacaktı... 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Oliver kararını verdikten sonra hemen harekete geçen insanlardandı. Büyük bir başarıyla Mr, Marshall'ı, Laurel'ı bir hafta içinde işten çıkarmak konusunda ikna etti. Sally haberi duyunca çok heyecanlanmıştı. İnanamayarak bir çığuk atmış, «Oliver Savage'la birlikte çalışacaksın demek. Tanrım, ne yazık. Ah ben senin yerinde olmalıydım ki...» 

«Çalışmak yerine onunla yatmayı düşünecek. 
tin,» diye sözü tamamladı Laurel. Sally oldukça şaşırmıştı, çünkü Laurel'ın böyle serbest bir biçimde konuştuğunu ilk kez duyuyordu. «Neden beni seçtiğini sanıyorsun?» diye sordu hafif alaycı bir tavırla. «Bir sekreter istiyor da ondan. Yatak arkadaşı değil.» 

«Tabii, haklısın,» diye düşünmeden cevapladı Sally. «Yatak arkadaşı bulmakta güçlük çektiğini hiç sanmıyorum. Yine de çok şanslısın.» İmrenerek ekledi, «Provence...» 

Üç gün sonra sözleştikleri gibi Laurel, Oliver'ın Londra'daki dairesine gittiğinde, 'Pek öyle şanslı değilim, diye düşündü. 

Oldukça lüks ama kent merkezinden bir blok ötede bir daireydi. Kapıyı Oliver'm kendisi açtı. 
Üzerinde beline sarılmış bir havludan başka bir şey yoktu. Genç kızın yüzündeki ifadeyi görünce hafifçe gülümsedi. Kaşlarını kaldırarak açıkbii...» 

Laurel, «Açıklamaya gerek yok,» diye sözünü kesti. «Tahmin edebiliyorum,» 

«Yaa, öyle mi?» Bu kez alay ettiği açıkça belliydi. «Beni şaşırtıyorsun. Gece çalışmanın ne demek olduğunu bildiğini hiç düşünmemiştim. 
Muhasebe bürolarında sabah dokuzdan akşam beşe kadar iş yapılır sanıyordum. Gece mesaisi yapıldığı aklıma gelmemişti. Neyse bu işimi kolaylaştırıyor. Senden geceleri de not tutmanı isteyebilirim bu koşullarda. Kabul eder miydin?» 

Laurel onun, geceyi çalışarak geçirdiğini kastetmemişti. Bunu ikisi de biliyorlardı. Oliver'ın peşi sıra içeri girdiği zaman yüzü ifadesizdi. S0. 
luk yeşile boyalı duvarlar huzur veriyordu insana. Geniş oturma odasına girdiklerinde, odanın zevkli ve lüks bir biçimde döşenmiş olduğunu gördü. Ama yine de bir evin sıcaklığı yoktu burada. Anneannesiyle dedesi sağken yaşadıkları Hampsteaddeki evlerini düşününce yüreği özlemle burkuldu. 

«Ben programlanan tarihten bir gün önce Nice'a gitmek durumundayım.» Genç kıza oturmasını işaret etti. «Senin yazmanı istediğim bazı mektuplar var, benim yerime imzalayabilirsin. 
senin bir gün için burada çalışacağını söyledim. 
Nice'ta işim var ama pek uzun süreceğini sanmam.» 

Laurel onun bir an önce gidip giyinmesini diyordu içinden. Yalnızca bir havluya sarınmış bu vücut onu rahatsız ediyordu. O zamandan bu yana, tiksinti duymadan erkek vücuduna baka mıyordu. Üstelik elinde olmaksızın gözleri Olitemiyordu. 

«Eğer birlikte çalışmak istiyorsak, bana öyle bakmaktan vazgeçmelisin,» dedi Oliver. Genç kızın yanaklarının hemen kızardığını görmüştü. 
«Hakkımda ne düşündüğünü biliyorum, ama ben üvey baban değilim.» 

Laurel başını önüne eğdi. «Biliyorum.» Sözcükier ağzından fısıltı gibi çıkmıştı. 

«Bildiğinden emin misin?» 

Oliverin yürüyüp geldiğini ve hemen yanıbaşında durduğunu hissetti. Ama kaçmak için bir davranışta bulunamadı. Erkek bedeninin yakınlığını hissedince tüm kasları gerilmişti. Ona, ondan nefret ettiğini söylemek için kıvranıyordu. 

Oliver, «Öyleyse bunu kanıtla Laurel,» dedi. 
sesi oldukça yumuşaktı. «Başını kaldırıp bana bak.» 

Ne yapmaya çalışıyordu? Neyi kanıtlamak istiyordu bu adam? Bakamayacağını söylemek istedi, ama zaafını belli etmekten kaçmıyordu. Büyük bir çabayla başını kaldırıp onun yüzüne baktı. 

«Vücuduma bak Laurel. Hiç de korkulacak bir yanı yok, Alt tarafı etle kemik.» Engellemesine fırsat vermeden kızın elini alıp, avucunu kendi çıplak omuzuna yapıştırdı. «Gördün mü?» 

Laurel boğulacak gibi oluyordu. Parmaklarının tene değen uçları alev alev yanıyordu. Geri çekilmek istediyse de Oliver gözlerini kızın üzerine dikmişti. 

«O kadar kötü değilmiş değil mi, ne dersin?» 
Genç kız donup kalmıştı sanki. 

Kaçıp kurtulmak istiyor ama her nedense yerinden kımıldayamıyordu. Oliver biraz daha yaklaşarak onu kollarının arasına aldı. Bakışları çelik gibiydi. Laurel ondan uzaklaşmaya çalıştı. 

Oliver, «Kalbin çok hızlı çarpıyor Laurel,» dedi. «Seni bu kadar korkutan şey nedir?» 

Genç kızı saran kolları oldukça gevşekti. Yani Laurel istediği anda serbest kalabilirdi. «Bir an için beni öpeceğini sandım da...» dedi Laurel. 
Buw itiraf etmeyi hiç istemediği halde sözler ağzından sanki kendiliğinden dökülüvermişti. 

«Evet, amacım oydu.» Bunu keyifli bir tavırla söylemişti. Gözlerini hafifçe kısarak kıza baktı. 
«Peki, bu o kadar kötü bir şey mi?» 

Çocuksu bir dargınlıkla, «Hoşlanmadığımı biliyorsun,» dedi Laurel. Oliver'la böyle açık konuşabildiğine kendisi de şaşmıştı. 

«Hoşlanmıyor musun?» diye sordu. «Kendini buna zorluyor olmayasın? İstersen çok zevkli olabilir. Tabii kendini serbest bırakırsan. Birisini öpmek günah ya da suç değildir. Bak Laurel... 
sana göstereceğim.» Adamın bakışlarında kızın bir türlü çözemediği bir anlam vardı. 

Laurel ağzını sıkı sıkı kapadı, ama Oliver bundan hiç de rahatsız olmuşa benzemiyordu. Dudaklarını kızın dudakları üzerinde hafifçe gezdirmeye başladı. Ta ki Laurelin ağzı gevşeyip açılana kadar... Bedeni de elinde olmaksızın gerginliğini yitirmişti. Ama Oliver dilini ağzında gezdirmeye kalkışınca bir an için unuttuğu korkuları tekrar depreşti. Ve ani bir davranışla genç adamdan uzaklaştı. Gözleri korkuyla büyümüştü, l 

Acı dolu bir sesle, «Bunu nedefı yaptın?» diye sordu. «Sevmediğimi, hoşlanmadığımı biliyordun.» 
Oliver, «Sen öyle sanıyorsun,» dedi. «Nedenine gelince, buna bir tür kefaret diyebiliriz.» 
Kefaret?.. Bununla ne demek istemişti acaba? 
Oliver giyineceğini söyleyerek gözden kayboldu. 
Odaya geri döndüğü zaman üzerinde bir blucin ve bedenine iyice yapışmış bir süveter vardı. 
Göğsündeki ve sırtındaki adaleler hafifçe belli oluyordu. Laurel, şimdi giysilerin altına gizlenmiş olan bu vücuda biraz önce dokunmuş oldugunu düşündüğünü fark etti. Ama onun vücudu Bill Trenchard'mkine hiç benzemiyordu. Farkında olmaksızın parmaklarını dudaklarında gezdirdi. Dudakları dudaklarına değdiği zaman bir an için şey hissetmişti... Ne hissetmişti acaba? 
İçinden yükselen o garip duygu, nefretinin bir tür dışa vurumu olsa gerekti. 


İki gün sonra Nice'daydı. Oliver onu havaalanında karşıladı. Ayağında soluk renkli bir blucin ve pamuklu tişörtle oldukça farklı görünüyordu. Burası Londra'ya kıyasla en az on beş derece daha sıcaktı. Yaz başlangıcıydı. Laurel yolculukta giydiği kalın paltosunun içinde terlemeye başlamıştı. Bir hostes kız yanlarından geçerken garip garip onlara baktı. Bu zavallı kızcağızın Oliver Savageın yanında ne aradığını merak etmişti anlaşılan. Güneşin altında, Oliver önde Laurel arkada yürümeye başladılar. 

Oliver, ilerde park edilmiş koyu renkli Ferrari yi göstererek, «Bu taraftan » dedi. 

Laurel elindeki eski bavulu uzattı. Oliver, «Yanında sadece bu kadarcık şey mi getirdin?» diye sordu. i 
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«Çiftliğin çok ıssız bir yerde bulunduğunu söyiemiştin,» dedi Laurel, «Bütün gün kitabınla ilgileneceğimize göre yalnızca iş giysilerimi getirdim.» 

«Yani koşullar farklı olsaydı çıkıp gezebilirdin, öyle mi?» İnanamayarak sormuştu. «Ama tabii erkeklerle değil.» 

Genç kız, onun kendisiyle özellikle uğraştığını, kışkırtmaya çalıştığını anlıyordu. Kendini tuttu ve hiçbir tepki göstermedi. Belki onu işe aldığına pişman olmuştu. Ama kendisini geri göndermesine izin vermeyecekti. 

Çiftliğin ıssız bir yerde olduğunu söylediğin- de, Laurel bu kadar uzak olacağını tahmin edememişti. Ancak öğleden sonra varabildiler oraya. Yaşlı zeytin ağaçlarının ortasındaki dışı boyalı yapı, batan güneşin altın sarısı ışıkları altında pırıl pırıldı. 

«Burada iniyoruz.» 

Uzun yolculuktan bacakları uyuşmuştu. Çabucak çıktı arabadan. Oliver hemen yanına gelerek beline sarılıp onu kendisine doğru çekti. 
Laurel bu yakın temastan irkilerek titremeye başladı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Başını öbür yana çevirdi. 

Oliver onu bırakıp bavulu almak için eğilirken, «Bense ilerleme kaydettiğimizi sanıyordum,» diye mırıldandı. Sonra, «Buradan,» diyerek, eskiden bahçe olduğu anlaşılan, ama şimdi vahşi otlarla kaplı alana doğru ilerledi. Laurel da onu izlemeye koyuldu. 

Oliver kızın bakışlarındaki anlamı fark etmiş gibi, «Gördüğün gibi bahçeyle ilgilenecek zamanım olmuyor,» dedi. «Ama ben buraya yazmak 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için geliyorum, toprağı sürmeye değil.» 

Evin kapısını açarak Laurel'a geçmesi için yol verdi. Buradan, evin merkezi olan serin gölgeli bir mutfağa giriliyordu. 

Yerler taştı. Etraf toz içindeydi ve yıpranmış bir görünümü vardı her şeyin. Büfe ve dolapların üzerleri de kalın bir toz tabakasıyla örtülmüştü. Odada yoğun bir küf kokusu duyuluyordu. Laurel, Oliver'ın buraya kaç zamandır uğramamış olduğunu merak etti. 

«Şu pencereleri açalım da sana içerisini gezdireyim. Neyse ki elektriğimiz var. Tabii kendi jeneratörümüzden elde ediyoruz. Ben şimdi gidip onu çalıştırayım. Sen de bu arada bagajdaki yiyecekleri buzdolabına yerleştirirsin. Umarım biraz ev işi yapmanın sence bir sakıncası yoktur.» 
Oliver pencereleri açarken, «Bunun olağan sekreterlik görevleri kapsamına girmediğini biliyorum, ama...» 

Laurel, «Bence bir sakıncası yok,» dedi. Bu aşamada bu konuyu tartışmanın bir anlamı yoktu. Kim bilir belki de mutfakta birlikte iş yaparlarken ağzından laf alabilirdi. 

«Aferin sana. Şimdi gel de etrafı göstereyim. 
Görülecek pek fazla bir şey de yok ya...» Başıyla mutfağın kapısını gösterdi. Buradan oturma odasına geçiliyordu. 

Bu odanın pencereleri hem ön, hem de arka tarafa bakıyordu. Her şey en az mutfaktakiler kadar tozluydu. Ama yine de sevimli yazlık eşyalarla döşenmişti. Odanın bir ucunda kocaman bir şömine vardı. Yakınındaki geniş çalışma mesasımn Üzeri dağınıktı. Oliver'ın burasını çalışma odası olarak kullandığı anlaşılıyordu. Arkadaki duvarda kitaplarla dolu raflar vardı. Laurelin anladığı kadarıyla çoğu dosya ve belgeydi. 

Oliver dar merdiveni göstererek, «Şimdi sana yukarısını göstereyim. Buradan daha geniştir. 
Şimdi garaj olarak kullanılan eski ambarın üzerini de alarak genişletilmiştir. Beş yatak odası var.» Sırayla her birinin kapısını açıyordu. «Burrası benimki.» İçerde eski ahşap oymalı bir karyola ve yine eski ama güzel bir gardırop bulunuyordu. ” 

«Sen diğerlerinin içinden dilediğini seçebilirsin. Banyoyu ortak kullanmak zorundayız. Burada yeterli konforumuz yok. Ne de olsa uygarlıktan uzaktayız.» 

Laurelin gözleri kapıya takıldı. «Buranın kilidi yok ki,» dedi çabucak. 

«Kendimi hiç banyoya kilitlemeyi düşünmedim.» Sesi oldukça sakindi. «Ben röntgenci degilim Laurel,» diye sabırsız bir sesle ekledi. «Eger çıplak kadın görmek istiyorsam banyo kapısından gözetlememe gerek yok.» 

Laurel kıpkırmızı kesildi birden. Adamın söz-İerindeki imayı anlamıştı. Kendisi için merdivenin hemen başındaki odayı seçti. İntikam almak için buraya gelmeye karar verdiği zaman, erkeklerle olan sorunlarının burada da karşısına çıkacağını hesaplayamamıştı. 

«Bu oda diğerlerinden hem daha büyük, hem de benimkinden epeyce uzak. Bu da sana aradıgın güvenliği sağlayacaktır sanırım,» dedi. «Peki şimdi söyle bakalım,» diye sordu Oliver, «Eğer sana elimi sürmemden bu kadar korkuyorsan neden buraya gelip de benimle birlikte çalışmak istedin? Gerçekten mesleğinde ilerlemek için 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Mi?» 

Laurel bu soruyu yalan söylemeden cevaplayamazdı. Oliver'm bakışlarından rahatsız olduğu için bir karşı soru sormayı yeğledi. 

«Sen neden kabul ettin?» dedi duyulur duyulmaz bir sesle. 

«Şey..: doğrusu...» Oliver, Laurel'a öyle garip bir biçimde bakıyordu ki, genç kız boğazının kuruduğunu hissetti. Kalbi küt küt atmaya başladı. 
«Eninde sonunda bu konuya geleceğimizi biliyordum. İşin aslını istersen, sana olanlardan dolayı suçluluk duyuyorum. Yani erkeklerden korkman ve kaçmandan söz ediyorum. Hayır, lütfen inkâr etmeye kalkışma. İkimiz de bunun böyle oldugunu biliyoruz. Ve tabii bunda benim de payım var. Yardım etmek istiyorum sana.» Laurel bu adamı tanımasa sözlerinde bir sevecenlik bulunduğunu bile düşünebilirdi. 

«Ne demek istiyorsun sen?» Oliver'a bakan gözlerinde büyük bir öfke seziliyordu. 

«Şöylediklerimden hoşlanmadın değil mi?» Bunu söylerken yüzünü hafifçe buruşturmuştu. 
«Ben de hoşlanacağını ummamıştım ama... bak Laurel, yaşamının geri kalan bölümünü erkeklerden nefret ederek mi geçirmek istiyorsun? Cinselliği reddederek, ondan tiksinerek...» 

«Bu doğru değil ki.» 

«Öyle mi?» Alaycı bir tavrı vardı. «Bak kızım, canım isterse şimdi seni yatağa götürüp sevişebilirim seninle. Ama ikimiz de biliyoruz ki, daha beş altı basamak çıkmadan korkudan düşüp bayılırsın. Başından tatsız olaylar geçtiğini biliyorum, ama bitti artık. Doğru dürüst yaşamayı artık öğrenmelisin.» Laurel, Oliver'm gözlerinde 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kederli”bir ifade görür gibi oldu. Ama herhalde yanılıyor olmalıydı. Olsa olsa dışardan gelen gün ışığının bir oyunuydu bu, Oliver'ın yüzünde. 

«Ve bunu da bana sen öğreteceksin, öyle mi? 
Yok canım, böyle bir şey söz konusu bile olamaz. 
Burasını derhal terk edip gidiyorum. Tanrım, bunu tahmin etmeliydim. Bana iş vermenin ardın- da yatan amacı sezmeliydim. Ayrıca bu konuda da bir kitap yazmayı düşündüğünden eminim.» 
Sesi iyice acılaşmıştı. Kitabın başlığını sanki şimdiden görüyor gibiydi: «Soğuk bir kadını, özel çabamla nasıl bir seks ilahesi haline getirdim!» 
Eğer aklından geçenleri önceden bilebilseydi onunla çalışmayı asla düşünmezdi. Intikam için bile olsa... 

Cliver genç kızm sözlerine hiç zaman kaybetmeden cevap verdi. «Gördün mü bak, böyle bir şeyin gerçekleşebileceğine inanıyorsur: işte.» Sesinde sanki bir zafer kazanmışçasına memnuniyet vardı. «Ama bu konuda kitap yazmayı aklımdan geçirmedim Laurel. Bu, sende neredeyse bir saplantı haline gelmiş, neden?» 

«Daha önce yazdığını gördüm de ondan.» 

«Evet gördün, haklısın.» Yüzündeki rahatlık kaybolmuştu. «Laurel, ben...» Genç kıza doğru eğildi. Onun geri çekildiğini görünce sesine ciddi bir anlam vermeye çalışarak, «Söylediğim her şey . 
gerçekti Laurel, bana güvenebilirsin. Sonbahar- da kitabım biter... Sen de buradan gerçek bir kadın olarak ayrılacaksın. Canlı ve duyarlı...» 
dedi. 

«Yaa, öyle mi? Senin mucizeler yarattığını bilmiyordum.» Kızgın kızgın söylendi. «Peki bu degişimi nasıl gerçekleştireceğini Öğrenebilir miyim?» 

Oliver omuzlarını silkti. «Bunu ben de bilmek isterdim. Ama başaracağıma söz veriyorum. Sen den bir şeyler alıp götürdüğümü düşünerek kendimi sana borçlu hissediyorum. Bozduğumu düzeltmeliyim, değil mi?» Sakin görünüşünün altında çok sinirlendiği belli oluyordu. 

Genç kızın başka bir şey söylemesine olanak bırakmadan çıktı odadan. Koridorda gitgide uzaklaşan ayak sesleri duyuluyordu. Laurel yapılmamış yatağın üzerine oturdu. Kalbi deli gibi çarpıyordu. 

Buraya hiç gelmemeliydi. İntikam isteği başka tehlikeleri görmesini engellemişti. Oliver kendisini gerçek bir kadına dönüştüreceğini söylerken ne demek istemişti acaba? Bunu nasıl başaracakt ki? Onun dudaklarının temasını düşünerek ürperdi birden. Nasıl bakmıştı kendisine öyle. Buraya gelmeyi hiç düşünmemiş olmalıydı, Ama olmuştu bir kez, gelmişti işte! Çözümlenecek bir meselesi vardı. Ve eğer Oliver, kendisinin neden olduğu soruna bir çözüm bulacaksa varsın bulsundu. Denemesinde hiçbir sakınca yoktu. 

Yatak örtüsünü ararken Oliver'ın yukarıya gelmekte olduğunu duydu. 

«Jeneratörü çalıştırdım,» dedi. «Bozulmadan erzağı dolaba yerleştirelim.» 

Yarım saat kadar birlikte iş yaptılar. Oliver’ çalışırken görmek çok zevkliydi. Üvey babası evde pek bir şeye el sürmezdi. Anneannesi de eski tip bir kadındı, erkeği mutfağa sokmazdı. 

İşleri bitince Oliver bir sandalye çekerek Laurela oturmasını söyledi. Kendisi de bu sırada içecek bir şeyler hazırlayacaktı. 
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«Çay içersin değil mi?» diye sorarak çaydanlığa su doldurmaya başladı. «Sonra gidip havuzu dolduracağım. Güneş, suyu ısıttıktan sonra rahatça kullanabiliriz.» 

«Havuz mu?» Laurel çok şaşırmıştı. 

«Evet, meyve bahçesinin orada bir yüzme havuzu var. Evin benden önceki sahibi olan ressam yaptırmış. Bununla kızları tavlayarak onları çıplak poz vermeleri için kandırırmış. Tabii hep reşit olmuşları kullanmaya dikkat edermiş.» Genç kızın allak bullak olmuş yüzünü görerek, «Aman Tanrım,» diye haykırdı. «Yalnızca şaka ediyordum. Evet havuzu ressam yaptırmış ama bildiğim kadarıyla yalnızca çocuklar için kullanılmış. 
Kendini cinsel açıdan soğuk sanan bir kadın için hayal gücün çok güçlü. Aklından neler geçiyor, Tanrı aşkına? Benimle buraya gelmenin gerçek nedenini söyler misin?» 

«Biliyorsun ya!» Sesi boğuk çıkmıştı. 

Oliver, «Ben sadece senin söylediğin kadarını biliyorum,» diye düzeltti. Bir yandan da kaynayan suyu demliğe boşaltıyordu. «Ama içimden bir ses bunun gerçek olmadığını söylüyor, ya da en azından gerçeğin tümü olmadığını...» 

Acaba Laurel'ın buraya neden geldiğini anlamış mıydı? Yok canım, tahmin edemezdi bunu. 
Bir an gözleri Olivera takıldıysa da çabucak başka tarafa bakmaya başladı. Asla tahmin edemezdi. Zaten öyle bir şey olsa kendisini işe almaya yanaşmazdı. 

«Tamam artık Laurel,» dedi. «Sana saldıracagımı düşünmeden yüzüme bakabilirsin, inan.» 
Sonra birdenbire konuyu değiştirerek, «Üzerinde. 
kilerle terliyorsundur, yanında daha ince bir şeyler getirdin mi?» 

Bavulunda iki pamuklu elbise ve yazın giydiği sade, kısa topuklu ayakkabılar vardı. 

«Mayo getirdin mi?» diye sordu. Laurel'm kızardığını görünce hafifçe yüzünü buruşturdu. 
«Yok tabii, kaldı ki bir mayon olmadığına da eminim.» 

«Burada bir havuz bulunduğunu bilmiyordum,» diye kaçamak bir cevap verdi Laurel. 

«Ve tabii yeryüzünde hiçbir güç seni çıplak yüzmeye ikna edemez. Suyun tene teması kadar zevkli bir şey olmadığı söylense bile... Tabii ondan daha zevkli olanı, bir sevgilinin dudaklarının temasıdır.» 

Laurel yüzünün al al olduğunu hissediyordu. 
Başını öne eğerek boğuk bir sesle konuştu. «Benimle böyle konuşmamalısın. » 

«Neden? Yoksa rahatsız mı oluyorsun? Oysa olmaman gerekir. Unuttun mu sen soğuk bir kadınsın.» . 

«Bu tür konuşmaları iğrenç buluyorum.» 
Laurel dik dik baktı. «Belki senin kadın arkadaşların bundan hoşlanıyordurama...» 

Oliver, «Senin adlandırdığın gibi, ‘kadın arkadaşlarım' bizim aramızda konu olamaz Laurel,» dedi. Sesi oldukça yumuşaktı. Genç kızm yüzü yine kıpkırmızı olmuştu. Aralarında gergin bir sessizlik oldu. 

Oliver birden, «Haydi,» dedi. «Bu gece çalışacak durumda değiliz. Ama hiç değilse evi oturulur bir hale sokabiliriz. Umarım, burada temizlikçilerle dolu lüks bir yaşam düşünmüyordun. 
Gerekli malzeme ve erzağı haftada bir gün kasabadan alırız. Değerli zamanımı alışveriş için 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yollarda harcamaya niyetim yok. Şimdi seçimini yap bakalım. Yatakları mı yaparsın, yoksa toz mu alırsın?» 

Laurel, «Ben yatakları yaparım,» dedi. Oliver, yorgan ve çarşafların bulunduğu yeri gösterir- ken yüzünde alaycı bir ifade vardı. Laurel bunu görmezlikten geldi. Genç adam çekmeceye doğru eğildiği zaman ensesi ortaya çıkmıştı. Laurel'ın içinden onun gür saçlarına dokunmak geçtiyse de kendini zor tuttu. Oliver başını kaldırıp da aklından geçenleri anlayacak olsa kim bilir nasıl alay ederdi onunla. 

Bir saat sonra büfenin temizliğini bitirdikten sonra, artık kendisini tanıyamadığını düşündü. 
Şimdiye kadar tanıdığı tüm erkeklerden tiksinmiş ve nefret etmişti. Yanma yaklaştıkları anda tiksintiyle ürpermeye başlardı. Oysa şimdi Oliver'a dokunmayı çok istiyordu. Kendi kendisini, bunun, ondan intikam almak istemesinin doğal sonucu olduğuna inandırmak istiyordu. Çünkü zayıf noktalarını bulmak için ona yakın olması gerekirdi. 

Aklı bu düşünceyle dolu olarak akşam yemeğini hazırlarken, Oliver'ı iyice inceledi. Genç adam çok lezzetli bir omlet ve salata yapmıştı. 
Yemek yiyişi de özenli ve ağır ağırdı. Açgözlülükle tabağmdakini silip süpüren üvey babasına hiç benzemiyordu. 

Altı yıl içinde pek yaşlanmamıştı. Belki biraz hatları sertleşmişti, o kadar. 

«Yorgun musun?» 

Oliver'ı dikkatle izlerken, kendisinin de onun tarafından gözlendiğini fark edememişti. 

«Biraz yorgunum,» diye itiraf etti. «Ama bu- 

75 


Tarama Jesica Düzenleme Ser reS & Sahara 


laşıkları yıkamalıyım. Üstelik daha eşyalarımı da yerleştirmedim.» Bu sırada bavulunun hâlâ arabada olduğunu hatırladı. 

Bunu söylediği zaman, Oliver, «Ben şimdi gider alırım,» dedi. «Ama bu gece onu yerleştirmekle uğraşma, yarına bırak. Şu ilk birkaç gün zaten çalışmaya başlayamayız Okumam gereken birtakım notlar var. Sen de bu arada yol yorgunluğunu atarsın. Ama böyle kutup giysileriyle dotaşmaya devam edersen biraz zor atarsın.» Genç kızın yünlü giysisine bakarak, «Neden böyle sımsıkı arkaya tarıyorsun Saçlarını? Düşmanları gevi püskürtmek için mi?» 

Oliver'ın gözünden hiçbir şey kaçmıyor, bu da Laurel'ı ürkütüyordu. 

Elleri topuzuna giderek, «Derli toplu oluyor böyle,» dedi. «Üstelik hoşuma da gidiyor.» Duruşmada saçları omuzlarına dökülmüş halde salona girince jüridekilerin yüzlerinin aldığı şekli hatırladı. «Bana böylesi daha çok yakışıyor.» 

«Öyle mi sanıyorsun?» Oliver'ın gözleri şefkatle bakıyordu. «Şimdi sen odana çık, ben de bavulunu getireceğim ve Laurel...» Genç kız onun yüzüne bakarak sözünün gerisini bekledi. 
«Yıkanmak istersen sıcak su var. Rahatsız edilmeyeceğinden emin olabilirsin.» 

Laurel soğuk soğuk baktı ona. Elbette rahatsız edilmeyecekti. Cliver Savage gibi bir adamın gözünde çekici biri olmadığını biliyordu. Sanki üzülmesi için bir neden varmış gibi yüreği bu düşünceyle burkuldu. 

Caha sonra uykuya dalarken hep bu üzüntünün nedenini düşünüp durdu. Ama nedenini ve kaynağını bir türlü bulamadan uyuyakaldı. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 


Sabah uyandığında odaya güneş dolmuştu. 
Birkaç saniye nerede olduğunu hatırlayamadı. 
Sonra çok uyumuş olduğunu fark ederek saatine bir göz attı. 

Saat dokuz buçuktu. Oliver çalışmaya hemen başlamayacaklarını söylemişti ama yaptıkları bir işpölümü vardı. Yani şimdi ona kahvaltı hazırlaması gerekiyordu. 

Genç kız akşamki nefis yemeği hatırladı. Ne de güzel hazırlanmıştı. Laurel kendisini ilk kez bu kadar rahat hissetmişti. Bu duygu, Oliver'a duyduğu hayranlığı da beraberinde getiriyordu. 
Bütün bedeniyle onun bir insan ve... erkek oldugunun bilincindeydi. 

Düşüncelerinin akışı kendisini konudan uzak. 
laştırıyordu. Oysa buna izin vermemeliydi. Hiçbir hayranlık, intikamını unutmasına neden olamazdı. Yatağında doğrulup ayak ucundaki kalın ev elbisesine uzandı. Ama birdenbire, gece bavullarını açıp eşyalarını yerleştirmemiş olduğunu hatırladı. Hemen bavulunu bıraktığı yere baktı. 
Yerinde yoktu. 

O sırada kapıda Oliver göründü. «Bir şey mi yitirdin?» diye sordu. Bir eliyle kapıya yaslanmıştı, diğer elinde de dumanı tüten bir kahve fincanı tutuyordu. Laurel, gözlerini genç adamın açık yakasından güçlükle ayırarak başını evet 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anlamına salladı. 

«Bavulum. Dün gece yatağın yanma koydugumdan eminim...» 

«Evet oraya koymuştun.» İçeriye girip yatağa doğru yaklaşarak elindeki fincanı komodinin üzerine bıraktı. «Ama sen uyuduktan sonra kaldırdım,» diye sözlerini sürdürdü. 

«Sen mi?» Laurel bir an duyduklarına inanmak istemedi. 

Oliver yumuşak bir sesle, «Evet ben kaldırdım. 
Nedenini de söyleyeyim mi? Elli yaşını aşmış bir kadın gibi giyiniyorsun, Vücudunun hatlarını kalın giysilerin ardına saklamak için tabii. Seni buraya getirmekteki amacımı daha önce söylemiştim...>» 

«Beni gerçek bir kadın yapmak için...» diye onun yerine tamamladı Laurel. Düşmanlığını belli etmemeye çalışıyordu ama sesi elinde olmadan sert çıkmıştı. İlk uyandığı zamanki keyfi tümüyle yok olmuştu. Oliver örtüyü hafifçe çekiştirince genç kız yatağın içinde iyice büzüldü. Üzerinde kalın beyaz pamuklu ve aşırı sade bir gecelik vardı. Vücudunu boynundan ayak bileğine kadar sıkı sıkı örtüyordu. 

«Peki şimdi ne yapacağım?» Bu soruyu sorarken gözlerini kaçırmıştı. Çünkü alaycı bakışlarla karşılaşmak istemiyordu. «Bütün gün bunu mu giyeceğim?» 

Oliver, «Hayır,» diye cevapladı kuru bir sesle. 
«Bu, o kalm giysilerden de beter. Hayır Laurel, gelirken sana Nice'ten aldığım şeyleri giyeceksin,» dedikten sonra alaycı bir tavırla ekledi. 
«Bana teşekkür etmene gerek yok. Bunu geçmişi onarmak için yapılmış bir davranış olarak adlandırabilirsin. Neler aldığımı görmek ister misin?» 

Laurel'm içinden bir ses Oliver'ın onu bile bile kışkırttığını söylüyordu. Nitekim başarıya ulaşmış sayılabilirdi. Genç kızm tüm vücudu sinirden tir tir titriyordu. Üstelik Oliver'ın haklı olduğunu kabul etmek zorundaydı. Gerçekten giysilerini bir tür kalkan olarak kullanmıştı. Giysilerini ve saç modelini... Elleri ister istemez dagınık duran saçlarına gitti. 

Saçlarını arkada toplamaya çalışıyordu ki, Oliver, «Bırak olduğu gibi kalsın,» dedi. Gözleri geceliğin üzerinden yuvarlaklığı belli olan göğüslerinde geziniyordu. Laurel'in tüm bedenini bir ateş dalgası kapladı ve kendisini sanki çırılçıplak kalmış gibi hissederek iyice huzursüzlandı. Üvey babasının da zamanında kendisine böyle baktığını hatırlayınca sinirleri iyice gerildi. 

«Laurel.» 

Sesi çok otoriterdi. Genç kızın aklından geçenleri anlamıştı ve kendisini üvey babasının yerine koymasına izin vermeyeceğini anlatmak istiyordu. 

Boğuk ve ısrarlı bir sesle, «Laurel, bana bak,» dedi. 

Laurel, «Senin aldığın giysileri istemiyorum,» dedi. Duyguları, kızgınlığın da ötesindeydi. 

«İstiyorsun,» dedi. Sesi oldukça yumuşaktı Olivern. «Gerekirse onları kendim giydireceğim sana. Sen bir kadınsın. Hiç mi merak etmiyorsun? 
Bir erkeğin, senin vücuduna aşkla bakması nasıl oluyor, öğrenmek istemez misin?» 

«Şehvetle demek istiyorsun,» diye sertçe karşılık verdi Laurel. «Oysa ben bunun nasıl bir şey 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olduğunu biliyorum.» 

«Laurel, tüm erkekler üvey baban gibi değildir. Bunu kabul edersen özgürlüğüne doğru bir adım atmış olabilirsin.» 

«Özgürlük mü?» Olivera bakarak içini çekti. 

Oliver, «Bir kafese kapatılmış gibisin Laurel,» dedi. «Bundan kurtulmanın tek yolu insanlara güvenmeyi öğrenmen ve tüm erkekleri üvey baban gibi görmemendir.» Çok içten konuşuyordu, ama onun samimi olduğuna inanmak genç kız için çok güçtü. 

«Belki de kafesimden memnunum. ii dışarısından daha güvenli.» 

«Kafesler insanları yalnızlığa sürükler ve uyumsuzluk yaratır. Dışarıdaki temiz havayı soluyarak doğanın bizlere sunduğu güzelliklerden payını almalısın. Evet daha az güvenliklidir, ama korkakça ölmekten çok daha iyidir. Şimdi önce kahveni iç. Sonra senin için aldıklarımı göstereceğim.» 

Laurel, «Şimdiye kadar hep bunu mu planlıyordun?» diye sordu Oliver'ın uzattığı fincanı alırken. «Beni geçmişin saplantısından kurtarıp gerçek bir kadın yapmayı demek istiyorum.» 

«Hayır, çünkü olanların seni nasıl etkilediğini bilemezdim. Amacım yainızca seni bulup özür dilemekti. Ama karşılaştığımız zaman bana suçlu olduğumu sen söyledin. Ben borçlarımı ödemeye çok dikkat ederim.» 

«Ya ben ödemeni istemiyorsam?» 

«İstediğini sanıyorum,» dedi yavaşça. «Şu an da da tartıştığımız şey, ödeme biçimim., Yoksa ödeyip ödememeyi konuşmuyoruz, değil mi?» 

Yataktan uzaklaşarak gardıroba doğru yürüdü. Renkli, süslü paketleri çıkarıp yatağın üzeri ne fırlattı. 

Gülerek, «Bunların yılbaşı armağanı olduğunu varsayabilirsin,» dedi. «Bir genç kıza göre mi yoksa bir genç kadına göre mi giysi alacağımı bilemedim.» 

«Peki, hangisine göre almaya karar verdin sonunda?» 

«Görünce kendin karar verirsin.» 

«<Aldıklarını giymeye hiç niyetim yok.» 

«Tabii, isteyerek giymeyeceksin zaten,» dedi Oliver. «Ama bir kez giyince sen de anlayacaksın. Geçmişin hâlâ, çok etkisindesin Laurel.» 

Laurel hırsla, «Hayır, hiçbir şey geçmişte kalmış değil,» diye bağırdı. «Bunu anlamıyor musun? Bana her bakan ya da dokunan erkeği sanki...» 

«Üvey baban gibi görüyorsun, öyle mi? Bunu anlıyorum tabii Ama bence bu kadar basit degil.» Dikkatle genç kıza bakıyordu. 

«Ne demek istediğimi anlamıyorsun.» 

«Ben anladığımı sanıyorum. Benden de en az üvey baban kadar nefret ediyorsun. Artık onu bulup intikam alamazsın ama ben elinin altındayım. Bir yangını durdurmanın en iyi yolu bir başkasını yakmaktır derler. Ne demek istediğimi anladın mı?» 

Laurel onun zekâsından etkilenmişti. Yine de, «Hayır,» diye haykırdı. 

«Bence anlıyorsun ama neyse boş ver. Şimdilik bu kadar gelişme de bana yeter. Hadi bakalm, şimdi uslu uslu şu paketleri açacak mısın yoksa ben sana hepsini zorla mı giydireyim?» 

Garipti ama, Oliver onu cinsel açıdan ürkütmüyordu. Çünkü duyduğu kin o denli güçlüydü ki, buna izin vermiyordu. Paketlerden birini alıp açmaya başladı. Ellerinin titremesini engelleyemiyordu. l 

Paketlerin birinden, maviyle sarı karışımı bir bikini çıktı. Öyle küçüktü ki, Laurel bunu giyebileceğini aklının ucundan bile geçiremezdi. Yüzündeki ifade Oliver'ı güldürdü. 

«Günay Fransa ölçülerine göre en kapalı model buydu, inan bana. Dükkândaki kadm, yanları kurdeleyle bağlanan iki küçük üçgen vermeyi istiyordu. Aslında öyle mayoları ancak genç kızların giymesinden yanayım, ama sen söz konusu olunca durum değişiyor tabii.» Laurel'm vücudunu süzmeye başlayınca kızcağız iyice yataga gömüldü. a 

Cliver kalan paketleri yatağm üzerine atarak, «Hepsini aç bakalım,» dedi. «Bikinini güneş banyosu yaparken giyebilirsin ama kitap üzerinde çalışırken pek uygun düşmeyebilir.» 

Paketlerden güzel bir blucin, sade ama çok kaliteli olduğu anlaşılan beyaz bir tişört, aynı renkteki ceketiyle takım olan krem rengi bir etek ve mavi bir bluz çıktı. Ayrıca, düğmeli, beyaz, yünlü bir elbise, iki çift ayakkabı ve en son paketten de iç çamaşırları çıktı. Hepsi de beyaz saten ve dantel karışımıydı. ` 

Oliver ifadesiz bir sesle, «Yalnızca külot ve sutyen aldım,» dedi. «Daha özel iç çamaşırı giymekten hoşlanacağını sanmıyorum. Bunları da zevk için değil ihtiyaç olduğu için aldım.» 

Laurel birden, «Bunu asla yapmayacağım,» dedi. Yatağın üzerindekileri yere fırlatarak, «Senin satın aldığın şeyleri giymektense ölürüm daha 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iyi!» diye haykırdı. Ne oluvordu böyle? Nerdeyse ağlayacaktı. 

Cliver haince, «Ölümden daha beteri vardır, öyle değil mi?» diye hatırlattı. «Kendini, bunun, seni uzun vadede iyileştirecek ama tadı kötü bir ilaç olduğuna inandırmaya çalış. Bana herkes gibi sevmek ve sevilmek istemediğini söyleyemezsin ya Laurel?» 

Bu sözler Laurelın tüm kızgınlığını yok etmişti. Yüreği acıyla burkuldu. Büyük bir eziklik duyuyordu. Ama kendisini koyvermemesi gerekiyordu. Fransa'ya gelmekteki amacını hatırladı birden, Acımasız olması gerekiyordu. 

Oliver sehpanın üzerinde duran firketeleri alarak, «Giyin,» dedi: «Saçlarını da toplama, bırak omuzlarına düşsün. Cesur ol ve yeniden yaşama dönmek için ilk adımını at. Bunu başarabileceğini biliyorsun.» 

Oliver odadan çıkınca genç kız olduğu yerde düşünmeye koyuldu. Hayatını yönetme cesaretini nereden buluyordu bu adam? Neyse ki bunun pek uzun sürmeyeceğini düşünerek rahatladı. 
Nasılsa aleyhine kullanabileceği ipuçları bulacaktı. 

Ölçüsünü nasıl olup da doğru tahmin edebildiğine şaşırarak, Oliver'ın almış olduğu sutyenlerden birini giydi. Tam üzerine göreydi. Hatlarını tümüyle ortaya koyuyordu, askıları da incecikti. 

Giymek için blucinle tişörtü seçti. Saçlarının omuzlarına dökülmüş olmasını çok yadırgıyor- du. 

Nihayet odadan çıkma cesaretini buldu ve merdivenlerden aşağıya indi. Oliver, «Çok güzel,» diyerek karşıladı onu. «İşte şimdi yirmi iki yaşındaki bir kıza benzedin.» Kızın sakınmasına fırsat vermeden parmaklarını teninde gezdirdi. 

«Mükemmel bir cildin var,» dedi yumuşak bir sesle. «Kirpiklerinin de boyanması gerekmiyor Çok çekicisin Lauret.» 

«Bana iltifat etmek zorunda değilsin,» dedi Laurel. «Çünkü ikimiz de bunun gerçek olmadığını biliyoruz.» 

«Yok canım?» Oliver'ın kaşları kalkmıştı. «Sen gerçekler hakkında ne biliyorsun? Tüm bildiğin üvey babanın söyledikleri değil mi? Sana hiç çok çekici olduğunu söylemedi mi?» 

Laure! paniğe kapılmak üzere olduğunu hissediyordu. Midesinde başlayan bulantı boğazına kadar yükseldi. Geriye dönüp kaçmak isteğiyle yanıp tutuşuyordu. 

Oliver onun kaçma isteğini sezmişcesine kolundan yakaladı. «Öyle değil mi Laurel?» diye 15srar etti. 

Genç kız acı acı, «Bana neler söylediğini biliyorsun. Hepsini yazmıştın... Onu baştan çıkardığımı söyledi...» dedi. 

«Sana çekici olduğunu da söyledi değil mi?» 
Oliver ısrarla tekrarlıyordu. «Değil mi Laurel, öyle dedi değil mi?» 

Laurel birdenbire bağırdığını fark etti. «Evet, evet.» Soruları duymamak için elleriyle kulaklarını tikamıştı. Gözlerinden yaşlar boşanıyor, acı içinde hıçkırıyordu. Oliver yavaşça kolunu genç kızın omuzlarına doladı, sonra onu göğsüne yasladı. Bir süre öyle ağladıktan sonra yavaş yavaş toparlandı Laurel. Oliver'ın kollarında olduğunu fark etti. Genç adam saçlarını okşuyor, yumuşak 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bir sesle yatıştırıcı sözler fısıldıyordu kulağına. 

«Birinin seni çekici bulmasında utanılacak hiçbir şey yok,» diyordu Oliver. «Hele bu konuda kendini suçlaman çok anlamsız. Üvey baban ruhsal açıdan hasta bir adamdı... Tanrım, o zamanlar eğer bilseydim...» Sözlerini bitiremeden sustu. Yüzü gerilmişti. 

«Onu baştan çıkardığımı söyledi. Buna annemi de inandırdı. Sen de inandın, herkes de inandi...» 

«Ve asıl önemlisi kendin de inandın.» Oliver kızın çenesini tutup hafifçe yukarıya kaldırdı. 
Gözlerinde şefkat vardı. Ve ilk kez bu Laurel'ı kızdırmıyordu. Tersine kendisini iyice gevşemiş hissetti. 

«Havır... evet... ben...» 

Genç adamdan uzaklaştı. Soruların yarattığı etki kızı iyice sersemletmişti. Son altı yıldır kimse ona böyle davranmamıştı. Bedeni titremeye başladı. Oliver onu bir sandalyeye oturtup eline kahvesini verdiğinde de karşı koyamadı. 

Oliver, «Olayın sende sarsıntı yaratması çok doğal,» diye söze başladı. «Ama bundan kurtu lacaksın Laurel.» Söyleyiş biçiminden bunun bir tehdit mi yoksa bir vaat mi olduğu anlaşılmıyor- du. O, kâbusların bazısında Oliver'm, üvey babasının yerine geçtiğini tahmin ediyor muydu acaba? Kendisini yere yatırıp üzerine eğildiğini... Her yanından ter boşanıyordu. Önündeki kahveyi itti. Bir yudum alırsa midesinin bulanacağını hissediyordu. 

«Daha önce de söylediğim gibi bugün okumam gereken belgeler, dosyalar var. Onunla ilgileneceğim. Sen derahatına bak, olur mu?» 
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«Böylece yarın üzerimde yeni bir deney uygulavabileceksin,» diye söylendi. «Değişik giysilerle bana yeni bir kişilik kazandıracağına inanıyor musun?» Oliver'dan hırsını almak zorundaydı. 

«Hayır, ben böyle düşünmüyorum. Ama senin buna inandığın anlaşılıyor. Aksi halde daha önce o garip şeyleri giymezdin. Değil mi?» Genç kızın kolay kolay karşı çıkamayacağı bir mantık yürütmüştü. «Bak Laurel, eğer yardımı olursa, bizi kaderin yeniden bir araya getirdiğini düşün. 
Belki birbirimize yardımcı olup, geçmişten kurtulabiliriz. İstemediğini biliyorum ama o olaydan söz etmeyi öğrenmelisin. Yüreğinde gereksiz yere bir suçluluk ve utanç taşıyorsun. Oysa ortada bunu gerektirecek bir şey yok. Hatta...» 
Laurelin yüzündeki şaşkınlığı görerek, sustu. 
Hırsla, «Biraz olsun benim de kendimi suçlamadığımı mı sanıyorsun?» diye bağırdı. «Tanrım, Laurel ben bu denli insanlık dışı biri miyim? Beni bir canavar mı sanıyorsun?» 

Genç adamın sesindeki gerginlik elle tutulur gibiydi. Laurel elinde olmadan yine titremeye başladı. Öyle özenli sorular soruyordu ki, Laurel farkında olmadan ona açılıyordu. 

Laurel suskunluğa gömülünce, Oliver, «Görmüyor musun?» diye sordu. «Eğer olayı konuşursak...» 

«Senin suçluluk duygun azalır mı?» Haince konuşmuştu Laurel. «Benimki aynen duruyor...» 

«Bana inanıyor musun?» Bir an erkeğin gözlerinde acı ve pişmanlık gördüğüne inanır gibi oldu Laurel. Ama bu ifade öyle çabuk kayboldu ki, çözmeye zaman bulamadı. «Sana garip gelecek ama bilmeden sana zararım dokunduğu için 

86 


Tarama Jesica Düzenleme Ser reS & Sahara ken de kendimi suçluyorum ve bu duygu beni rahatsız ediyor. Ama bedelini ödemek için elimden geleni yapıyorum. Bağışlanmak için çok mu geç kaldım?» i 

İkinci kez, yine aynı rahatlıkla ona güvenebilmesini nasıl bekliyordu? Kendisini o zaman da kullanmıştı, şimdi de kullanıyordu. Ama artık kanmayacaktı. Bu kez Laurel onu kullanacaktı... Ama nasıl? Birden aklına bir fikir geldi. 

Bu olayda Oliver yanılmıştı. Gerçek kanıtlara değil de varsayımlara dayanan böyle daha kaç olay vardı acaba? Belki de hiç yoktu ama ya varsa? Bir tanesi bile yeterliydi. Hem gazeteciliğini hem de yazarlığını sıfıra indirebilirdi. Evet bu iyi bir fikirdi ve üzerinde durmaya değerdi. Şimdi iş eski makalelerinin birer kopyasını bulmaya kalıyordu. Hepsini teker teker okuyup incelemeliydi. Ama ne kadarı buradaydı acaba? 

Oliver'sa bu sırada hâlâ konuşuyor, mahkemeden söz ediyor, arada bir de genç kıza sorular yöneltiyordu. Laurel anıların ağırlığı altında kıvranıyor, ama yine de kendini cevap vermeye zorlayordu. Çünkü zamanı geldiğinde kendisi de Oliver'a bir takım sorular soracaktı. 

«Güven bana Laurel,» diyordu Oliver. «Büyük bir adım bu, evet kolay olmayacak ama...» 

«Bana yardım etmek istiyorsun, değil mi?» 

«Birisinin, şu çevrene ördüğün duvarı yıkması gerekiyor. Son karşılaştığımızda bir çocuktun... 
oysa şimdi bir kadınsın. Ama sen kendini hâlâ korkak bir çocuk gibi görüyorsun.» 

Oliver oldukça akıllıydı. Bunun farkında olmak genç kızın içine korku salıyordu. Hafifçe: yutkundu. 
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«Laurel?» 

Laurel, Deliriyorum,' diye düşündü. Çünkü bir an Oliver'ın gözlerinde derin bir acı fark etmişti. 
Ama bu imkânsızdı. 

Genç adam, «Sana yardımcı olmak istiyorum,» diye tekrarladı. «Sen de çaba göstermeye hazır mısın? Normal insanların arasında yerini almak istiyor musun? Yani kendine yeterince güveniyor musun?» 

Oliver'ın, genç kızın kendisine duyduğu düşmanlığı sezmiş olması mümkün değildi. Ama Laurel iyice savunmasız kaldığını hissediyordu. 
Toparlanmaya çalıştı. İçinden bir ses kendisini ele vermek üzere olduğunu söylüyordu. Yardım önerisine bir hakaretle karşılık vermek istedi, ama bunu yaparsa planını gerçekleştirme şansını kaybedeceğini biliyordu. 

«Ben... bilmiyorum,» diye fısıldadı, «Ama deneyeceğim.» 

«Pişman olmayacaksın.» Söz vermişti Oliver. 
Genç kızın davranmesına firsat kalmadan du. 
daklarını hafifçe onunkilere değdirdi. Laurel şaşkın şaşkın parmaklarını dudaklarında gezdirdi. 
Oldukça karmaşık duygular içindeydi. Hem hoşlanmış hem de dehşete düşmüştü. Şu andaki ruhsal durumu öylesine garipti ki, bir türlü bir anlam veremiyordu. 

Oliver genç kızı daldığı düşüncelerden ayırarak, «Bana gerek duyarsan oturma odasında çalışıyor olacağım,» dedi. «Neden çıkıp biraz dolaşmıyorsun. Çevreyi tanırsın, ama çok uzaklara gitme.» 

«Peki öyle yaparım,» diyerek kapıya doğru yürüdü Laurel. Aklı öyle karışıktı ki, Oliver'm kendisini süzdüğünü fark etmemişti bile. Ta ki kendisine seslenene ka'ar. 

«Laurel.» 

Başını çevirerek erkeğe baktı. Laurel kendisini bir uçurumun kıyısında gibi hissediyordu. Sanki aşağıya yuvarlanması ya da sağ kalması Cliver' ın elindeymiş gibiydi. Genç adam onu tepeden tırnağa süzerek yanına yaklaştı. 

Yavaşça, «Üzerindekiler çok yakışmış,» diyerek uzaklaştı. Laurel onun gidişinden dolayı rahatlayacağı yerde, içinde bir şeylerin eksikliğini duydu. 

Güneş yakıcıydı dışarıda. Evin kenarında parke taşlarının yanyana gelmesinden oluşmuş bir yol uzanıyordu. Laurel yolu izleyerek zeytinliklere doğru ilerledi. Yolun sonunda havuza varıuyordu. Havuz yarıya kadar doldurulmuştu. 

Sandığı kadar gösterişli değildi, ama oldukça genişti. Rüzgârdan korumak için dört bir yanı selvi ağaçlarıyla çevriliydi. Soyunma kabinleri . ve yemek pişirmek için ocak da vardı. Laurel şöyle bir göz atıp hemen eve dönmeyi düşünüyordu. Tekrar taş yola girdiğinde eğilip yerden birkaç öt kopardı. Bir yandan da düşünüyordu. 
Oliver'dan kendisini işe almasını isterken intikam almayı planlıyordu. Oysa şimdi işler tersine dönmüştü. Oliver kendisini kullanmayı tasaryordu. Ama nasıl, bu kez ne gibi bir çıkarı olacaktı? Söylediğine göre kendisini bir kadın haline getirmek istiyordu. Ama bunun gerçek anlamı ne olabilirdi? Bu konuda iyice kuşkuluydu Laurel... Pek anlaşamadıkları açıkça ortadaydı. 
Örneğin bu sabahki giyinme olayı. Altı yıllık aradan sonra böyle giyinmesi ve saçlarını omuzlarma dökmesi garip geliyordu genç kıza. Şimdiye kadar hep bol ve kalın giysiler giymişti. 
Bugün ilk kez normal bir biçimde giyinmişti. 

Bir keresinde ruh doktoru, yeterince güçlendiginde çevresine ördüğü duvarları yıkmayı isteyeceğini söylemişti. Bir günce tutmasının yararlı olabileceğini de belirtmişti, genç kız buna karşı çıkmıştı. Ama şimdi... Elindeki otları bırakarak koşa koşa gidip eve girdi. 

Salondan kâğıt hışırtıları dışında hiçbir ses gelmiyordu. Belli ki çalışıyordu Oliver. Ve onun çalışıyor olması Laurel'ın işine geliyordu. 

Odasına çıkıp sürekli yanında taşıdığı bloknotu alarak pencerenin önüne oturdu. Yazmaya başlayınca, kalemi düşüncelerinin akışına uyarak hızla kâğıt üzerinde kaymaya başladı. Ta altı yıl öncesinden, Oliver'la ilk karşılaşmalarını, mahkemeyi, içinde biriktirdiği kini ve intikam almak için onunla çalışmak istemesini... Olduğu gibi hepsini yazıya aktardı. 

Kalemi bıraktığı zaman iyice rahatlamıştı. 
Kendisini yeni bürünmekte olduğu kişiliğine uygun hissediyordu. Bu denli hızlı uyum sağlamasının nedeni yalnızca Oliver'm ısrarı mıydı acaba? 

Oliver davranışlarıyla bazen onu kızdırıyor bazen de kendisine bir baba şefkatiyle yaklaşıyordu. Bunun nedenini bilemiyorduamapek de ilgilenmiyordu bununla. Çünkü onun burada bulunmasının tek nedeni Oliver'ı köşeye kıstıracak bir şeyler bulabilmesiydi. 

Oliver, Laurel'm hazırladığı *öğle yemeğini yemek için çalışmasına ara verdi. Bu arada Laurel, eskiden burada bir bahçıvanın çalıştığını fakat onun ölümünden sonra bahçenin bakımsız kaldığını öğrendi. 

Laurel, «Buradayken ben biraz ilgilenirim.» 
dedi. 

Oliver şaşırmıştı. «Bundan hoşlanır mısın?» 

«Benim için bir tür tedavi olabilir.» 

«Hem böylelikle benim yanımda olmaktan da kurtulursun, değil mi?» dedi Oliver. «Nasıl istersen, ama burada bir sekreter olarak bulunduğunu unutma. Hem iklime alışana kadar güneşe dikkat etmelisin. Örneğin bugün yeterince güneşte kaldın sanırım.» 

«Beni mi gözetliyordun?» 

«Bu da mı suç? Evet büyüklerin yaptığı işlere özenen küçük bir kız gibiydin.» Yerinden kalkarak Laurel'm yanına geldi. Genç kızın saçlarını okşayarak, «Bir dahaki sefere şapka giy. Saçların çok güzel ama güneşten korunmaya yetmez.» 
dedi. 

Sonra bir tutam saçını parmaklarının arasına alarak kokladı. «Güneş, doğa ve özgürlük kokuyor. Yeryüzünün en etkileyici parfümüdür bu.» 
Sonra birden uzaklaşarak, «Daha yapılacak bir sürü işim var. Kahvemi çalışırken içerim. Eğer akşam yemeğini sen hazırlarsan ben de biraz yüzme olanağı bulabilirim. Yarın çalışmaya başlıyoruz,» dedi. 

Laurel yalnız kaldığında eli ister istemez saçlarına gitti. Oliver neden öyle davranmıştı? Amacı kendisini kızdırmak mıydı, yoksa dehşete mi düşürmekti? Genç kız bloknotunu alarak sabah yazdıklarını okumaya başladı. 

Yazdıklarında Oliver'a duyduğu kin ya da korkuyla ilgili hiçbir şey olmadığını görünce şaşırdı. Bu adamın onu kızdırdığı doğruydu ama ondan korkmuyordu. Sorunu yaratan, geçmişle Oliver arasında kurduğu ilişkiydi. Bu bağlantıyı bir türlü koparamıyordu Laurel. Oliver'ın her şeyi biliyor olması onu rahatlatıyordu ve belki de artık oyun oynamaya gerek kalmamıştı. Laurel toparlandı birden. 

Öğlen hafif yedikleri için akşama güveçte tavuk pişirmeye karar verdi. 

Oliver içeriye girdiği zaman yemeğin kokusu mutfağa iyice yayılmıştı. 

«Biraz hava alacağım,» dedi genç adam. «Gürzel kokuyor, ne zaman hazır olur?» 

«Güveçte tavuk yaptım. Bir saate kadar pişer.» 

«Güzel, o halde benimle havuza gelebilirsin >» 

«Hayır. Çünkü doğrusunu istersen yüzme bilmiyorum. Hem yapılacak özel işlerim var.» 

«Öyle mi?» Laurel bir an, onun ne işi olduğunu soracağını sandı. Ne cevap verebilirdi? O yok- ken eski yazılarını gözden geçirmeyi düşünmüştü. 

«Benim patron olduğumu unutuyorsun. Sana havuza gidelim diyorsam gelmelisin. On dakika sonra burada hazır olacaksın.» Tartışma olanağı vermeden kapıya doğru yürüdü. Sonra birden dönerek, «Lütfen bikinini giy,» dedi. 

Genç kız neden korktuğuna şaşırarak odasına çıktı. Sanki Oliver her an içeriye girecekmiş gibi gözü kapıda çabucak soyundu. O sırada Oliver'ın odasından çıkarak koridorda yürüdüğünü duydaü. O kapının önünden geçerken genç kız korkudan titriyordu, ancak onun merdivene yöneldiğini anlayınca rahatladı. Bikinisini giydi. 
Aslında hiç gitmek istemiyordu ama eğer direnirse Oliver'ın odaya girip kendisini zorla giydirmesinden çekiniyordu. Aynadaki görüntüsüne baktı. Bu, yıllardır kaçındığı bir şeydi. Oysa diğer kızların bunu rahatça yaptıklarını biliyordu. 
Rachel'ın sözlerini hatırladı. Genç kadın, 'Vücudundan utanmamalısın Laurel, demişti. Onu çirkinleştiren yalnızca üvey babanın düşünceleridir. 

Gerçekten güzel miydi? Acaba Oliver ne düşünecekti. Bir an önce aşağıya inmesi gerektiğini hatırlayarak bikinisinin iplerini bağladı. İpekli kumaş çok kullanışsızdı. Ama çok da güzel olduğunu kabul etmek zorundaydı. Kumaşın tenine değmesinden hoşlandığını fark ederek irkildi. Bu temas, Oliver'm ellerinin temasına benziyordu. Bu düşünceden nefret ediyordu, tıpkı Oliver'dan nefret ettiği gibi. Üzerine önden açık, kemerli bir elbise geçirdi. 

Oliver havuzun kenarına uzanmıştı. Kızın yaklaştığını hissederek döndü. Üzerinde siyah bir mayo vardı. Ve öyle küçüktü ki, Laurel gözlerini onun vücudundan kaçırmak zorunda kaldı. 

«Nerdeyse yukarıya geliyordum,» dedi. «Gel şuraya uzan.» Yanındaki şezlongu gösteriyordu. 

«Güneş yağı getirdin mi? Senin cildin çok çabuk yanacak gibi görünüyor. Güneş de epeyce kızgın.» 

«Ben...» Laurel cildinin türünü bilmiyordu, ama bunu söyleyemezdi. Hayatında hiç güneşlenmemişti ki... 

Genç adam doğrularak oturdu. «Şezlonga sıkı sıkı yapışmanın bir anlamı yok.» Bacağı nerdeyse genç kızınkine değecekti. 

Şimdi elbisesini çıkarmasını söyleyecekti. Oysa Oliver, «Mademki buradasın öyleyse sırtımı yağlayabilirsin,» dedi. «Ben senin gibi cayır cayır yanmak niyetinde değilim. Günahlarından arınmak için yanarak kendini cezalandırmak istiyorsun, değil mi?» 

Laurel, «Ne demek istediğini anlamıyorum,» diyerek güneş yağını aldı. Aslında bal gibi anlıyordu. Geçmişte olanlardan dolayı kendini suçladığını ve soğuk bir kadın olarak ruhunu cezalandırdığını söylemek istemişti. Gerçek olabilir miydi bu? 

«Önce omuzlarımdan başla.» 

Laurelin gözü geniş omuzlara, düzgün sırta takıldı. Bacakları uzun ve siyah tüylüydü. Onlara dokunmak zorunda olduğunu düşününce ürperdi. 

«Yine ne var Laurel?» Sesinden kızdığı anlaşılıyordu. «Sana üvey baban olmadığımı hatırlatmam mı gerekiyor yine? Ben de diğerleri gibi bir erkeğim. Ve öylesine açım ki, bana dokundugun anda üzerine saldıracağım .» 

Başını çevirerek alaylı alaylı güldü. Laurel o sırada elbisesinin önünün açılmış olduğunu fark etti. 

«Şu üzerindekileri de çıkar. Aksi halde benim çıkartmamı beklediğini düşüneceğim,» diyerek tekrar yüzüstü döndü. 

Laurel onun gerçekten dediğini yapacağından korkarak elbisesini çabucak çıkardı. Yağ şişesini almak için uzandığında Oliver'm kendisini süzdüğünü fark etti. 

«Demek bir kızın soyunmasmı istiyorsam onu tehdit etmeliymişim. Oysa ben yıllardır bunun tersini savunmuşumdur.» 
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Laurel aldatıldığını düşündü. Oliver'ın kendisine bakmayacağını sanıyordu. Oysa genç adam onu tepeden tırnağa inceliyordu. Üvey babasının iğrenç bakışlarını anımsadı yine. 

Oliver yeniden arkasını dönerek, «Güzel,» dedi. «Cildin biraz soluk, ama vücudun biçimli. 
Hadi şimdi sırtıma yağ sür bakalım.» 

Öyle kayıtsız yatıyordu ki, Laurel rahatladı birden. Bu adam üvey babası değildi ve cildine dokunulmasından etkilenmeyecekti. Zaten Laurel da bunu istemiyor muydu? 

Bir süre sonra, erkeğin tenine dokunmaktan zevk aldığını fark etti. Parmaklarını omuzlarında, omurgasının üzerinde aşağı yukarı gezdiriyordu ki, Oliver, «Senden yalnızca sırtımı yağlamanı istemiştim. Anatomi çalışması yapmanı degil,» dedi. 

«Şey, ben...» 

«Düşüncelere daldığını söyleme, inanmam. Ye-. 
ni tecrübeler peşindesin ama az sonra ben de bir şeyler denemek isteyebilirim.» Yerinde hafifçe doğrularak ekledi, «Demin yaptığın, insanda cinsel arzular uyandırır Laurel. İnanmıyorsan bunu sana kanıtlayabilirim.» 

Daha ne olduğunu anlamadan Oliver onu şezlonga yatırdı. Vücutları iyice değiyordu birbirine. 

«Hayır,» diye fısıldadı. «Hayır Oliver...» 

«Ne olduğunu bilmeden hayır deme, Canını yakmayacağım korkma, uslu uslu yat.» 

Az önce gözlerinde beliren ışıltı yok olmuş, o sakin haline tekrar kavuşmuştu. Laurel, onun, duygularını bastırdığını düşündü. 

«Uslu uslu yat!» 
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ALTINCI BÖLÜM 


Laurel oldukça korkmuştu. Ama saniyeler ilerledikçe Oliver güneş yağını onun boynuna ve omuzlarına sürmekten başka bir şey yapmaz olmuştu. Gliver'm elinin ritmik hareketleriyle bedeni gevşemişti. Eğer bir kedi olsaydı mutluluk mırıltıları çıkaracağını düşünürken, birden gözlerini açtı ve Oliver'ın kendisini izleyen bakışlarıyla karşılaştı. 

Oliver, «Bak şimdi...» dedi ve elini kızın sırtndan aşağıya doğru kaydırdı. Genç adamın parmakları belkemiğinin çevresinde dolaşırken Laurel'm yüzü garip duygulardan dolayı değişik ifadelere bürünüyordu. Kendisi de ona dokundugunda Oliver da böyle mi hissediyordu acaba? 

Kahverengi gözleri genç adamın gri gözleriyle karşılaştığı zaman, Oliver «Gördün mü? Oldukça değişik değil mi?» diye mırıldandı. 

«Ben...» 

«Sus!» 

Beline dolanmış kol birden çekilince kendisini sırt üstü uzanmış buldu. Oliver üzerine doğru eğilmişti. Hareket etmeye çalıştıysa da genç adam onu omuzlarmdan yakalayıp yere yapışurdı. Kapana kısılmış gibiydi. Boğazını bir çığlık tıkamıştı. Birden ışıktan yoksun bir karanlık, xükreyerek onu içine aldı. 

Sonra karanlık yavaşça kayboldu. Gözlerini 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açtı. Hâlâ şezlongun üzerinde yatıyordu. Oliver yanında öylece duruyordu. 

«Artık iyi misin?» 

«Ben...» 

«Bayıldın.» Oliver gökyüzüne doğru baktı. 
«Hava serinliyor. Artık içeriye girelim biz de. 
Sen önden git. Burayı temizledikten sonra ben de gelirim. Al bunu, unutma.» Unutma dediği örtüydü. Laurel eve doğru yürürken, Oliver'ın dıştan görünen sakinliğinin altında müthiş bir öfkenin yattığı kuşkusuna kapıldı. Acaba bu bayıldığı için miydi? Birden ürperdi. Oliver onun buraya gelmesini neden istemişti ki? 

O gece ve onu izleyen günler bu düşünce hiç çıkmadı aklından. Oysa Oliver, ona hayal kuracak zaman bırakmıyordu pek. 

Sabahları, Oliver notları üzerinde çalışırken, o da bahçede biraz zaman geçiriyordu. Kendisine işler icat etmekten hoşlanıyor ve bu işlerin xendisini dinlendirdiğini görüyordu. Bir yandan da not defterine yazmayı sürdürüyor, intikam almasını sağlayacak yolları bulmaya çalışıyordu. 
Ama henüz elle tutulur bir şey bulamamıştı. 

Bir gün, Oliver ona biraz düşüneceğini, kendisine ihtiyacı olmadığını söyleyince Laurel bahçeye çıkıp havuza gitti. İlk gidişlerinden beri epey zaman geçmişti. Ne gariptir ki, bugün güneşte uzanıp yatma ihtiyacı duyuyordu. 

Bu kez, minicik bikinisi içinde kendisini pek rahat hissetmiyorsa da, yine de onu giymekten kaçınmamıştı. 

Havuzun çevresinde kendisinden başka hiç kimse yoktu. Şezlonglardan birini güneşe doğru açıp Üzerine havlusunu serdi. Fazla yanmamak 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için iyice kremlendi. 

Güneş tatlı bir sıcaklık yayıyor, suyun yüzeyinden yansıyan parlak ışık, gözlerini kamaştırıyordu. Birden güneşin sıcaklığının Oliver'ın elinim sıcaklığıyla yer değiştirdiğini hayal etti. 

Sıcak onu miskinleştirmişti. Uykuya dalmadan önce Provence'a geldiğinden bu yana kişiliğinde oluşan değişiklikleri düşündü. 

Birden yalnız olmadığını sezerek gözlerini açtı. Oliver ayakta durmuş kendisine bakıyordu. 
Laurel toparlanmaya çalışırken bikinisinin askılarından biri açılıverdi. 

«Sana seslendiğimi duymadın mı?» 

Laurel, «Uyanıktım. Bana ihtiyacın olduğunu düşünmedim, çünkü ne istersem yapabileceğimi söylemiştin,» dedi. 

«Ama böyle uzun süre yatıp yanacağını düşünmemiştim.» Kızın yanına çömelip omuzuna dokundu. Gerçekten yanmıştı biraz. Ama Oliver'ı kızdıran şeyin bu olduğuna inanmıyordu. 

Oliver, «Senin burada olduğun hiç aklıma gelmedi,» dedi. «Seni bahçede sandım, gittiğini düşündüm.» 

«Gitmek mi?» 

Onun ne dediğini anlamıyordu. Nereye gidebilirdi ki? 

Oliver. «Evet gitmek, terk etmek, kaçmak...» 
diye açıkladı. Kendisini nerdeyse kaybetmek üzereydi. O kadar öfkelenmişti... «Neyse ki seni burada buldum.» 

Laurel, «Güneşlenmenin iyi olacağını düşünmüştüm,» dedi kırık dökük bir sesle. 

«Anlıyorum.» 

Eğilip kızın askısını yerine yerleştirirken, «Askılarının izi kalacak,» dedi. Parmaklarının serir teması Laurel'a garip bir zevk verdi. 

Bunu hemen fark eden Oliver, «Oh, Tanrı aşkına!» diye mırıldandı. «Sana tecavüz edecek deği lim, Laurel. Sanırım o konuyu açıklığa kavuşturmuştuk. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki, senir bu tür davranışların insanı zorla baştan çıka rir.» 

Laurel onu dinlemiyordu. Oliver, sanki üvey babasının suçlamalarını tekrarlıyordu. Genç ada mın varlığını unutarak yerinden doğruldu. Onun bitmeyen suçlamalarından kurtulmak için birder koşmaya başladı. Oliver'ın arkasından bağırdığı nı işitti ama ne dediğini anlamıyordu. Sonra bir denbire havuzun içine yuvarlanıverdi. Havuzur suyu, güneşten ısınmış bedeninde şok etkisi yap tı. Soluk almaya çalıştı, ama bir avuç su yuttu Panik içinde ayaklarıyla havuzun dibini bulmay: çalıştı. Suyun altında nefes almaya çalışırken kulakları, gözleri, burnu, gırtlağı sularla dol muştu. 


Çok yakınında birisi hızlı hızlı soluk alıyordu Göğüs kafesini zorlayarak onu da nefes almay: zorluyordu. Karşı çıkmaya çalıştıysa da buna gü cünün yetmeyeceğini anladı hemen. 

Zayıf bir öksürüğün ardından hırıltılı bir so luk aldı. Sonra yavaşça gözlerini açınca havu zun kenarında yattığını anladı. Oliver başınd: dikiliyordu. Üstü başı sırılsıklam olmuştu. 

Oliver, «Bir daha suyun üzerinde yürümey düşünürsen, beni önceden uyar, olmaz mı?» de di. «Laurel, ne yapmaya uğraşıyordun Tanrı aş kına? Sana dokunduğum için intihar mı edecek 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Oliver onu eve taşırken, Laurel kendini güvenlikte hissediyordu. 

Oliver'm, «Yarından tezi yok yüzmeyi öğreneceksin,» dediğini duydu. «İstersen bir facia yaratabilirsin ama ben buna alet olmam.» Oliver söylenmesini sürdürerek, «Benim yeter derecede derdim var zaten,» dedi. 

Laurel'ı yatağının üzerine bıraktı. Sonra onu uyararak, «Sakın kıpırdama,» dedi. «Hâlâ şoktasın. Bir sürü su yuttun.» 

Laurel, «Nereye gidiyorsun?» diye sordu. Onun gitmesini istemiyordu. Ancak kalmasını istediğini de söyleyemiyordu bir türlü. 

Oliver kısaca, «Sana banyo hazırlamaya,» dedi. «Donmuşsun soğuktan ve hâlâ şoktasın.» O gidince Laurel her şeye boyun eğeceğini biliyordu artık. Banyo demişti. Tenine değecek ılık suyu düşünmek bile çok çekiciydi. 

Oliver geri döndüğü zaman Laurel sanki bulutların üzerinde uçuyordu. Genç adam belinden kuşaklı bir bornoz giymişti. Laurel ilk kez bundan rahatsızlık duymadığını fark etti. 

«Laurel.» 

Ona, uyumak istediğini söyleyecekti Laurel, ama Oliver buna izin vermezdi ki. Oliver onu yakalayıp öyle bir hızla sarstı ki, genç kız gözlerini açmak zorunda kaldı. 

«Bana güvenip de, kendini kaybetme yine.» 
Onu yürütüp, banyoya sokarken kızı uyarıyordu. 

Suyu kontrol ederken, «İçeriye gir,» diye emretti. «Hayır, ben gitmiyorum. Çünkü havuzda olduğu gibi banyoda da boğulabilirsin. Henüz bilincin tam olarak yerine gelmedi.» 

Laurel, onun buyruklarını tartışmasız bir biçimde kabullendiğini hissetti. Genç adam bikinisini sıyırırken bile hiç karşı koymadan bekledi. 

«Laurel.» Kızın adını söylerken Oliver'ın sesinde garip bir gerginlik vardı. 

«Tanrıya şükür,» diye soluk soluğa mırıldandı ğını duydu adamın. Gliver onu suya sokunca nerdeyse donmuş olan kanının birden hareketlendiğini hissetti Laurel. 

Bütün gece burada kalabilirdi. Ama Oliver'ın başka düşünceleri vardı anlaşılan Genç adam birdenbire onu sudan çekip çıkararak kocaman bir havluya sardı. Tüm vücudu sızlamaya başlayana kadar havluyla bir güzel kuruladı onu. 

Genç kızın itirazlarına aldırmadan Oliver. 
«Böylesi daha iyi. Bu benim bildiğim Laurel'a daha çok benziyor ve...» diye başladı ama Laurel onun sözünü keserek, «Nefret ettiğin gibi,» dedi. 

«Sen burada kal. Ben aşağıya inip sana biraz konyak getireyim,» dedi. Sonra, «Seni buna iten neydi?» diye devam etti. Kızgıniığın koyulaştırdığı gözlerle bakıyordu genç kıza. «Benim taratımdan dokunulmaktansa, boğulmak daha iyi bir şey mi?» 

«Neden o değildi. Söylediklerin yüzündendi.» 

«Ne söyledim ki?» Bir yandan da onu kalın bir bornoza sarıyordu. 

«Davranışlarımla herkesi baştan çıkarabilecegimi söyledin.» 

«Ve sen de kendini kaldırıp havuza attın.» 

Laurel yavaşça, «Ama bunları o da söylemişti,» dedi. «Üvey babamın... söyledikleri de aynıydı ve 0... 0...» Sözlerini sürdüremedi. Oliver onun saçlarını kuruluyordu. Birden havluyu bir kenara atıp öylece kalakaldı. 

«Tanrım Laurel, demek sen de düşündün ki... 
Laurel ben... burada kal,» dedi telaşla. «Şimdi gelirim.» 

Yeniden iyi davranmaya başlamıştı işte. Özellikle kırıcı olduktan sonra yumuşak davranmaya başlıyordu ona karşı. Tabii ki deneyinin bir parçasıydı bu da. 

Laurel daha fazla ileri gitmeden Oliver elinde bir bardakla dönmüştü. 

«iç bunu,» dedi. «Bu arada ben de omuzların için bir şeyler yapmaya çalışayım. Yoksa gitgide kötüleşir.» 

Konyak Laurelin boğazını yakarak indi ve midesinden bir sıcaklık yayılmaya başladı. Her türlü baskının birdenbire üzerinden kalktığını hissediyordu. Oliver onu kucağına alınca, kollarını genç adamın boynuna doladı ve ona gülümsedi. 
Oliver gergin bir ifadeyle bakıyordu önun yüzüne, 

Alaylı bir tavırla, «Bu ne cesaret küçük hanım,» dedi Oliver. «Şansını çok zorlama! Unutma ki ben de etten ve kemiktenim.» 

Laurel onun sözlerini çözmeye çalışırken, Oliver onu yatağa bıraktı. 

Kız onu uzandığı yerden seyrederken, Oliver, «Geceliğin nerede?» diye sordu. Laurel yerini söyleyince, uzun, kalın ve gırtlağına kadar düğmeli pamuklu geceliğe baktı. «Bunu giyemezsin, omuzlarını soyar. Başka yok mu?» 

Laurel hayır anlamına başını salladı. 

«Evet, korkarım benim de sana verebilecek bir şeyim yok. Yatakta tenime değmesinden hoşlandığım tek şey... başka bir tendir,» dedi yavaşça. 
«Fırsat bulunca bunu denemelisin.» 

«Sanırım denerim.» 

Eğer Laurel ona bir bomba atsaydı bu kadar şaşırmazdı. Laurel birden kendisini özgür hissetti. 

«Omuzlarına bakmak için bornozu çıkartmalıyız.» Bunu söylerken Cliver bâlâ duyduklarına inanamamış gibiydi. 

«Fark etmez.» Hafif heyecan dalgaları benliğini sarmaya başlamıştı. Zevkle korku arasında yabancı bir duyguydu bu. «Sonuç olarak sen benim üvey babam değilsin, öyle değil mi?» diye cesaretle ekledi. 

Cliver, «Hayır, değilim,» diye onayladı onu. 
«Burada bekle, gidip gerekli şeyleri getireyim.» 

Birkaç dakika sonra geri gelip, «Yanık ilacı,» dedi. «Ben sürekli olarak bunu bulundururum. 
Kız kardeşimin çocukları için.» 

«Kız kardeşin mi var?» 

«Ne yani, çok mu garip?» dedi alayla. «Evet bir kız kardeşim var. Benden epeyce büyüktür. 
Mutlu bir evlilik yaptı. Şimdi yaşları yirmiyle on iki arasında değişen dört çocuğu var.» 

İlk kez ona ailesinden söz ediyordu. 

«Otur Laurel, yalnızca omuzlarından sıyıracagım bornozu.» 

Genç adam, pomadı omuzlarına yaymaya başlayınca gözlerini kapattı Laurel. Dokunuşu, acısını almış yerine... evet ne geçmişti yerine? Zevk aldığını anlayınca birden endişelendi. Erkeğin, bornozuna sıkıca yapışmış olan eli, içerilere, göğsünün sıcaklığına kaydı. Parmakları heyecanla onun teninde dolaşıyordu. 
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«Laurel?» Cevap gelmeyince Oliver'm sesi sertleşti. «Üzerimde uyuyacak değilsin ya?» 

«Uyusam fark eder mi?» 

«Yalnız, benim kollarımda, benim yatağımda uyanmak, senin için fark etmezse...» Yavaşça ekledi: «İstediğin bu mu?» 

Bu mu? Tabii ki buydu! Ve Oliver ilacın kapağını kapatıp ayağa kalkmak üzereyken Laurel ona sarıldı ve yüzünü erkeğin omuzları arasına bıraktı. 

«Laurel!» 

Erkeğin sesi boğuktu. Kızın çenesini tutup kendisine bakması için zorladı onu. Bornoz üzerinden sıyrılmış ve göğüslerinin yuvarlaklığı ortaya çıkmıştı. Ama Laurel bunun farkında değildi. 
Farkında olduğu tek şey şu anda duyduğu mutluluktu. Çocukluğunu hatırlatan bu güzel duyguyu kaybetmek istemiyordu. 

Yavaşça, «Beni bırakma Oliver, benimle kalmanı istiyorum,» dedi. 

İstiyor musun?» Genç adamın yüzü ifadesizdi. «Sanırım, sen ne söylediğini bilmiyorsun.» 

Laurel birden paniğe kapılarak kendini geri çekmek istedi, ama Oliver kollarını sımsıkı yakalamıştı. Bu anlamsız çekişme Laurel'in bornozunun daha da sıyrılmasına yol açtı. 

«Oliver...» 

«Hayır Laurel, hayır, lütfen... artık çok geç.» 
Sesi boğuklaşmıştı. Gözleri kızın bedenini süzer- ken kıvılcımlar saçıyordu. 

Ve hiç konuşmadan genç kızı yatağa yatırdı. 
i.aurel içinde titreyip duran arzuları görmezden gelmeye çalışıyordu. 

«Senden nefret etmeliydiri...» diye söze baş- 

104 


Tarama Jesica Düzenleme Ser reS & Sahara 


tadı, ama Oliver olumsuzca başını salladı. 

«Sana söz veriyorum, nefret etmeyeceksin.» 

Genç adamın dudakları yavaşça Laurel'inkiler üzerinde dolaşmaya başlamıştı. 

Hafifçe, «Kollarını dola bana,» dedi. Laurel hemen uydu bu isteğe. Oliver kendi bornozunu çıkartmıştı. Laurel onun tenini okşamak istedi. Elleri ihtiyatla omuzlarında gezindi. Bu sırada erkeğin dili de onun dudaklarının çevresinde dolaşıyordu. Birden kollarıyla Laurelin tüm bedenini sardı. Erkeğin bedenindeki kılları kendi teninde hisseden Laurel tüm vücudunun ürperdiğini hissetti. 

Genç adamın, «Laurel, bana ne yaptığını bilmiyorsun,» diye inlediğini duydu. Hiç durmadan öpüşüyorlardı. Laurel vahşi bir arzunun derinlik. 
lerine doğru çekiliyor, parmaklarıyla genç adamın sırtını sanki kanatırcasma tırnaklıyordu. 
Gliver'm baştan çıkarıcı ağzı, kızın çenesinde, boynunda, kulağının hassas kıvrımlarında dolaşıyordu. Genç adamın dokunuşu, zevkten tutuşan bedeninde titremeler yaratıyordu. Laurel kendisine neler olduğunu anlayamıyordu. Oliver’ ın dokunuşlarıyla içinde yükselen o duygu neydi? Artık çırılçıplaktı. Oliver gözleriyle onun tepkisini ölçmeye çalışarak ,ellerini daha aşağı bölgelere kaydırdı. 

Gırtlaktan gelen bir sesle, «Güzel, değil mi?» 
diye sordu genç kıza. 

Laurelin bütün kasları gerilmişti. Ama genç adamın ona yaptıklarını ve hissettiklerini görmezden gelemezdi. Oliver'ın gözlerinde adlandıramayacağı bir duygu yanıp söndü. Laurel kendinden geçerek inledi. Oliver yeniden onun dudaklarını ağzının içine alarak Öpmeye başladı. 

Bir süre sonra genç adamın dudakları yeniden boynunda gezinmeye başlamıştı. Genç kız sanki bir zevk dalgasının içinde yüzüyordu. Yanan dudaklarını Oliver'ın omuzuna bastırdı. Genç adamın elleri birden Laurelin göğüslerini kavradı ve bu hassas bölgede büyük bir arzuyla dolaşmaya başladı. Laurel zevkle inledi. Oliver'ın parmakları göğüs uçlarıyla oynamaya başlayınca, Laurel serileşen ve arzuyla sızlayan göğüslerinin başına neler geldiğini güçlükle anlayabildi. 
Laurel kendini birdenbire yabancı duyguların uçsuz bucaksız okyanusunda bulmuştu. En çılgın rüyalarında bile varlığını hayal edemediği duygulardı bunlar. O duygular ki, bedenini arzuyla kıvrandırarak Oliver'a daha da yaklaşma isteğini doğuruyorlardı. Oliver da onun bu isteğini fark etmiş olmalıydı ki, onu kendi vücuduna doğru iyice çekti. Şimdi genç adamın vücudu da alev alev yanıyordu. Laurel onun bu sıcaklığıyla birlikte erkekliğinin de bilincine varıyordu. Oliver, birden çekti kendini. Yüzü katı bir gerginlik içindeydi. Aynı gerginlik sanki Laurel'a da geçmişti. 

Neden bakıyordu öyle? Laurel merak ve endişe içinde kalmıştı. 

Oliver yavaş bir sesle, «Sen soğuk değilsin, Laurel,» dedi. «Ve sen de bunu pekâlâ biliyordun!» 

Laurel birden buz gibi oldu. «Hayır!» diye bagırdı. «Ben...» 

«Bana karşılık verdin,» dedi genç adam dişlerini sıkarak. 

«Ben...» Sis yavaş yavaş dağılıyordu. Onun kendisini bir kadına dönüştürmek için nasıl uğraştığını hatırladı Laurel. Şimdi de yaptığı buydu demek. Kalkmak için davrandı. Onu istemediğini belli etmek istiyordu. Ama genç adamın elleri saçlarını kavradı ve onun doğrulmasını engelledi. 

«Kendinle mücadele etme, Laurel,» dedi kıza. 
Sonra da kızın göz kapaklarına birer öpücük kondurdu. Ve çılgın öpüşlerine yeniden başladı. 
Öylesine ısrarla öpüyordu ki, Laurel onun öpüşleriyle yeniden kendinden geçmeye başladı. Her şeyi silinmişti sanki ve yalnızca duyduğu zevk vardı. 

Genç adamın öpüşleri, baş döndürücü ve çıldırtıcıydı. Elleri yavaşça aşağıya inip göğüslerini kavrayınca onu durdurmak aklından bile geçmedi Laurael'ın. Oliver, biraz sonra başını da aşağıya kaydırarak göğüslerinin arasina öpücükler kondurmaya başladı. 

Oliver boğuk bir sesle inledi ve diliyle kızın göğüslerinin uçlarına dokundu. Sonra da büyük bir ihtirasla göğüs ucunu ağzına alıp emmeye taşladı. Laurel vücuduna yayılan zevki iliklerine kadar duydu. 

Genç kız, kendisi böylesine yoğun bir duygu seline kapılmışken, Oliver'ın birden niye kaskatı kesildiğini kavrayamadı. 

Oliver kısaca, «Bir araba sesi duyuyorum,» dedi. «Kim olduğunu Tanrı bilir.» Sonra bir an duraksayıp, genç kızın kıpkırmızı kesilmiş yüzüne ve baygın gözlerine bakarak ekledi. «Belki de böylesi daha iyi olur... ikimiz için de!» Yataktan kalkıp bornozunu giydi. Laurel o sırada gözlerini onun vücudundan kaçırmaya çalışıyordu. Oysa Oliver'm vücudu biraz önce tüm mahremiyetiyle 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kendi vücudunun üzerine abanmış ve onu zevkten deliye döndürmüştü. 

Oliver gittikten sonra, yattığı yerde birkaç saniye kalan Laurel, artık iyice yaklaşmış olan arabanın sesine kulak verdi. 

Dünyada olmayacak bir şey yapmıştı. Utancın doğurduğu kötü bir duygu yükseldi içinden. 
Bundan böyle Oliver kendisi hakkında ne düşünecekti? Yoksa Laurel onun için yalnızca bir deneme miydi? Böyle mi gerçek bir kadına dönüştü recekti onu? Sevişerek mi? Bir adam bu kadar soğukkanlı olabilir miydi? 

«Laurel, gelenler kız kardeşim ve ailesi. Eğer kendini iyi hissetmiyorsan aşağıya inmek zorunda değilsin. Yalnızca bir gece kalacaklar, Oliver bunları telefonda sövlüyorau. 

Anlaşılan bu bir aile toplantısıydı ve Oliver, Laurelin orada bulunmasını sanki pek istemivordu. Laurel, yastığını kabartıp, onun bedenine nasıl dolandığını ve arzuyla nasıl alev alev yandığını unutmaya çalışırken, bu olumsuz düşünceye kapılmıştı. 

Sözde buraya intikam almaya gelmişti ama.. 
Eğer Cliver'a karşılık vermişse, bu aldığı zevkin yanısıra duyduğu kızgınlıktan da olamaz mıydı? Onun Oliver'a karşı duyduğu öfkeye benzer duygular güçlü duygulardı. Bu yüzden insan bazen şaşırabilirdi. Her yanını bir rahatlama sardı. Tabii öyleydi. Ona karşı duyduğu kızgın lık, Oliver'a sevişmeleri sırasında karşılık vermesine neden olmuştu. İşte olanların açıklaması buydu. Ve ne olursa olsun açıklamanın böyle olması gerekirdi. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 


Laurel sabah erkenden uyanmış ve giyinmişti. 
Ekmek kızartmaya hazırlanırken Oliver'm ailesinin kendisi için önemli olmadığını tekrarlıyordu içinden. 

Birden arka kapı açıldı ve en az kendisi kadar şaşırmış iki genç adamla karşılaştı. 

Daha genç olanı sırıtarak, «Selam,» dedi. «Demek ki siz Oliver dayının sekreterisiniz. Keşke ben de yazar olsaydım!» Eğer bu konuşma dört hafta önce olsaydı Laurel hemen kabuğuna çekilirdi, ama şimdi yalnızca kızardı. 

«Ben Oliver'm yeğeni Richard'ım. Bu da arkadaşım Charles Hawley. İspanya'ya gidiyoruz. Bir geceliğine burada kalmaya karar verdik. Değerli erkek kardeşi uzun süre ortalarda görünmezse annem pek endişelenir. Şans peşinde koşan yırtıcı bir yosmanın pençelerini ona geçirivermesinden korkar. Talihsiz bir öykünün sömürülen kahramanıdır O.» 

Laurel onunla ilgili böyle bir kanıya katılmıyordu. 

«Yardım edebileceğimiz bir şey var mı?» 

Laurel başını olumsuz anlamda sallayınca Richard sırıttı. «O zaman kahvaltıdan önce yüzebiliriz, Chas.» 

“Oliver kız kardeşinin dört tane çocuğu olduğunu söylemişti. Demek ki hepsi birden sekiz kişi 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olacaklardı. Sofrayı hazırlarken, Laurel, Oliver’ ın kız kardeşinin bir sekreterin onlarla birlikte yemesini hoş karşılamayacağını düşündü. Kaşları çatıldı birden. En iyisi boş vermekti. Eğer sofraya buyur edilmezse kahvaltısını daha sonra da edebilirdi. 

Yarım saat kadar sonra Laurel ne kadar yanlış düşüncelere kapılmış olduğunu kabul etti. Fiziksel olarak erkek kardeşine çok benzeyen Elizabeth Turner, aklı başında, neşeli ve kırk yaşlarında bir kadındı. 

Oliver ona, «Graham'ın bu geziye katılmaması ne fena,» diyordu. 

Elizabeth, «Evet,» diye onayladı. «Ama hiç degilse oğlanları bana yardım etsinler diye aldım.» 

«Marbella plajları dururken sana yardım edeceklerini gerçekten düşünüyor musun?» Oliver böyle söylerken bir kaşını kaldırıp yeğeninden tarafa bakıyordu. 

Richard kızardı ama Chas Hawley, Laurel'a tasasızca gülümseyerek kahvaltısını sürdürdü. 
Chas oldukça ukala bir tipti. Oliver'ın ondan hiç hoşlanmadığını hissetti Laurel. 

Oğlan ne zaman kendisine bir şey söylese Oliver hemen söze karışıyordu. Richard, Chas'la üniversitede nasıl dost olduklarını anlatırken Laurel bunları düşünüyordu. 

En büyükleri olan Richard, hâlâ çocuksuydu ve dayısına bir kahramanmış gibi tapıyordu. 
Ama yine de babası gibi tıbbi bir kariyer yapma eğilimindeydi. 

Richard'dan sonra on beş yaşındaki ikizler geliyordu. İkisi de erkekti ve diğerlerinden farklı olarak açık kumraldılar. 
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Elizabeth kahvaltı sofrasının kalkmasına yardım ederken, Laurel'a, «Paul ve Robert babaları. 
na çekmişler,» dedi. «Ama Richard ve Anna tam birer Savage. Bu arada kardeşimle çalışma yı nasıl buluyorsun?» diye sordu. «Kolay değil dir. Onun öfkesini bilmeden...» 

Laurel, «Çok etkileyici, ben hoşlanıyorum,» dedi. 

«Evet, ben malımı bilirim. Dişini bir şeye geçirdi mi kemiğini çekiştiren bir köpek gibidir. 
Hele yeni bir kitap üzerinde çalışıyorsa... Bu se ferkinin konusu ne?» 

«Pek emin değilm.» Elizabeth inanmaz gözlerle bakınca Laurel, «Hayır, gerçekten bilmiyorum Simdiye kadar henüz başlangıç bölümlerini yazdı. Bunlar da tümüyle baş kahramanla ilgili. 
Geçmişteki bir olaydan ötürü suçluluk duygusuyla kıvranan bir adam bu.» 

<Eh, kardeşimi tanırım. Bu kitap da çok satacaktır. Ama bu onun hakkı. Çünkü bütün kitaplarına kendisinden bir şeyler katar. İşi nasıl bul. 
dun peki? Normalde sekreter tutmaz da?» 

Laurel, «Çalışabilir miyim diye rica ettim,» dedi. 

Oliver, «Ve ben de çalışabileceğini söyledim,» diye sözü tamamladı. Mutfağa sessizce girmiş ve ikisini de şaşırtmıştı. Kız kardeşine, «Beth, kor karım yavruların sıkılmaya başlıyor,» dedi. «Be ni ziyaret için seçtiğin bir günde mistral rüzgâr larının başlaması ne talihsizlik. Ama istersen, öğ leden sonra Arles'a bir gezi yapabiliriz.» 

Kız kardeşi kuru bir sesle, «Bu sabah onları se nin ayağının altından çekersem mi?» dedi. «Pe kâlâ, Her ne kadar senin bugün çalışmanın hiç 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de iyi olmadığını düşünsem bile Oliver... Seni o kadar çok göremiyoruz.» 

Kısaca, «Şanssızlık, ama zorunlu. İlham meselesi, hepsi bu sevgili kardeşim!» 

Oliver, Elizabeth'in cevap vermesine fırsat bırakmadan, çekip gitmişti. «Erkekler!» diye ağır ağır söylendi kadın Laurel'a bakarak. «Ve Oliver da kendi cinsinin en üstün örneklerinden biridir. 
Yine de onun söylediğini yapmalıyız. En iyisi çocuklarla birlikte oturma odasını toplayalım.» 

Laurel şaşkınlıkla, Oliver'ın kâğıtlarını beraberinde yukarıya çıkarmış olduğunu fark etti. 

Elizabeth, «Biz ne zaman gelsek Oliver her şeyi toplayıp kaldırır ortadan. Çocuklar yüzünden eskiden kalma bir alışkanlık. Tanrım şu rafların tozuna bak! Sanırım Oliver senin buralara el sürmeni yasaklamıştır, değil mi?» 

Laurel evet anlamına salladı başını. 

«Tamam bununla başlayacağız. Tanrı aşkına şuna bir bak!» Dolaplardan birinin kapağını açınca içinden bir tomar daktilo edilmiş kâğıt düştü. 

Kâğıtları Laurel'a verip, «Sanırım şunlara bir göz atsan iyi olacak,» dedi. «Ben de bu arada ikizlere kitap raflarını düzeltmelerini söyleyeyim. Kim bilir belki bu onları bir saat kadar oyalar.» Şakayla ekledi. «Hatta bu arada kafalarındaki garip şeylerden biraz olsun uzaklaşabilirler belki. Şu sırada ikisi de spor delisi, Büyüdükçe geçeceğini sanıyorum.» 

Laurel belli belirsiz gülümsedi. Elizabeth'in eline tutuşturduğu kâğıtlar altı yıl öncesinin tarihini taşıyordu. Birkaç ilgisiz yazıdan sonra aradığını bulunca elleri titremeye başladı. 
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Evet buydu işte... kendi ismini okurken satırlar gözünün önünde bulanıyordu. Elizabeth birden yanma gelerek ona iyi olup olmadığını sordu. Kadının sesi endişeliydi. Ve sonra o da kâğıtlara baktı. 

Yumuşak bir sesle, «Laurel,» dedi. «Hayatım, hiçbir fikrim yoktu... sen o kızsın değil mi? Zavallı çocuğum benim. Öyleyse Oliver sonunda buldu seni... Her şeyi hatırlıyorum şimdi. Kuzenimizin ölümü annemle babamı çok kötü etkilemişti. O bizimkilerin sanki üçüncü çocuğuydu. 
Zavallı, her zaman kendi annesi ve babası tarafından korkutulmuştu. Ondan hep çok şey istemişlerdi... Gerçekte acı taraf buydu... 

«Ona olanlardan ötürü Oliver kendini suçladı. O kız, yani birlikte olduğu kız bir zamanlar Oliver'm flörtü olmuştu. 

«Ama zavallı Peter'ın aksine o kızın ne olduğu konusunda hiçbir zaman hayallere kapılma mıştı. Sanıyorum ki, kız Peter'a, Oliver'ın kendisini iğfal ettiğini söylemişti. Ve tabii Peter ona inandı, ya da öyle göründü en azından. 

«Peter ölünce Oliver değişti. Özellikle annem çok endişelendi. Ona daima gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini söylerdi. Ama yine de sonunda olan oldu. Oliver sana, annemin, gidip seni bulması ve konuşması için kendisine yalvardığını anlattı mı? Senin yalan söylemediğin kanısındaydı o, ama Oliver onu dinlemedi. Doğru yaptığına inanıyordu ve annem bile onu kandıramadı. Tabii sonradan yaptığını anladı ve bunun ağırlığı onu adeta yıktı. Gazeteciliği bırakacağına yemin etti. Sonra her yerde seni aradı. Gazetesini yaptığını düzeltmek konusunda ikna etmeye çalıştı ama onlar reddettiler. Senin anlayacagın çaresizdi... Şimdi seni bulmuş ve...» Düşünceli düşünceli baktı Laurel'a. «Onun için ne hissediyorsun? Çok kızgın mısın ona?» 

«Ne yaptıysa iyi niyetle yaptığını sanıyorum. 
Üvey babam kusursuz bir yalancıydı. Annem bile ona inanmıştı.» 

İkizlerin gelmesiyle kesildi konuşmaları. Laurel bunu fırsat bilip makalelerle birlikte yukarıya çıktı. Eğer gerçek açıklanırsa saygınlığını yitirecek bir adam... Aradığı silah bu değil miydi? 
Divana uzanırken titriyordu. Yoksa korkuyor muydu? 

Erken bir öğle yemeğinin ardından hemen Arlesa gitmek üzere hazırlanılmasına karar verildi. Oliver birlikte biraz alışveriş yapmak istiyordu. Laurel karşı çıkacak oldu ama Oliver, «Bizimle geliyorsun,» dedi kesin bir ifadeyle. Laurel alçak sesle, «Kadınlar dünyasına bir adım daha mı?» deyince kıza dik dik bakarak, «Dün akşamki gibi. Eğer böyle düşünüyorsan, evet,» dedi. 

Herhangi bir nedenle Laurel onu sinirlendirmiş gibiydi. Yemek sırasında Richardla sohbet etmişlerdi. Belki de bunun için kızmıştı Oliver. 

Richard ona, «Chas'la benim kendi arabamız var, neden bizle gelmiyorsun?» diye sormuştu. 

Oliver buz gibi bir sesle hemen müdahale etmişti. «Richard, Laurel benim sekreterim ve burada oyun oynamak için bulunmuyor.» 

Laurel onun bu davranışına karşı çıkmaktan doğrusu çekinmişti. 

Richard ortadan kaybolunca hafifçe, «Sanırım adım atmaya başladın Laurel. Utangaç ve sinirli 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ama emeklemeden... Ama bu benim yeğenimle kesinlikle olmaz, bunu bil,» dedi. Sesi iğneleyiciydi. 

Richard ile flört ettiğini mi ima ediyordu? Ama nasil olabilir, çok saçmaydı bu! 

Laurelin merdivenlere yöneldiğini görünce yukarıdan kendi ceketini de almasını söyledi. 

Laurel aceleyle onun odasına girdiğinde, masanın üzerinde duran kâğıtlara takıldı gözleri. 

«Fiziksel tepkiler,» diye okudu. Birden gözleri büyüdü, «Savunmasız yakalanırsa mükemmel, ya da duyguların kilidi açık. Örneğin öfke ve korku hâlâ var, ancak kendiliğinden mi yoksa geçmişten mi bilinmiyor.» 

Başka notlar da vardı. Bunlar apaçık kendisiyle ilgili notlardı. Tam da Laurelin kuşkulandığı gibi. Oliver, onu yazıyordu. Onu kullanıyordu yani. Onu neden buraya getirdiği şimdi anlaşılıyordu. 

Laurel!» 

Oliverin alt kattan gelen sesi, gerçeği görü. 
günü belirten bir aptallık yapmaması gerektiğini hatırlattı. Laurel onun ceketini kapıp aşağıya indiğinde, kafası karmakarışıktı. 

Laurel'm aklına gelen ilk şey buradan ayrı!- maktı, Ama eğer böyle yaparsa ondan intikam alamayacaktı. Artık onun kendi üstünde yaptığı deneylere karşı mı çıkmalıydı acaba? Ama şimdilik önemli olan Oliver'ın hiçbir şeyi sezmemesiydi. 

«Yukarıda çok kaldın.» 

«Saçlarımı fırçalıyordum. İşte ceketin,» diye yalan söyledi. 

Arles'a gelinceye kadar durmadan esti mistral 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rüzgârı. Oliver, Ferrari'sini kız kardeşinin arabasının arkasına park ederken, Laurel, Oliver'm yanından hemen ayrılmaya hazırlandı. Böylece tüm öğleden sonra deney yapamayacaktı kendisiyle. Onunla sevişirken yaptığı gibi... Sevişme... 
Yanakları kızardı. Çünkü kendisiyle gerçekten sevişmemişti ki. Kendisini yıllar önce kullandığı gibi kullanmıştı yine... 

Araba durur durmaz dışarı fırladı. 

«Nereye gittiğini sanıyorsun sen?» Sesi oldukça sertti Oliver'm. «Benim için çalıştığını unutmuş görünüyorsun. Eğer bu öğleden sonrayı yegenim ve arkadaşıyla birlikte geçirmeyi planlıyorsan unut bunu. Yiyecek stoklarımızı yenilememiz gerek. Bir dae Anna ya bakman gerekebilir.» 

«Demek sekreterliğinin yanısıra şimdi de kâhyalık ve dadılık yapacağım, öyle mi?» Laurel hiç durmadan konuşuyordu. «Senin için çalışmaya başladığımdan beri hiç tatil yapmadım. Ve eğer bu öğleden sonrayı...» 'Tam yalnız geçirmek istersem... demek üzereydi ki, duraklayıp onun yerine başka bir şey söyledi: «Kendi işimi göreceğim Beni durduramazsın!» 

Oliver kaba bir sesle, «Cehenneme kadar yolun var,» dedi. Laurel onu hiç böyle öfkeli görmemişti. Oradan titrek adımlarla uzaklaşırken kendi öfkesini hatırladı birden. Bu adamın tuzagına düşmemek için kendi kendisini uyardı. 

«Oliver, neler oluyor burada?» o Elizabeth'in yaklaştığını ikisi de fark etmemişti. «Tartışmıyorsunuz değil mi?» 

Oliver, «Tartışacak kadar yakın değiliz birbirimize,» dedi. «Benim özel işlerim var. Birkaç 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saat sonra bu meydanda buluşmamızı öneriyordum.» 

Elizabeth düş kırıklığıyla haykırdı. «Ben de hep birlikte Roma amfiteatrını gezebileceğimizi düşünmüştüm.» 

«Evet ama Laurel kendi başına dolaşmak istiyor. Aslında benim de özel işlerim var, yani...» 

Sonunda herkes ayrılınca Laurel, Chas Hawley'nin kendisiyle kaldığını gördü. 

Chas ona öğleden sonrayı birlikte geçirmelerini önerince, «Senin Richard'lla birlikte olmak isteyeceğini düşünmüştüm,» dedi Laurel. 

«Rick kendi başına kalabilir. Aslında biraz olgunlaşmamıştır o. Sen de benim kadar şikılabilirsin ondan. Bak bundan yararlanıp neden iyi bir gece geçirmiyoruz? Önce bir yemek yer sonra da bir kulübe gideriz.» 

Laurel telaşla, «Emin değilim, istersen bunu daha sonraya bırakalım...» dedi, Sonra gülümseverek ekledi: «Belki de akşama kadar benden bıkarsın!» 

«Hiç sanmıyorum.» 

Laurel, Chas kendisine bakarken üvey babası- al hatırlıyordu elinde olmadan. Bütün erkekler böyle miydi acaba? Aç gözlü ve bencil... 

Chas onu ürkütmemek için bir daha bu konuya dönmedi. Oliver'la karşılaştırıldığında Chas hiç de tehdit edici değildi... Peki onu neden Oliverla karşılaştırıyordu? Oliver Savage ona bir şey ifade etmiyordu ki... Ama yine de onun sayesinde korkmadan, bütün bir öğleden sonrasını bir adamla birlikte geçirebilmişti. Onu kullanır- ken bu arada bir şeyler de vermişti demek ki... 

Buluşma alanına en son dönen onlardı, Laurel 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bir ara tökezlemiş, Chas de hemen kolunu onun omzuna atmıştı. Köşeyi dönerlerken diğerleri ilk önce birbirine kenetlenmiş bir çift gördü. 

Oliver terslenerek, «Geç kaldınız,» dedi. 

Chas, «Haklısınız ama Laurel benimle güveniikteydi,» diye cevap verdi. Bu arada Laurel’ kullanmış gibiydi. «Öylesine ki, bu akşam benimle yemeğe çıkmaya bile karar verdi, değil mi Laurel?» 

Cliver hemen ona doğru dönüp hırsla, «Doğru mu bu? Bu geceyi onunla mı geçireceksin?» 
diye sordu. 

«Evet,» dedi Laurel umursamazlıkla, Mahsus yapmıştı. Oliver'ın bozulmasını görmek onu memnun etmişti. 

Oliver, «Umarım ne yaptığını biliyorsundur,» dedi. Ardından alçak bir sesle ekledi, «Dikkatli ol. Altı yılda yaşayamadıklarını bir gecede yaşamaya kalkma. Özellikle cinsel konuda...» Laurel bunları duyunca daha da kızdı ona. 

«Merak etme Chas yanımda.» 

Oliver hiç bu kadar kızmamıştı. «Belki de üvey baban yalan söylemiyordu. Herhalde sen aranmıştın.» 

Chas'le yalnız kaldıklarında, Laurel, Oliver'i atlatmanın iyi bir fikir olup olmadığından kuşku duymaya başladı. Çünkü Chas gittikçe cesaretlenmeye başlamıştı. Eli, Laurel'in kolunun altın dan geçip göğüslerini okşamaya başlayınca, genç kız çareyi ondan uzaklaşmada bulmuştu. 

«Senin böyle tutucu olduğunu hiç düşünmemiştim. Hele Savage gibi bir adamla yaşadıktan sonra...» 

Laurel, «Onunla yaşamak mı? Ben onun sadece sekreteriyim Chas,» dedi. 

«Hiç sanmam. Bu akşamki tavrını gördüm.» 

«Oliver yalnızca... bana karşı sorumluluk duyuyor,» dedi Laurel sertçe. 

Chas gülerek, «Tabii duyuyordur. Kendi sularında başkasının balık tutmasını istemez,» dedi. 
«Ama artık şunu bilmeli ki, bir kız yalnızca bir erkeğe ait değildir.» 

Laurel öfkelendi birden. «Yanılıyorsun Chas. 
Ben onun sadece sekreteriyim.» 

«Öyle mi? Peki nasıl oluyor da, dün akşam biz geldiğimizde yalnızca bir yatak odasında ışık yanıyordu? Bu benim aklıma ne getirdi biliyor musun?» 

Laurel terslenerek, «Hayır, bilmek de istemiyorum,» dedi. «Chas, sanırım bu akşamı dışar- da geçirmek hiç de parlak bir fikir değildi. Ben dönmek istiyorum.» 

«Ve ona, onu bana tercih ettiğini mi söyleyeceksin? Olmaz bebeğim. Ben sana daha iyi zaman geçirtebilirim...» 

Laurel kendini iyi hissetmiyordu. Oliver onu uyarırken haklıydı demek. Titrek bir sesle, «Hayir, gerçekten dönmek istiyorum artık Chas,» dedi. 

Chas boğuk bir sesle, «Derdin ne senin,» dedi. 
«Benim onun kadar iyi olmadığımı mı sanıyorsun?» 

Delikanlının tavrı oldukça ürkütücüydü. Belki bir şeyler yiyip geri dönebilirlerdi. En iyisi buydu. 

Restorandan ayrıldıklarında saat hemen hemen ondu. Chas bir kulübe gitmek istiyordu. 
Ama Laurel geri dönmek için ısrar edince, 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«Peki,» diye onayvlai: ve. «Yolda biraz oyalanmak için bana daha çek zaman kalır böylece,» diyerek kıza yaslandı. 

Yol oldukça karanlik ve 1ssızdı. Birden arabanın kontağını kapatıp Laurela döndü. «Rahatla- sana biraz.» dedi. «Bu panik niye?» 

Laurel. «Elizabeth nerede kaldığımızı merak edecek,» diye karşı çıktı «Biliyorsun, sabah erkenden gitmeyi tasarlıyor!» 

«Bak, derdin ne senin? Yoksa biriyle beraber- ken diğer erkeği düşünmek âdetin midir?» 

«Beni yemeğe davet etmiştin sadece?» 

«Ama ikimiz de bunun neleri kapsadığını bilivorduk .» 

«Yani bedelini ödemem mi gerek? Özür dilerim ama yanlış kız seçtin Chas.» 

Zorla arabanın kapısını açıp, düşe kalka ana yolda ilerlemeye başladı. Ama Chas peşini bırakmadı. 

«Haydi Laurel, çocuklaşma. Neyin ne olduğunu pekâlâ biliyorsun.» 

Chas'ın sesindeki kabalık ve gözlerindeki ifade Laurel'ın sinirlerini bozuyordu. Keşke onun davetini kabul etmeseydi. 

Chas birdenbire arabanın kapısını çarpıp öfkeyle Laurel'ın yanından geçti gitti. Onu da toz toprak içinde bıraktı. 

Laurel, Chasın gerçekten kendisini orada bırakıp gittiğine inanamıyordu. Ama bir süre sonra her şeyin gerçek olduğunu anladı. Birden korkulu hıçkırıklar yükseldi boğazından, ama zorluk. 
la tuttu kendini. Çaresiz bir halde evin yönünde yürümeye başladı. 

Gecenin içinden bir sürü ses geliyordu. Önce 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korktu ama çabuk alıştı seslere. 

Sonra birden arkasından gelen bir araba sesi duydu. Ama ne yazık ki araba diğer bir yola saptı. Laurelin da tüm umutları suya düştü. 

Birden yere oturuverdi. Duygularını çözümlemeye çalışıyordu. O gelen arabanın ÖOliver'm arabası olmasını istemişti. Onun kollarına atılmak için çıldırmıştı. 

Dünyası sanki birden allak bullak olmuştu. 
Sözde Provence'a gelmesinin nedeni Oliver'a acı çektirmek içindi. Oysa onun yerine şimdi... 

Oliver'ı seviyordu evet! Bunu itiraf etmek rahatlattı onu. Ama yine de kararından dönmemeliydi. Ama nasıl yapabilirdi? Çünkü şimdi aşkına karşı savaşmak zorundaydı. Gururu ona intikam almasını emrederken, yüreği başka şeyler söylüyordu. 

Yürümek düşünmeyi gerektirmeyen otomatik bir eylem olmuştu. Yalnızca aşkını düşünüyordu. İlk ne zaman başlamıştı? Büroya ilk geldiğinde mi, yoksa ilk sevişmelerinin ardından mı? 

Duygularını başıboş bırakmamalıydı. Oliver, Laurelin kendisi hakkında neler duyduğunu bir bilseydi!... 

Yavaş yavaş yürümeyi sürdürdü. Çevrede yerleşim alanı olduğuna ilişkin hiçbir işaret yoktu. 
Acaba çiftliğe ne kadar uzaklıktaydı? Chas dönmüş müydü? Neden kimse onu aramaya gelmiyordu? Bitkinlikle yol kenarına çökene kadar düşünüp durdu. Ellerini başına dayadı. Zonklayan başının içinde düşünceler dolanıp duruyordu. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 


Birden uyanıp da, yolun kenarında uyuya kaldığını anlayınca dehşete düştü. Saçları dağılmış, üstü başı perişan olmuştu Şafağın ilk ışıkları gökyüzünü hafiften aydınlatmaya başlamıştı. 

Neden kimse onu aramaya gelmemişti? Chas şimdiye kadar çoktan varmış olmalıydı çiftliğe. 
Oturup yardım gelmesini bekleyemezdi, çünkü hava çok soğuktu. Yarım. mil kadar yol almıştı ki, birden çiftliğin düşündüğünden çok daha yakında olduğunu anladı. 

Yürümek, ona, Oliver'a karşı duyduklarını kav. 
ramak ve çözümlemek için zaman kazandırmışt. Acaba ona güvendiği için miydi? Yoo, bu ola mazdı. Altı yıllık bir birikim, tüm normal davranışlarını etkileyip bir öfke kıvılcımına dönüşmüştü. Ona karşı hissettiklerini kontrol altında tutmuş, onların bilincine çıkmasına izin vermemişti. Yalnız şöyle bir gerçek vardı ki, Oliver'ia birlikteyken cinsellikten korkmuyordu. Sevişmeleri anında neler hissettiğini hatırlayınca, içi bir tuhaf oldu. Onun kendisine dokunmasını istemişti. Rachel bunun bir gün olacağını söylemiş, ama Laurel ona hiçbir zaman inanmamıştı. 

Kız kardeşi Oliver'm merhametli biri olduğunu söylemişti. Laurel ne olursa olsun inanmışt ona. Hatta ilk karşılaşmalarında bile onun zalimlikten uzak olduğunu sezmişti... Ama sonradan Oliver'ın kendisini sevmediğini ve sadece kullandığını anlamamış mıydı? 

Düşüncelere dalmışken, bir otomobilin yaklaştığını fark etmesi zaman aldı. Araba arkasından hızla yaklaşıyordu. Durakladı. Gnun, Oliver'ın Ferrarisi olduğunu görünce içi huzurla doldu bırden ve gülümsedi hafifçe... 

Araba hızla yaklaşıp, Laurelin önünde sert bir irenle durdu. Oliver, «Hangi delikteydin sen?» 
diye öfkeyle sordu. «Gecemin yarısını Arlesda seni aramakla geçirdiğimi söyleyince sanırım çok sevineceksin. Her bara seni bulmak için dalp çıktım. Çünkü Chas'ın seni isteğin dışında böyle bir yere götürdüğünü düşünüyordum. Ama sımdi pek isteğin dışı olmadığını anlıyorum. Benim yanımda çalışan biri olarak, geceyi âşığınla geçireceğini, sanırım bana söylemen gerekirdi. 
Chas telefon edip de geri gelmeyeceğini, kız kardeşimle Marbella'da buluşacağını bildirdiği zaman, bana da yalnızca bu gerçeği tahmin etmek düştü. Neyse galiba çok yoğun bir gece geçirdin?» 

Laurel, «Chas, Arles'dan telefon mu etti?»- diye bitkin bir sesle sordu. «Ama...» 

Oliver sertçe, «Bu sabah saat ikide.» diye cevap verdi. «Ben meraktan ölürken.» 

«Merak mı ettin?.. Beni mi?» 

«Tanrı aşkına Laurel, benimle oyun oynama! 
Tabii ki seni merak ettim. İzin alacak yaşı belki çoktan geçtin ama yine de merak ettim. Sen bir şey yapmaya karar verdin mi kararında bırakmıyorsun. Üstelik onunla! Ancak tecrübesizliğin bu zevksizliğini mazur gösterebilir.» 

«Oliver, ben Chas'le birlikte değildim. Tartıştık 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ve o beni bırakıp gitti...» 

“Öyle mi? Bana bak Laurel, ben senin baban değilim ve sen de bana yalan söylemek zorunda değilsin. Eğer Chas'le sevişmek istediysen bu yalvizca senin sorunun, ama biraz düşünceli davranmaktan bir zarar gelmezdi, öyle değil mi?» 

Oliver, Laurel'ın şimdiye kadar hiç tanık olmadığı bir biçimde öfkeli görünüyordu... Eğer Arles'a kadar gidip onu aradıysa haklıydı tabii kızmakta. Onun bu denli kendisiyle ilgilenmesi şaşırtıcıydı. 

Oliver sertçe, «Bin arabaya,» dedi. Ona dokunmak için hiçbir harekette bulunmamıştı. Laurel, kendisini korkutmaktan çekindiği için mi yoksa şimdi ona dokunmanın yakışıksız kaçacağını düşündüğünden mi, böyle davrandığını bilmiyordu. 

Oliver bir tek söz söylemeden motoru çalıştırdı. On metre kadar gitmemişlerdi ki, birden durdular. Laurel, Oliver'ın kendisine aşağıya inmesini söyleyeceğini tahmin ediyordu. Ama onun yerine Oliver kendisine doğru eğildi. Bu haliyle Chas'e benzemişti. Genç kız hırsla geri çekti kendini. Gözlerinde gördüğü o sinsi ve bilgiç bakışlardan nefret ediyordu. Oliver alçak bir sesle, «Hayır, Laurel oldukça güvenliktesin. Arabalar- da sevişmem ben...» dedi. Gözleriyle genç kızın perişan görünüşünü süzüyordu. 

«Ben yalnızca şunu bağlamak istemiştim,» diyerek, emniyet kemerinin tokasını kapıp Laurel mkini bağladı. Laurel, göğüslerinin üzerinde genç adamın ellerinin sıcaklığını duydu. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oldu ve tüm vücudunu ateş bastı. 
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Genç kız, Oliver'ın aksine, şimdi hemen şuracıkta sevişmekten çok hoşlanacağını düşündü. 
Utandı... Bu fikir hem çok şaşırtıcı hem de heyecan vericiydi. s 

Oliver, iğneleyici bir sesle devam ediyordu. 
<Şu anda içinde bulunduğum ruhsal durum, araba gezintisine elverişli değil. Üstelik vücudunu başkasına verdiğini aklıma getirmem böylece. 
Aynı zamanda...» 

Birden konuşmasını keserek, sanki kendisiyle alay eder gibi, «Benim münasebetsizliğim, değil mi?» dedi. -Ama Laurel, bazı nedenlerden ötürü senin kozanda biraz daha uzun kalacağını umuyordum. Oysa fazla umutlanmışım. Yine de her şey yitirilmiş değil galiba. Sen geri döndün ve benim de işlerim var... tabii senin çalışmak için yeterli gücün kaldıysa!» 

Ve çalıştılar! Oliver daktilo edilmek üzere ona. 
bir sürü not hazırlamıştı. Oliver hâlâ kitabının giriş bölümleriyle uğraşıyordu. Baş karakter iyice şekillenmişti. Artık daha da tanıdık geliyordu insana. Laurel, onun kendisini bunda mı yoksa başka bir kitapta mı kullanacağını merak ediyordu. Oliver sözlerini dikte ettirirken sabırsızca odanın içinde geziniyordu. 

Oliver, «Bu günlük yeter,» dedi. «Öğleden sohrayı, geçen akşamı telafi etmek için uyumakla geçirmeni öneririm.» 

. Ama Laurel bunun yerine bikinisini giydi. Vücudunun kararmaya başladığını görerek sevindi ve bornozunu alarak havuza doğru yürüdü. 

Üzeri tenteli bölüme varana kadar, Oliver'ın ondan önce oraya gelmiş olduğunu fark etmedi. 
Güçlü kulaçlarla kendisine doğru yüzdüğü için, 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artık ona sezdirmeden geri dönmesi olanaksızdı. 

Oliver sudan çıkarken ona baktı. 

«Senin burada olduğunu görmemiştim.» Laurelm sesi oldukça resmiydi. “Sözler sânki ağzından zorla çıkıyor gibiydi. Gözlerini onun gövdesinden ayırmak için güç sarf ediyordu. 

«Beni burada bulunca hayal kırıklığına mı uğradın? Meraklanma, Chas'le ilgili kuracağın hayallere engel olmam. Eğer aklından geçen buysa...» Uzanıp havluyu aldı yerden. Öyle bir görüntüsü vardı ki, Laurelın nerdeyse dizlerinin bağı çözülecekti. Onun suçlamalarına karşılık vermek istedi, ama kendisine inanmayacağını seziyordu. Gözleri yaşlarla doldu ve arkasını döndü hemen. Sendeleyerek şezlonglardan birine takıldı. 

Oliver süratle yetişip onu kollarından kavrayarak havaya kaldırdı. Laurelm gözleri adamın boynuna takıldı. Ona dokunmak için delice bir istek duydu içinde. Damarlarındaki kan tutuşmuştu sanki. Kendi kendisine anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Oliver'sa bütün bunları yanlış anladı. l 

«Tamam Laurel, sana dokunmayacağım.» 

Laurel, ‘Biliyorum, diye haykırmak istiyordu. 
'Ama ben senin... yapmanı... çılgınca!.. 

Oliver onu şezlonga bırakınca gözlerini kapatt. Yanıbaşmdaki vücudun her hareketini hissediyordu. 

«Senden ne haber?» 

Oliver uzandığı havlunun üzerinden onu seyrediyordu. «Cildin Laure!... Yoksa yanmaya aldırmıyor musun?» 
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«Biraz krem sürmüştüm,» diye mırıldandı. 

«Öyleyse benim sırtıma da sür, olur mu?» Kremi eline tutuşturup öbür yana döndü. 

Ağzının kuruduğunu hissetti. Şişenin kapağını açıp bir parça döktü avucuna. Oliver'ın vücuduna kremi yayarken oldukça beceriksizdi. Ama - bir süre sonra, erkeğin bedenini iyice avucunda hissetmeye başlayınca, utangaçlığının yerini ona serbestçe dokunma arzusu aldı. Parmak uçları, erkeğin sırtında bir tüy gibi hafif hafif dolaşıyordu. 

Oliver ona bakmak üzere dönüp, «Laurel,» dedi. «Eğer yapman gerekiyorsa bu tür oyunları Chas'e sakla. Benimle dalga geçilmesinden hoşlanmam.» 

Ve Laurel daha cevap bile veremeden kalkıp suya atladı. Laurel, havuzun kenarında durmuş bir yandan onu izlerken, bir yandan da onu bu kadar kızdıran şeyin ne olduğunu düşünüyordu. 

Oliver, mutfağa girip de hiçbir şey istemediğini söylediği zaman, Laurel akşam yemeğini hazırlamaya başlamıştı. 

«Ben Arles'a gidiyorum,» dedi. «Kaçta döneceğimi bilmiyorum, beni bekleme. » 

Laurel odasına çıktı. Gözü anı defterine ilişince okumaya başladı. Yazdıklarına bakınca gülümsedi. Ne kadar safça yazılmıştı. Makaleler de oradaydı. Sevdiği adamın iç dünyasına uzanan yeni bir bakış açısı kazanmış olarak onları okumaya başladı. Hepsinde derin bir merhamet vardı. Makaleler, konuyu yanlış bir cepheden yorumlamış ve öyle kalmayı da sürdürmüş görünüyorlardı. Oliver'ın kendisi hakkında hep yanlış yargıları olduğu anlaşılıyordu. Bu denli dürüst bir insanın düşünüp taşınmadan böyle kanılar edinmesi oldukça yadırgatıcıydı. 

Ferrari'nin dönüşünü duyduğu zaman, Laurel saçlarını yıkamış, kurutuyordu. Saat nerdeyse on bir olmuştu. Oliver'm arabayı kilitleyip kapıya doğru yürüdüğünü işitti. Pencereden, gözetliyordu onu Laurel. Oliver'm ceplerini araştırdığını gördü. Belli ki anahtarını arıyordu. 

Oliver, Laurel'ın varlığını sezmiş gibi yukarıya bir göz attı. Genç kız hemen pencereden çekilmişti, ama yine de görmüştü Oliver onu. 

«Aşağıya gel de beni içeriye al, Anahtarımı bulamıyorum Laurel.» 

Saçlarını yıkarken üzerindeki tüm giysileri çıkarmıştı. O yüzden eline ilk geçirdiği şeyi giydi sırtına. Bu, Oliver'in ona aldığı çizgili geceliklerden biriydi. Telaşla önünü ilikleyerek merdivenlere doğru koştu. 

Kapıyı açar açmaz Oliver'ın içkili olduğunu anladı Laurel. 

«Korkma sarhoş değilim. Yalnızca, dertlerim azalacağına artıyor, o kadar.» 

«Senin dertlerinin olması beni şaşırttı.» 

«Neden? Benim de insanca zayıflıklarım olamaz mı? Buna izin yok mu Laurel?» 

Kuşkuyla, «Bir şeyler yemek ister misin?» diye sordu. «Uzun sürmez...» 

Boğuk bir sesle, «Hayır, uzun sürer,» diye karşı çıktı Oliver. «Kolay kolay bastırılamayacak bir iştahım var, Laurel.» Hafifçe güldü. «Tanrı aşkına, gözlerini kocaman kocaman açıp masum bir çocuk gibi bana bakmaktan vazgeç. İkimiz de artık öyle olmadığını biliyoruz. Pişman olacağımız bir şeyler söylenmeden git yat!» 

Sonunda kararını verip ortadan kayboldu. Oliver'm neden içtiğini anlayamamıştı. Belki de rahatlaması açısından gerekliydi bu. Onun sarhoş olmadığını biliyordu. Ama görünüşünün altında yatan vahşeti seziyor ve korkuyordu. 

Oliver'm yukarıya çıkıp, banyoya girdiğini işittiği zaman yatağa yeni giriyordu. Birden banyonun kapısını açıp seslendi Oliver, «Laurel, hiç aspirinin var m1?» 

El çantasında bir paket olacaktı. Karanlıkta kalkıp onun bulmaya çalıştı. Tökezlenerek kendini holde buldu. Oliver kapıda duruyordu. Üzerinde gömleği yoktu. Blucini adaleli bacaklarına yapışmıştı. Hafif bir heyecan dalgası, Laurel’ m ensesindeki saçları yaladı. Düşteymiş gibi uzattı hapları erkeğe. Parmakları birbirine dokundu. 
Oliver'm ani öfkesi birdenbire şok etkisi yaptı. 

Kalm bir sesle, «Tanrı aşkına Laurel,» dedi. 
«Madem denemek istiyordun, neden bana gelmedin sanki?» 

Ve sonra genç adamın dudakları kızınkinin üzerine kapandı. Sımsıcak ve baş döndürücüydü. 
Elleriyle sabırsız bir biçimde, genç kızm geceliğinin düğmelerini açıyordu. Geceliği aşağıya kaydırınca, Laurel'm incecik omuzları çıktı ortaya. 

Şu anda duydukları, daha öncekilerle karşılaştırıldığında, çok daha zevk verici şeylerdi. Oliver'm parmaklarının vücudunda yaptığı uyarıcı oyunlar, varlığını hiç bilmediği bir kapının kilidini açıvermişti sanki. Genç adamın ağzı, dudaklarını yakıp kavururken, Laurel da ona daha sıkı sarılmıştı. Oliver onu bıraktiğında adeta ona yapışmıştı genç kız. 
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Karanlıkta ona bakan gözlerde acı saklıydı. 

Oliver onu kendi yatak odasına ve kendi yatagına taşıdı. Laurel artık hiçbir şeye aldırmıyor- du. Sabırsızlıkla genç adamın kollarına asılmıştı. 

Oliver'm elleri, boynundan omuzlarına, ensesinden sırtının ortasına doğru yumuşak hareketlerle iniyordu. Bir yandan da boynunda ateşli öpücükleri hissediyordu genç kız. 

Oliver, onun geceliğini çıkarıp atınca, Laurel genç adamın teninin sıcaklığını dolgun göğüslerinin üzerinde duyarak zevkle inledi. 

Oliver bu sırada Laurel'm vücudunu inceliyordu. Genç kızın kalçasında dolaşan elinin yavaş hareketleri, kızın hassas tenini zevkle ürpertiyor- du. Laurel ona doğru uzandı. 

Oliver boğuk sesle mırıldandı. «Bana yine aç olup olmadığımı sorsana Laurel! Ya da istersen ben göstereyim.» 

Genç adamın dudaklarının, vücudunun en hassas yerlerinde dolaştığını hissediyordu Laurel. 
Onun dokunuşunun verdiği zevkle bütün vücudu gerilmişti. Titreyen bedenini karış karış araştrarak uyaran erkeğin, sevişmede ulaştığı en uç noktaydı bu. 

Genç adamın dili, dimdik göğüs uçlarına dokununca, Laurel zevkten küçük bir çığlık attı. 
Onun uyandırdığı şehvete tümüyle teslim olarak kıvranan bedeni bir yay gibi gerildi. 

Oliver da arzuluyordu onu. Genç kızın, sabırsızlıkla vücudunu okşayan elleri, onun mırıldanmasına yol açıyordu. Laurel'ı kendine doğru çekerken onun da arzuyla kıvrandığı anlaşılıyordu. 
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Genç adamın ona yaptığı gibi, Laurel da onu öpüp okşamak istedi. Dudaklarını Oliver'ın vücuduna bastırdı. Genç adam inleyerek onun başını arkaya atmaya çalışana kadar, Laurel yanlış bir şey yaptığını düşünüyordu. Sonra hırsla kızın ağzına kapattı dudaklarmı Oliver. Kalbi deli gibi çarpıyordu... 

Ancak, bacaklarını ayırıp, bütün vücuduyla onu örttüğü anda, Laurel birdenbire korkuyla sarsıldı. Bu korkunun nedenleri tabii ki geçmişteydi. Donup kalmıştı Laurel. Onun üvey babası değil de, Oliver olduğunu yeniden kavrayana kadar sürdü bu. Hıçkırıklar arasında onun adını söylüyordu. Oliver sıkı srkı tuttu onu. 

«Benim üvey baban olduğumu sandın değil mi?» diye sordu. «Peki Chasi ne sandın?» 

Laurel, «Chas konusunda yanılıyorsun,» dedi. 
«Hiçbir şey senin düşündüğün gibi olmadı. Tartıştık ve beni bırakıp gitti. Biz sevişmedik...» 

Sonra çaresizlikle ağlamaya başladı. Onun kendisine inanmayacağını biliyordu. Ama Oliver inanmış gibi bakıyordu kendisine. 

Laurel göz yaşları içinde, «Hiçbir zaman buna izin vermezdim,» dedi. 

Oliver, «Bir gün Laurel,» dedi kızın yüzünü ellerinin arasma alarak, «sana üvey babanı unutturacak bir insana rastlayacaksın.» 

Laurel, ona o insanı çoktan bulduğunu söylemeyi çok isterdi ama Oliver onun aşkını istemiyordu ki. Eğer içkisiz olsaydı Laurel şu anda burada olmayacaktı. 

Oliver, «Senden benimle kalmanı rica' etsem ne dersin?» diye sordu. 

«Ben...» 
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«Tamam,» dedi yüzünü buruşturarak. «Böyle bir şey istemeyeceğim senden. Ama Laurel itiraf et ki, bu akşam bir şeyler hissettin, değil mi?» 

Yine o deneydi söz konusu olan. Laurel onu seviyordu, ama o deney peşindeydi. Bir dakika "daha onunla kalırsa Oliver onu aptal yerine koymuş olacaktı. Her zaman böyle incinecekti işte. 

Hiçbir şey olmamış gibi, «Sanırım artık gitmem iyi olacak,» dedi. «Ben...» 

«Senin Chas'le beraber olduğunu düşününce neden endişelendiğimi sanırım anlıyorsundur. 
Seni ilk gördüğü andan beri seninle yatmak istiyordu.» 

Laurel ondan uzaklaştı. İradesini zayıflatan onu okşama isteği yeniden her yanını kapladı. 
Kendisiyle sevişmesi için ona yalvarabilirdi. Ama böyle yaparsa Oliver onun duygularını anlayabilirdi. 

Oliver sertçe, «Tanrı aşkına Laurel, gideceksen git. Artık uyumam gerek,» dedi. 

Ve sonra uzanıp onun geceliğini yerden aldı. 
Laurel ürkmüştü biraz. Sanki bir çocuğu giydiriyormuş gibi, kızın geceliğini giydirip önünü ilikledi. Ama, son düğmeleri iliklemeden önce genç kızın göğüslerine kondurduğu öpücüklerin, Laurel'de uyandırdığı duygular hiç de çocukça degildi. 

Uyku!.. Hiç bu kadar ulaşılmaz görünmemişti Laurel'a. Çünkü bedeni ne kadar bitkin olursa olsun, Oliver'm sıcacık yakınlığını unutamıyor- du. Gözlerini her kapatışında, onun kusursuz vücudunu görür gibi oluyordu. Bu Laurel için korkunç bir işkenceydi... 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 


Sabah Oliver ortalıkta görünmüyordu. Laurel kahvenin pişmesini beklerken arka kapıdan girdi. Genç kız bir önceki geceyi hatırlayınca gözlerini ondan kaçırdı. 

Oliver önce kahvaltı etmek üzere masaya oturduysa da, bir süre sonra kalkıp genç kızın yanına geldi. 

«Laurel, dün gece olanlardan dolayı utanmana gerek yok. Ne hissettiğini biliyorum. Daha doğrusu tahmin ediyorum. Hele dün sabah sana söylediklerimi düşündükçe... ne kadar yanılmışım. 
Sana karşı çok haince davrandım.» 

«Yorgunluğumun nedeni gece boyunca yürümüş olmamdı, yoksa...» 

«Geceyi Chas'lle geçirmen değil. O aptalın ne yapmaya kalkıştığını merak ediyorum.» Yüzü sertleşmişti. «Başına neler gelebilirdi...» 

«Çok kızmıştı. » 

«Onunla yatmak istemediğin için değil mi? 
Tahmin edebiliyorum. Seni bilmediği için nazlandığını sanmıştır. Yine de seni yolda bırakması bağışlanır gibi değil. Olayı zamanında öğrenemediğim için çok şanslıyım.» Laurelin güldüğünü fark edince yüzünü buruşturdu. «Dün geceki davranışımdan sonra başkalarını eleştirmeye hak kazandığımı düşündüğümü sanıyorsun. 
Doğrusu dün gece...» 
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Uzaklaşarak pencerenin yanına gitti. Arkası dönük olarak, «Seninle bu konuyu konuşmak istiyorum,» dedi. 

«Buna gerek yok. Anlıyorum, böyle şeyler olur. 
Geçmişimi biliyorsun... ve ben...» Seni seviyorum diyecekken, «Seni eskiden tanıdığım için kaçınılmazdı,» dedi. 

«Konuya böyle yaklaşabildiğine sevindim.» 

Sesinde alaycılığın yanı sıra kızgınlık seziliyordu. Laurel, onun, yataktaki tepkilerini, kitapta kullanmak üzere not edip etmediğini düşündü. 

Bu sırada Oliver, «Yarın Nice'e gitmem gerekiyor. Bütün gün yokum,» dedi. 

«Öyleyse yarın temize çekmek için bir sürü not almam gerekecek » Laurel acısını belli etmeyerek doğal bir sesle konuşmayı başarmıştı. Acaba neden gidiyordu? Mutlaka bir kadın meselesi olmalıydı. Oliver'ın ilişki kurabileceği kadınlarla kendini kıyaslayınca, onların yanında çok sönük kaldığını biliyordu. 

«Sanmıyorum,» diye cevapladı Oliver. «Henüz tasarı aşamasmdayım., Hem sen aklımı karıştırıyorsun. Teyple çalışmak seninle çalışmaktan daha kolay oluyor.» 

Laurel bu şakaya gülümsemeye çalıştı. 

Birkaç dakikalık bir sessizlikten sonra Oliver fincanını masaya koyarak, «Sey... dün gece aramızda geçenlerden, sandığım gibi zevk aldın mı, yoksa yanılıyor muyum?» diye sordu. 

Laurel kıpkırmızı kesildi. Nasıl böyle soğukkanlılıkla konuşabiliyordu. 

«Ne demek istediğini anlamadım?» 

«Yani bana gerçekten karşılık verdin mi yoksa rol mu yapıyordun?» 
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Genç kızın aklı karışmıştı. Yalan söylese miydi? O zaman nedenini araştırmaya kalkışırdı. 

«Rol yapmıyordum,» diyebildi güçlükle. «Ama...» 

«Ama seni yanlış anlamamalıyım değil mi? 
Merak etme fiziksel arzunun ne olduğunu bilirim, bunu senin de keşfetmene sevindim. Suçluluğumu hafifletti biraz. Cinselliğinden utanmamalısın,» diye sürdürdü konuşmasını, «Bu sana ve seveceğin kişiye verilmiş bir armağandır. Bu armağan sevgiyle bir arada olduğunda değerlenir. Söylemek istediğim, özgürlük çağında yaşıyoruz ama insan duyarlığı kaba ellerde çabucak hırpalanıp katılaşabilir. Kızma öğüt veren bir baba gibiyim galiba,ama...» 

«Sen benim babam değilsin ve sözünü ettiğin tehlikeyi küçük yaşta öğrendiğimi biliyorsun.» 

Can alıcı darbeyi vurmuştu işte. Oliver'in yüzü kıpkırmızı oldu. Laurel bunun üzerine oluşan sessizliğe dayanamayarak odadan fırladı. 

Oliver onu hâlâ bir çocuk gibi görüyordu. 

Akşam yemeğinden sonra Oliver büyük bir bardak viskiyi içip bitirdiğinde Laurel yine üvey babasını hatırladı. | 

Oliver, «Korkma içki içip kendini kaybedenlerden değilim,» dedi hırsla. «Yoksa dün geceyi tekrarlayabilmek için içtiğimi mi düşünüyorsun? 
Bir erkek yatağa girmeden önce içmek gereği duyuyorsa gerçekte o geceyi yaşamak istemedigindendir. Bunu öğrenmelisin.» 

Laurel, «Ben yatıyorum,» dediğinde Oliver aldırmadı. Genç kız sehpanın üzerinde duran kitabı alarak odadan çıktı. Ne olduğunu bilmiyordu ama vakit geçirmeye yarayacağını düşünmüştü. 

Yatağına yattığında elindekinin bir ruhbilimci tarafından yazılmış olduğunu fark etti. Önce rasgele karıştırmaya başladıysa da giderek ilgisi arttı. Kitapta özellikle kendi başından geçenlerin benzeri olaylar örneklerle ele alınmış, açıklanmıştı. Çocukluk ve ergenlikte yaşanan olağandışı cinsel yaklaşımlar, aile içi ilişkiler, tecavüz... 
ve yarattığı sonuçlar. Normale dönüşün ilk göstergesi karşı cinsten biriyle ilişki kurabilmekti. 
Laurel okudukça kendi durumunun kitaptaki örneklere kıyasla ne denli hafif olduğunu gördü. 

Oliver bu kitabı, Laurel'ı daha iyi çözümlemek için almış olmalıydı. Yazacağı roman için ruhsal durumlarla ilgili ayrıntıları buradan sağlayacaktı. Laurel artık çevresindeki duvarlardan kurtulduğunu düşündü. Geçmişteki olaylar ne olursa olsun Oliver'ı sevecekti. Ona öâşıktı. 

Kitap geçmişi canlandırmıştı. Kâbuslarla dolu bir uykuya daldı. Rüyasmda üvey babası üzerine çullanıyordu. Çığlıklar atarak uyandı. 

Oliver onun sesini duymuştu, kapıyı açıp içeri daldı. «Seni öldürmeye çalıştıklarını sandım,» dedi. O sırada yerdeki kitabı fark ederek eğilip almıştı. 

Laurel, «Kitabı okudum,» dedi. «Anılar canlandı. Bill... bana...» 

«Tecavüze kalkıştı değil mi? Biliyorum Laurel ama geçti. Rüyaydı, bitti artık.» 

Laurel genç adamın kollarına atılarak, «Korkunçtu... gerçek gibiydi,» dedi. Oliver onu kollarıyla sardı. «Şimdi iyi misin?» 

«Bırakma beni Oliver. Korkuyorum» dedi. 

«Ne öneriyorsun? Geceyi böyle mi geçirelim?» 
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«Lütfen beni bırakma .» 

Oliver genç kızı her an itecek gibiydi. Ama sonra fikrini değiştirerek kendine doğru çekti. 
Dudakları açlıkla birleştiğinde Laurel'ın zihninde Bill Trenchard'dan en ufak bir iz bile kalmamıştı. Sarıldığı adam Oliver'dı ve bedeninin her köşesi onu istiyordu. Garip bir şekilde özgür olduğunu hissediyordu, mutluluktan başı dönmeye başlamıştı. Geçmişin ya da geleceğin yer almadığı zamansız bir girdaba yakalanmışcasma zevk denizinde yüzüyorlardı. 

Laurel genç adamın saçlarını sıkıca kavramış. 
dudaklarını dudaklarından ayırmıyordu. 

Oliver'm elleri vücudunda gezinmeye başlayınca zevkten nefesi kesilir gibi oldu. Onun kendisini arzuladığı ölçüde o da onu arzuluyordu. 

Artık hiçbir şey Laurel'ı durduramazdı, Genç adamın gömleğinin düğmelerini çözmeye girişti. 
Elleri onun tüylü göğsünde gezinirken artık düşünemiyor, yalnızca hissediyordu. 

Oliver'ın, «Laurel,» diyerek inlemesi genç kızı biraz daha uyarmıştı. Ağzını az önce okşamış olduğu bölgede gezdirmeye başladı. 

Oliver'm okşamalarından öylesine müthiş bir zevk alıyordu ki, onun gerçekte kendisini sevmediğini unutmuştu. Bedenlerinin birbirine ihtiyacı vardı veşu anda tek gerçek buydu. 

Genç kızın elleri karnında gezindikten sonra pantolonunun kemerinde durunca, Oliver'm karşı koyma çabası dudaklarında söndü gitti. Denetlemeye çalıştığı arzu elle tutulur hale gelmişti. Laurelin göğüslerini kavrayınca genç kız inleyerek Oliver'ın tenini teninde hissetmeye hazır olduğunu belirtti. 
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Oliver bir an duraladıktan sonra titreyen parmaklarıyla pantolonunu çıkardı. Laurel sabırsızlıkla bekliyordu. 

Dudakları göğsünde gezinirken Laurel bütün vücudundaki sinirlerin tek tek gerilerek çözülmeye hazır bir yumağa dönüştüğünü duyuyordu. Karnmın altından yükselen sancılı bir zevke boğulmuştu sanki. Oliver'm çıplak vücudu tüm düşüncelerin ötesinde bir zevke sürüklüyordu onu. Onun bedeninin ağırlığı altında, en özel ve duyarlı okşamaları tadıyordu genç kız. 

Oliver, «Laurel inanamıyorum. Gerçekten sen misin?» diye fısıldadı. «Sonunda kurtuldun... ne bir saplantı, ne bir endişe...» 

Laurel gevşekliğinden sıyrıldı. Şimdi bunların sırası mıydı? Geçmişi hatırlatacağı yerde sevişmeye devam etseydi ve deneyi sonuna kadar sürdüyseydi ya. Oysa Oliver, olayın yalnızca bir tedavi olduğunu vurgulamıştı. 

«Evet kurtuldum,» dedi soğuk bir sesle, onun kollarından sıyrılarak. «Daha fazla ileri gitmenin bir anlamı yok. Deney bitti Oliver.» 

«Deney mi?» Oliver dikkatle genç kıza bakıyordu. «Sen neden söz ediyorsun?» 

«Neden söz ettiğimi biliyorsun. Kitabını yazabilmek için benden yararlanıyordun. Bunu ta başından beri biliyordum. Beni geçmişim hakkında sorguya çekmenden anlamıştım.» 

«Laurel durum bu denli basit değil.» Kızgınlıkla kalkarken yatağın yanında duran ve kendi yazılarından oluşan tomarı devirdi. Başucundaki lambayı yaktı. «Bunlarla ne yapıyorsun?» 
Sonra yerdeki defteri fark ederek, «Bu da ne böyle?» diye sordu. İlk sayfayı açarak birkaç satr okuduktan sonra genç kızın yüzüne baktı. 

«Tanrım, bir de kalkmış beni suçlama cesaretini buluyorsun. Ya bu ne?» 

«Oliver açıklayabilirim...» 

«Evet. şimdi gerçeği öğrendik işte. Buraya bambaşka bir amaçla gelmişsin. İnkâr etmeye kalkma, her şey burada yazılı. » | 

Verilecek cevap yoktu. Bir zamanlar bu yazdıkları doğruydu, ama sonra her şey değişmişti. 
Ama şimdi bunu açıklamanın yararı yoktu. 

Oliver, «Tanrım, bense seni...» dedi hafif bir sesle. «Ne yazık ki geçmişe ve önyargılarına saplanıp kalmışsın. Yoksa elinde bunlardan çok daha güçlü bir silah bulunduğunu fark edebilirdin.» 
Dudakları acıyla kıvrılmıştı. «Bunları yayınlayabilirsin Laurel. Ve sana lânet olsun. Demek hakkında çok yanılmışım. Yazık!..» 

Laurel kendini toparlayana kadar o odadan çıkıp gitmişti bile. Bağışlanamayacak bir suç işlemiş gibi kalakaldı genç kız. Oliver'ı incitmek, ona acı vermek istememişti. Ama artık onu buna inandıramazdı. Keşke şu defteri yırtsaydı. 


Sabah kalktığında Oliver gitmişti. 

Bir saat kadar ortalıkta gezinerek onunla çalışmaya nasıl devam edebileceğini düşünüp durdu. O sırada dışardan bir araba sesi duyuldu. 
Gelen Elizabeth'di. 

Laurel onu karşılayarak, «Oliver, Nice'e gitti, yarından önce gelmeyecek,» dedi. 

«Kalmaya gelmedik, geçerken uğradık. Kocamın eniştesi hastaymış, hemen dönmek zorundayız.» 

Laurel onları yemeğe davet etti ve çocuklar 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arabadan fırladılar. 

Havuza doğru yürürken, Elizabeth, «Seninle biraz konuşmak istemiştim,» dedi. «Chas'le olanlardan dolayı özür dilerim. Gerçeği öğrendik.» 

«Hiç önemli değil.» Laurelin aklma Elizabeth’ le birlikte İngiltere'ye dönebileceği gelmişti. Oliver da kalmasını istemezdi artık. İstese bile daha ne kadar duygularını gizleyebilecekti ondan? 

Çekinerek, «Sizinle İngiltere'ye gelmemde bir sakınca var mı?» diye sordu. 

«Sanırım ani verilmiş bir karar bu. Oliver biliyor mu?» 

«Hayır ama aldırış edeceğini sanmam. Doğrusunu istersen biraz tartıştık. Gitmem iyi olacak.» 

«Kimin için iyi? Senin için mi, onun için mi? 
Hem kitap ne olacak?» 

«Benden gereken şekilde yararlandı. Belki ben satın almayacağım, ama kitabı yine en çok satanlar listesine girecektir.» 

Elizabeth, «Doğrusu pek bir şey anlamadım. 
Hadi gel de olanları anlat,» dedi. 

Normal şartlarda Laurel kimseye güvenemeyeceğini aklından geçirdi. Ama olay öyle tazeydi ki biraz içini dökmek onu rahatlatacaktı. 

Anlatmaya başladı. Elizabeth sonuna kadar sözünü kesmeden dinledi. Sonra, «Bence yanılıyorsun,» dedi. «Oliver bu tür bir şey yapmaz. Neden böyle düşündüğünü elbette anlıyorum. Ama geçmişte seni yanlış yargılamış olduğu için kendisini ne denli süçladığını bilsen. Memlekette seni aramadığı yer kalmamıştı. Bence gerçekten sana yardım etmek amacındaydı. Üvey babandan dolayı geçirdiğin şoku anlayabiliyorum. Tabii Oliver'in tümüyle haklı olduğunu savunmuyorum 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ama art niyeti olmadığına da eminim. Kaldı ki olaylar başka bir biçimde de açıklanabilir. Oliver sana âşık olmuştur.» 

«Hayır!» 

«Ama sen ona âşıksın değil mi?» dedi Elizabeth. «Bu nedenle gitmek istiyorsun. Oysa oturup karşılıklı konuşmanız daha doğru olmaz mıydı? Buna değmez mi?» 

«Hayır bunu yapamam. Eğer beni götürmek istemiyorsan kente kadar bir taksi bulabilirim.» 

«Madem ki kararın kesin, elbette bizimle gelebilirsin. Ama Oliver'ın, senin ne yolla kaçtığını öğrenince bana söyleyeceklerini düşünüyorum da...» 

Laurel, Elizabeth'in tam Olivera uygun bir kardeş olduğunu düşündü. İnsan ister istemez güvenip içini açıyordu. 

Buradan kaçışın getirdiği rahatlama duygusunun altında yenilgi de yatıyordu. Öyle ya, Oliver'ı bir daha hiç göremeyecekti. 

Çiftlikten uzaklaşırken dönüp arkasına bakmadı Laurel. Oliver'a, bu davranışının, her ikisi için de daha iyi olacağını anlatan bir not bırakmıştı. Zaten fazlasına gerek yoktu. Elizabeth yol boyunca artık Laurel'a hiç soru sormadı. 

Genç kız ondan ayrılırken gerçekten üzgündü. 
Çünkü farklı koşullarda karşılaşmış olsalardı, Elizabeth'le iki iyi dost olabilirlerdi. 
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ONUNCU BÖLÜM 


Laurel bu eve taşmalı altı hafta olmuştu. O zamana kadar hep yurt dışmdaydı. Yaz boyunca İtalya'da bir film yapımcısının yanında çalışmıştı. Neşeli ve hareketli bir iş ortamıydı. Öyle ki, istese her gece başka bir erkekle çıkma olanağı vardı. Ama artık erkeklerden eskisi gibi ürkmediği halde, içinden kimseyle dostluğun ötesinde ilişki kurmak gelmemişti. 

Son olarak da işlerin çok yoğun olduğu bir büroda çalışmış, o iş de çabuk bitmişti. Kış yaklaştığı için geçici bir iş bulmak artık güçleşmişti. 
Bu nedenle genç kız eski şirketine başvurarak eski işine dönüp dönemeyeceğini sormayı düşünüyordu. Tabii Mr. Marshall, Laurel'ı şimdiki haliyle görünce çok şaşıracaktı. 

Belki çok değişmemişti, ama kabuğundan sıyrılmış, kendine güvenini kazanmıştı. Saçlarını artık topuz yapmıyor omuzlarına bırakıyordu. 
Hafif, özenli makyajıyla şık bir kadın görünümü kazanmıştı. 

Önceleri, Oliver'a olan duygularında yanılmış olduğunu kanıtlamak için başka erkeklerle çıkmıştı. Ama hiçbiri onu duygusal açıdan tatmin etmemişti. 

Bu gece de bir partiye çağrılıydı ama canı hiç gitmek istemiyordu. Evde kalmaya karar verdi sonunda. 
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Yarım saat içinde yemeğini hazırlamış, televiz yonun karşısına yerleşmişti. 

Bir söyleşi programı vardı. Laurel dikkatini vermeden yarım kulakla dinliyordu. 

Bir ara sunucunun, «Bayanlar, baylar şimdiki konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı biri. Bu yılın Maundale Ödülü sahibi Oliver Savage. Ya da yaym dünyasında bilinen adıyla Jonathan Graves,» dediğini duydu. 

Laurel yemeğini bir kenara bırakarak dikkat kesildi. Ekranda aylardır özlediği erkek duruyordu!.. 

Genç kız kendini öylesine kaptırmıştı ki ilk soruları duymadı bile. Oliver'ın hafif mahzun bir hali vardı ama herhalde ekranm yanıltması olmalıydı bu. 

Sunucu, «Şimdi biraz da yeni kitabınızdan söz edin bize,» dedi. 

«Bunu cümleyle açıklamam olanaksız. Ancak şunu söyleyebilirim. Bunu mutlaka yazmam gerekiyordu, yazdım.» 

Sunucu merakla, «Bir tür tedavi yönteminden söz ettiğiniz söyleniyor,» diye açıklama bekleyen bir sesle konuştu. 

Oliver kuru bir sesle, «Öyleyse bile başarısızlığa uğradı,» dedi. 

Söyleşi birkaç dakika daha sürdü. Sonra kamera diğer konuklara çevrildi. Ama Laurel bir kez daha onun yüzünü görebilmek umuduyla programın sonuna kadar yerinden kımıldamadı. 

Değişen bir şey yoktu. Gerçek, sadece bir kez daha kanıtlanmıştı o kadar. Laurel onu en az eskisi kadar seviyordu ve sevecekti. 
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Marshall Şirketinden gelen mektupta üzülerek şu an elemana gerek duyulmadığı bildiriliyordu. 
Bunun üzerine Laurel büyük bir mağazada yarım gün çalışmaya başladı. 

Bir gün öğle tatili dönüşü mağazanın kitap bölümünden geçerken, çalışan kızların kendi aralarında, hiç de yabancı olmadığı bir konudan söz ettiklerini duydu. Bir yandan da yeni gelen kitapları yerleştiriyorlardı. 

«Jonathan Graves'in yeni kitabı geldi. Sen de aldın mı? Geçen gün televizyonda ne yakışıklıydı değil mi?» 

Laurel önce bu kitabı okumanın anlamsız olduğunu düşündüyse de birkaç gün sonra almaya karar vererek kitap satış bölümüne gitti. İnsanlar dışarı taşmıştı. İyice yaklaştığında nedenini anladı. Oliver içerde kitaplarını imzalıyordu. 
Bir an başını kaldırdığında göz göze geldiklerini hissederek kaçarcasına oradan uzaklaştı. 


Yılbaşı yaklaşıyordu ve Laurel olağan hazırlıkları yapmak için kendini zorlamak zorunda kalmıştı. Londra'da yaşayan kendi gibi genç arkadaşları vardı ve yılbaşını onlarla birlikte geçirebilirdi. Ama bu düşünce hiç de çekici gelmi yordu. İş Bulma Kurumu, İsviçre'de, Gstaad'daki bir şalede bir iş bulmuştu ona, ama dedikodu sütunlarında Oliver'ın da yılbaşını İsviçre'de geçireceğini okumuştu. Onunla karşılaşmaktan korktuğu için işi reddetti. Aptallıklarına bir yenisini eklememeliydi. 

Yılbaşına bir hafta kala Laurel'a Dorset damgalı bir kart geldi. Marshal Şirketi eliyle postalanmıştı. Merakla açıp okuduğunda Oliver'ın kız 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tunu tarif etti. 

«Doğrusunu istersen bizim ev ahırdan farksızdır,» demişti. «Ama yıllardan beri kocamın ailesi 'burada oturmuş ve biz de bu eve çok bağlıyız.» Sonra, «Geleceğine çok sevindim. Herkes seni dört gözle bekliyor,» diye eklemişti. 

Dorset yolu tenhaydı. Bir yerde durup öğle yemeği yedi. Lokantada bulunan erkeklerin ilgisini çektiğini biliyordu, ama bunun farkında de-Zgilmiş gibi davranıyordu. Zaten artık eskisi gibi bakışlardan rahatsız olmuyor ve ürkmüyordu. 
Bunu da Oliver'a borçluydu tabii... 

Elizabeth'in tarif ettiği yolu izleyerek eve varaığında, vakit öğleden sonrayı bulmuştu. Ev oldukça büyüktü ve taştan yapılmıştı. 

İkizler koşarak kendisini karşıladılar. 

Rick geriden gelerek genç kızın bavulunu aldı. Laurel onun altı yedi yıl içinde Oliver'a çok benzeyen bir erkek olacağını düşündü. Ama şu anda henüz çocuk sayılırdı. 

Elizabeth sevincini gizlemeyerek, «Haydi içeri girelim,» dedi. «Graham doğum için bir hastaya çağrıldı. Yılbaşından önce doğmak isteyen bir bebek varmışda...» 

Dikdörtgen biçiminde bir holden geçtiler. Burada paltolar ve köpek tasmaları görülüyordu. 

«Karmakarışıktır ama yine de sıcak bir evdir,» dedi Elizabeth. «Her zaman bu halde değildir, ama şimdi kâhya kadm izinli de...» 

Bunun üzerine Laurel, «Öyleyse parti hazırlıklarında sana yardım etmeme izin vereceksin,» dedi. «Başka konuklar da var mı?» 

İkizler şaşırarak annelerine baktılar. 

«Şey... pek emin değilim. Gel sana odanı göstereyim. Sonra çay içeriz. Jane de bir arkadaşına gitti. Yeni bisikletini göstermek için sabırsızlanıyordu. Bu nedenle seni karşılamak için burada bulunamadı. Gençlerin bu yaşlarda nasıl olduklarını bilirsin.» 

Laurel için ayrılan yatak odası çiçekli kumaşlarla döşeliydi. Elizabeth, «Burası eskiden rahip lojmanıymış,» diye açıkladı. «Kocamın büyük büyük babası o zaman burada rahipmiş. Sonradan evi kiliseden satın almış.» 

Laurel pencereden dışarı bakarak, «Çok sevim li bir yer,» dedi. 

Elizabeth, «Özellikle bazı mevsimlerde öyledir,» diyerek bu görüşe katıldığını belirtti. «Sen şimdi bavullarını açarak eşyalarını yerleştir Sonra çay içeriz. Akşam yemekte biz bizeyiz.» 

«Parti için hazırlık yapman gerekiyordur, sana yardım edebilir miyim?» diye sordu Laurel. 

«Şey... doğrusunu istersen her şey hazır sayıur. Her ne kadar öyle görünmüyorsa da yapacak fazla bir şey kalmadı. Zaten burada partiler Londra'dakilere benzemez.» 

Laurel üstünü değişip aşağı indiğinde Elizabeth çayı hazırlamış, rahat görünüşlü salonda oturmuş kendisini bekliyordu. 

Demlenen çayı göstererek, «Tam zamanında yetiştin,» dedi. «Şimdi bugüne kadar neler yaptığını anlat. Seni bulmak bayağı güç oldu.» 

«Yurt dışında ve geçici işlerde çalıştım.» Uzatlan çay fincanını aldı ve yanında duran uzun kulaklı köpeğin başını okşadı. «Çok yorucu geçti ama hareketli ve zevkli bir işti,» diye konuşmasını sürdürdü. 

«Kabuğundan böyle kolayca . sıyrılıverdiğini 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Oliver duyunca çok sevinecektir. Senin için endişeleniyordu.» 

Laurel, «Buna hiç gerek yoktu,» derken yüzündeki ifade belli olmasın diye çay fincanını yukar- da tutuyordu. Oliver'ın adını duymak bile her yanının ürpermesine neden olmuştu. 

«Evet ama onu buna inandırmak biraz zor. 
Senin çiftlik evinden kaçmana yardımcı oldugum için bana çok kızdı.» 

Laurel bu sözleri duyunca için için sevindi. 
Sonra sevindiği için kendine kızarak, «Ani gidişimle onun bilimsel araştırmalarını yarıda kestiğim için üzgünüm,» dedi. Kendini cezalandırmak istiyordu sanki. 

Elizabeth yumuşak bir sesle, «Sen ona âşık oldun ve bu nedenle kaçtın,» diye hatırlattı. «Belki de bu kaçınılmazdı.» 

«Neden? Geçmişten dolayı mı?» diye sordu Laurel. «Bunu ben de düşündüm.» Bu denli rahat konuştuğuna kendi de şaşıyordu. «Onunla ilk karşılaşmamızda onu sevimli ve anlayışlı bulmuş, ondan hoşlanmıştım. Ama sonra olaylar gelişip onun benden yararlandığını anlayınca büyük bir düş kırıklığına uğradım. Duygularımı içime gömdüm ve yıllar boyunca, sanırım üvey babama duyduğum nefreti ona yönelttim. Oysa ikinci karşılaşmamızda bana davranışının nedenlerini açıkladı. Ne denli pişman olduğunu anlattı. O zaman yanlış insandan nefret etmekte olduğumu anladım. Gerçek Oliver farklıydı ve ben kısa sürede ona âşık olduğumu anladım.» 

Elizabeth, «Hiç bu duyguların karşılıklı olabileceğini düşündün mü?» diye sordu. 

«Nasıl olur? Bana acıdığını biliyordum tabii. 
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Ama benimle, yalnızca ilgilenmeye değer ilginç bir vaka olduğum için ilgileniyordu.» 

«Ama seninle sevişti,» diye hatırlattı Elizabeth. 

«Öyle denilebilirse evet. Ama gerçekte amacı içimde yerleşen korkuları yıkmak, yok etmekti. 
Duygusallıkla ilgisi yoktu. Bir tür deneydi yani.» 

«Yeni yazdığı kitabı okudun mu?» 

«Hayır. Alacaktım ama sonra fikrimi değiştirdim. Kendisi şu anda İsviçre'de değil mi?» 

«Noel'i orada geçirdiğini biliyorum.» dedi Elizabeth. «Bir araba sesi duydum. Gelen Graham olmalı.» Kocasını karşılamak üzere ayağa kalkt. Laurel onun yüzündeki gülümsemeyi fark ederek mutluluğuna imrendi. Bunca yıldan sonra hâlâ birbirini böylesine sevmeleri güzel bir şeydi. Acaba kendisi de bir gün evlenip yuva kuracak mıydı? Bundan kuşkuluydu. 

Graham'la Elizabeth konuşarak birlikte içeri girdiler. Graham sevimli, hoşsohbet bir adamdı. 
Laurel onların birbirlerine ne kadar yakıştıklarını düşündü. 

«sİnanmayacaksın ama çocuklar ikizdi. Yeni bir yaşamın doğuşuna tanık olmak müthiş bir şey. Bu da doktorların emeğinin ödülü işte. Yemekte ne var?» 

Laurel, yemek sırasında aileyi bir arada görüp inceleme olanağı buldu. Sürekli şakalaşmalarla, neşeli konuşmalarla dolu mutlu bir görüntü sergiliyorlardı. Genç kız kısa sürede kendisini sanki onlardan biriymiş gibi hissetmeye başladı. 

Yemekten sonra bulaşıkları yerleştirmeye yardım etti. Ardından ikizlerle babaları arasında geçen, eğitimin önemiyle ilgili bir tartışmayı zevkle izledi. 
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Onlar masa tenisi oynamaya gittikleri zaman, yorgun olduğu için onlara katılmayı reddeden Laurel yatmak üzere yukarıdaki odasına çıktı. 


Laurel, sabahleyin kalktığında, hiç bu kadar rahat uyumamış olduğunu düşündü. Yatağın yanında, ona burnunu sürtmeye çalışarak kuyrugunu sallayan bir köpekle burun buruna geldi. 

O sırada Elizabeth kapıyı açıp, «Susie, yaramaz çocuk, gel buraya,» diye seslendi. Elinde kahvaltı tepsisiyle içeriye girerek, «Özür dilerim. 
Misafirlere karşı özel bir ilgi duyar da... Yoksa üst kata çıkmasına izin vermeyiz. Ama engel olamadım işte,» dedi. 

Genç kız saatine bakınca iyice şaşırdı. «Saat dokuz olmuş,» diye küçük bir çığlık attı. 

«Aldırma canım. Senden bir konuda özür dilemeliyim. Bugün eski bir arkadaşıma gitmeye söz vermiştik. Seni davet ederken tümüyle aklımdan çıkmış. İstersen hemen iptal ederim ama...» dedi Elizabeth. 

Öyle endişeli görünüyordu ki, Laurel çabucak, «Yok canım, hiçbir önemi yok,» dedi. «Ben oyalanacak bir şeyler bulurum nasılsa. Geceki parti için yapılacak bir sürü iş vardır elbette, öyle değil mi?» 

«Şey... evet. Yani bu konuda endişelenme. Darılmadın ya?» 

Elizabeth'in arkadaşı Bath'da oturduğu için, öğlen yemeğinden hemen sonra yola çıkmaları gerekiyordu. Laurel çevreyi gezip dolaşmayı düşünüyordu. Evin arka tarafında görünen bir patika vardı. Elizabethe bu patikanın nereye gittiğini sorduğu zaman, kadıncağız nerdeyse küçük 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dilini yutacaktı. 

«Hayır... orası... şey.» 

Graham, «Hava bozacak gibi görünüyor,» diyerek, karısının yarın bıraktığı sözleri tamamladı. «Hava çok çabuk soğur. İyice düzelmedikçe bu gezintiyi tavsiye etmem.» 

Laurel, kendisine, bir kentli olduğu için güvenmediklerini düşündü, ama onları telaşlandırmamak için yapacak başka bir şeyler bulacağını söyledi. 

Aslında Laurel, ikizlerle birlikte masa tenisi oynamak istiyordu. Ama onlar da kasabada bir arkadaşlarıyla buluşacaklarını söyleyip evden ayrıldılar. 

Rick de kız arkadaşına gitmiş, Laurel evde tek başına kalmıştı. 

Sonunda güzel bir banyo yapmaya karar verdi. Tırnaklarını düzeltip cila sürecek, böylece akşamki partiye de en güzel bir biçimde hazırlanmış olacaktı. 

Mis kokulu banyodan henüz çıkmıştı ki, aşagıdan bir araba sesi duydu. Elizabeth'le Graham bu kadar erken dönmüş olamazlardı. Belki de doktor arayan biriydi. Bornozunu çabucak giyerek hızla merdivenlerden aşağıya indi. 

Kapıya ulaştığı zaman, kapının anahtarla açıldığını duydu Laurel. Susie, coşkuyla kuyruğunu sallayarak kapıya doğru koşturdu. 

«Yavaş Susie, şaşkın köpek.» 

Duyduğu sese Laurel olduğu yerde çakılıp kaldı. Karşısında Oliver duruyordu. Dar siyah pantolonu ve yakaları kalkık deri ceketiyle, olduğundan daha uzun ve yapılı görünüyordu. Saçları uzamıştı. Nedense Laurel'ı gördüğüne hiç şaşırmamış gibiydi. Köpeği eliyle hafifçe iterek sordu, «Merhaba Laurel, nasılsın?» 

«Senin İsviçre'de olduğunu sanıyordum. Titremeye başlamıştı Laurel. 

«Biliyorum. Hadi içeriye girelim,» dedi Oliver kapıyı kaparken, «Çok iyi bir biçimde gizleniyorsun.» 

Genç kızın heyecandan ağzı kurumuştu. «Beni aradığını bilmiyordum.» 

«Hadi Laurel, konuşmamız gereken bir sürü konu var. Sanırım bunun böyle olduğunu sen de çok iyi biliyorsun.» 

«Eğer defterime yazdıklarımı söylemek istiyorsan, o bir hataydı. Çok çabuk fark ettim bunu. 
Önceleri senin hakkında kötü şeyler düşünüyordum ama sonra anladım ki... düşündüklerimi gerçekleştiremeyecektim.» 

«Demek ki benden artık nefret etmiyorsun Laurel.» Bakışları genç kızı, eskiden olduğu gibi yine etkiliyordu. 

Laurel arkasını döndüğü sırada, Oliver'm kitabının masanın üzerinde durduğunu fark etti birden. 

Genç adam, «Okudun mu?» diye sordu. 

Laurel başını hayır anlamında salladı. 

«Okumuş olmanı çok isterdim. Ama daha önce konuşmamız gereken şeyler var. Neden benden kaçtın, söyle Laurel? O gün mağazada sana seslenmeye çalıştım ama bir anda gözden kayboldun.» 

Onca kalabalığın arasında demek kendisini görmüştü. 

«Ne konuşacaktık ki? Deneyinin sona erdiğini sanıyordum. Beni söylediğin gibi gerçek bir kadm yapmayı başardm ya...» 

«Deney mi? Sen neden söz ediyorsun Tanrı aşkına Laurel?» diye kızgın bir sesle sordu Oliver. 
Ardından hemen yumuşayarak, «Böyle yarı çıplak dolaşmak zorunda mısın? Karşımda bornozla oturduğun sürece söyleyeceklerimi nasıl t0- parlayabilirim ki? Sana dokunabilmek için yanıp tutuşuyorum, Tanrım, şu geçtiğimiz aylar boyunca seni nasıl istediğimi bir bilsen, İnan bana cehennem azabı çektim. Belki daha da beter. Seni çok seviyorum Laurel,» dedi. Sesi iyice boğuklaşmıştı. «Bunu söylemeyecektim. Çünkü seni, duygusal bir takım baskılar yaparak elde etmek istemiyordum. Ama görüyorsun işte, kendimi engelleyemiyorum bir türlü Seni seviyorum vs bundan dolayı da çok acı çekiyorum.» Genç kızı hızla kendisine doğru çekerek dudaklarını dudaklarına yapıştırdı. Laurel, şimdiye kadar hiç bu denli arzu dolu bir şekilde öpülmemişti. 

Uzun dakikalardan sonra ayrılabildiler. Laurel genç adama sımsıkı sarılmıştı. Parmakları onun saçlarında ve omuzlarında gezinerek birden yavaşça ceketinin içine girdi. 

«Laurel, bana böylesine karşılık verip de sonra hiçbir şey hissetmiyor olamazsın,» dedi Oliver. 

Laurel, «Öyle mi dersin?» diye sordu. Kirpiklerinin arasından onu inceliyordu bir yandan da. Laurel kendisini' oldukça güçlü hissetmeye başlamıştı. Oliver'ın onu sevdiği bir gerçekti. 

«Laurel!» Oliver'ın sesi hem uyarır hem de yalvarır gibiydi. Genç kız, kucağına doğru sokularak iyice büzüldü. Bir yandan da, gömleğinin düğmelerini çözerek, genç adamın göğsünü okkardeşi Elizabeth'in gönderdiğini anladı. Bir zamanlar orada çalıştığını Oliver'dan öğrenmiş olmalıydı. Belki hâlâ orada bulunduğunu düşünerek oraya yollamıştı. Marshall Şirketi de genç kızın yeni adresini bildiğinden kendisine ulaştırabilmişti. 

Kartı açınca içine bir not yerleştirilmiş oldugunu gördü. 

Elizabeth kendisini yılbaşmda vereceği partiye çağırıyordu. 

«Oliver, İsviçre'de bulunduğu için onunla karşılaşman söz konusu değil. Bunun için endişelenme,» diye eklemişti. «Ama ben seni görmekten çok mutlu olacağım.» 

Laurel, ‘Ben de, dedi kendi kendine. Oliver'ın adını duymak bile heyecan vericiydi. 

Bu öneriyi reddetmek daha doğru olurdu, ama Oliver'ın yakınlarıyla birlikte olmayı istiyordu. 
Hiç değilse bol bol ondan söz edilirdi. 

Kabul etmekle aptallık yaptığına inandığı halde oturup Elizabeth'e, yılbaşında onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyacağmı yazdı. 

Hafta boyunca heyecan içindeydi. Oliver'ı görmeyecekti ama onun hakkında bir sürü şey öğrenecekti kuşkusuz. Buna da değerdi. 

Alışverişe çıkmaya karar verdi. Hava yumuşak fakat nemliydi. Yılbaşı partisi için kendine siyah bir elbise satm aldı. Siyah krepten dikilmiş, bedenine sımsıkı oturan, eteği bol kesimli bir giysiydi. Elizabeth bu ziyaretten Oliver'a söz ederse Laurel'ın çok şık ve güzel olduğunu söyleyebilecekti. Hem yakında iyi bir iş bulup durumunu düzelteceğini umuyordu. 

Elizabeth hafta içinde telefon ederek evin yoşamaya başlamıştı. 

Oliver, «Peki, bunun yalnızca fiziksel bir çekim olduğunu düşünelim,» diye sürdürdü konuşmasını. «Ama daha derin duygular için de bir başlangıç sayılabilir...» 

Genç adam sustu birden, terlemişti iyice. Laurelin kalbi ise deli gibi çarpmaya başlamıştı. 

«Yalnızca fiziksel çekim değil Oliver,» dedi. 
«Ben de seni seviyorum. Zaten kaçmamın nedeni de buydu. Beni kullandığını düşünüyordum çünkü. Buna daha fazla dayanamazdım. Bir an önce senden uzaklaşmam gerekiyordu. Mümkün olan en kısa zamanda...» 

«Tanrım,» diye inledi Oliver. «Ne çok zaman kaybetmişiz. İşin başında sana gerçekten yardım etmek amacındaydım. Ya da kendimi hep böyle kandırdım. Anlamaya çalış beni Laurel. Bunca yıldır, yaptıklarımdan dolayı kendimi suçlu hissediyordum. Taşınması ağır bir yüktü bu. Seni o kadar çok aramıştım ki. Bulduğum zaman da, bana karşı nefret dolu olduğunu ve duygusal açıdan ne kadar ürkek davrandığını fark ettim. 
Seninle iletişim kurmak çok zordu. Böylece bir plan yaptım. Ama artık itiraf etmem gerek. Seni daha ilk gördüğüm gün içimde bir takım duygular uyanmıştı. Buna hakkım olmadığını biliyordum, tabii. Ve sonradan sana karsı acımasız davranmamın nedeni buydu işte. Annem de çok ileri gittiğim konusunda uyarmıştı beni, ama ne yazık ki onu dinlemedim. Sana sözünü ettiğim olay beni çok etkilemişti. Kuzenim Peter'la ikimiz çok yakın iki dosttuk. Ve onun ölümünden sonra...» Oliver birdenbire susunca Laurel onun kolunu şefkatle okşamaya başladı. 
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«Bağışlanmayacak bir olay için gerekçeler bulmaya çalışıyorum. Ama o zamanlar kafamın içi karışıktı. Peter öldüğü sıralarda her gece rüyama giriyordu. Onu kurtarmanın bir yolunu bulmak istiyordum. Tam o sırada karşıma senin davan çıktı. Gerçeği öğrendiğim zaman aklım başıma geldi ama artık çok geç kalmıştım. Geceleri rüyalarımda Peter'in yerini sen almıştın artık. 
Bana yaşamım boyunca hiç duymadığım acıları çektiriyordun. » 

Bir zamanlar Oliver, 'Tek acı çeken kişi sen değilsin, demekle anlaşılan bunu anlatmak istemişti. 

«Ve sonra yeniden karşılaştık. Yaptığımın bedəlini ödemekten başka bir şey düşünemez olmuştum. Bir yandan da kendi kendimle mücadele halindeydim. Hem seni geçmişin etkilerinden kurtarıp özgür bir insan durumuna getirmeyi, hem de kıskanç bir şekilde yalnız bana bagımlı kalmanı istiyordum. Başka erkeklerle ilişki kurmanı hazmedemiyordum. Sana olan sevgimle mücadele edip durdum. Kendi kendime seni, kendi seçimini yapacak, iki ayağı üzerinde duran bir kadın yapmak zorunda olduğumu söylüyordum. Ama aslında seni yalnız kendim için istiyordum.» Sesi yeniden boğuklaşmıştı. «Yalnız benimle sevişirken zevk almanı, benim de seni sevdiğim gibi yalnız beni sevmeni istiyordum. 
Gerçekte, hayatı ve insanları yeterince tanıma olanağı bulmadan seni kendime bağlamamın doğru bir davranış sayılmayacağını biliyordum. 
Ama bu, senin Chas'le birlikte olduğunu duydugum anki kıskançlığıma engel olmadı. Benden esirgemiş olduğun vücudunu ona vermiş olman 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düşüncesi beni çıldırtıyordu. Kıskançlıktan deliye dönmüştüm nerdeyse. Yanıma her geldiğinde sana dokunmak istiyordum. Çoğu kez kendimi güçlükle engelledim inan. Ama hiçbir zaman, seni sevmekten vazgeçmedim. Zihninde üvey babanla eşit bir yer tuttuğum için hep üzülüyordum. En büyük korkum da bunun hep böyle sürmesi olasılığıydı.» 

Laurel birdenbire, «Ben de seni rüyalarımda görürdüm,» dedi. «Bana onun değil de senin dokunduğunu hissederdim ve...» Sonra derin bir nefes alarak konuşmasını sürdürdü: «Bana dokunman hoşuma giderdi. Anlıyor musun?» Laurel bunu yalvarır gibi söylemişti Oliver'a. «Bu duyguyu kendimden bile gizlemek zorundaydım. 
Yoksa üvey babamın iddialarını doğrulamış olacaktım. Yani onu arzulamış olmak konusunda... 
Senden intikam almak istiyordum ama...» 

Genç adamın ateşli dudakları onu susturdu. 

«Laurel.» Genç kız dudakların temasından hâlâ titriyordu. 

«Eğer o kitabı ve notları görmüş olmasaydım Chas'le katiyen çıkmazdım .» 

«Hangi notları?» 

Laurel, o gün ceketini getirmeye gittiği zaman notları gördüğünü anlattı. Bunun üzerine Oliver birdenbire rahatlayarak, 

«Ben o notları seninle ilgili bir kitap yazmak için filan hazırlamamıştım.» Laurel'in yüzünü avuçlarının arasına aldı genç adam. «Doğrusunu istersen, kitabımda varsm sen. İkimiz de varz hatta. Ama sandığın biçimde değil. Öykümüzü yazdım. Okuduğun zaman sen de hak vereceksin bana, buna eminim. Ama o notlar... bir alışkanlık diyebilirsin örneğin. Düşünceleri açıklığa kavuşturmak için. O zamanlar, davranışlarımın tek nedeninin suçluluk duygusu olmadığını anlamıştım. Ve eğer olayları olduğu gibi yazarsam, kendi duygularımı da çözümlemek olanağını bulacağıma inanmıştım. O yazılar yüreğimden geçenleri yansıtıyordu. Çünkü o sıralar sana âşık olmuştum bile. Kitaba gelince...» Hafifçe yüzünü buruşturdu Oliver. «Yeni romanımın konusuyla ilgili bazı kitapları araştırmam gerekiyordu. Yazacağım romanm konusu biz Provence'dayken aklıma gelmişti. Muhabirlik yaptığım sıralarda, uzun süre hapiste yaşamış olan kişilerle ilgili yazılar yazmıştım. Suçlu kişiliğiyle ilgili bir araştırma yapmak için... yani suçlu kişilik var mıdır, yok mudur türünden bir araştırma. 
Bu konuyla ilgili kitaplar ararken o kitabı bulup aldım hemen. Öylesine seninle doluydu ki, belki o kitabı okursam sana daha yakın olabilirim diye düşündüm. Çünkü aklım başında değildi. Davranışlarımı denetleyemiyordum artık.» 
Yumuşak bir tonla, «Anlayacağm, her ikimiz de birbirimizi yanlış değerlendirdik ve dolayısıyla yanlış sonuçlara vardık. Senin yazdıklarını görünce... Aslında, elinde daha güçlü bir silah vardı senin. Ama ne yazık ki farkında değildin bunun.» O geceki konuşmasını hafırlatmaya çalışıyordu. «Sana olan sevgimdi bu,» dedi yavaşça kulağına. «Beni bağışlayabilecek misin?» 

Laurel genç adamın gözlerinden, asıl onun kendini bağışlayamayacağını anlıyordu. Ta en baştaki yanlışı yüzünden... Ama genç kızın aşkı gerçekti ve geçmişi tüm acılarıyla birlikte unutturacaktı ona. 
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Laurel, «Eğer sen, kendi kendini bağışlamaya söz verirsen ben de seni bağışlarım,» dedi. «Yanılmak insanlara özgüdür, unuttun mu? Peter'm başına gelenlerden sonra, senin içine yuvarlandığın ruhsal durumu inan bana çok iyi anlıyorum VE...» 

Oliver, «Hayır, Laurel,» dedi sertçe. «Benim için gerekçeler bulmaya çalışma. Ben sana lâyık olabilmek için hiçbir şey yapmadım, bunu biliyorum.» Dilini kuruyan dudaklarının üzerinde gezdirdi. «Kitabımı okumanı istiyorum. Onu senin için yazdım. Sevgimin bir kanıtı olarak kabul et. Sen... ben... sana yaptıklarım... sevdiği- mi anlayınca duyduğum acı... her şeyi yazdım.» 

Laurel parmaklarını genç adamın dudaklarına götürerek onu susturdu. 

«Sonu iyi bitiyor mu bari?» 

«Bence başlangıçların iyi olması daha önemlidir. Ve şu anda da iyi bir başlangıç için sabırsızlanıyorum. Sence en çabuk ne zaman evlenebiliriz? Tabii Elizabeth olayları en ince ayrıntısına kadar öğrenmek isteyecektir. Öğrenmeden bizi bırakmaz. Seni buraya getirebilmek için yaptıklarını hesaba katarsak, buna hakkı olduğunu da kabul etmemiz gerek.» 

Laurel, «Bana hep, senin de beni sevmiş olabileceğini düşünüp düşünmediğimi sorup duruyordu,» dedi. Sesi oldukça neşeliydi Laurel'm. 

«Başından beri öyle olduğunu biliyordu da ondan. Beni ilk etkilediğin zaman henüz on beş yaşmdaydın. Bunu öğrenince o bile şaşırdı. Bana, senin benden hoşlandığını birçok kez söyledi, ama ben bunu senden duymak istiyordum tabii. 
Ondan değil, anlıyor musun beni? Duymak istiyorum.» Sesi fısıltıyla çıkıyordu. Laurel'm birden bütün vücudu ürpermişti. «Bana karşı ne hissediyorsun Laurel? Lütfen söyle bunu bana, lütfen?» 

«Senin sevginle dopdoluyum.» Genç kızın tüm vücudu alev alev yanmaya başlamıştı. Dudakları bitmek bilmeyen, şehvet dolu bir arzuyla birleşiverdi. 

«En kısa sürede Provence'a gidiyoruz,» dedi Oliver. Sonra da genç kıza doğru yavaşça yaklaşarak elini onun bornozunun altına kaydırdı. 
Laurelin dolgun göğüslerini arzuyla avuçlayarak, «Ama bu kez karım olarak, benimle yatağı- mı bölüşeceksin,» dedi. 

«En kısa sürede» diye tekrarladı. Başını öne doğru eğerek, dudaklarını Oliver'm dudaklarına yaklaştırdı iyice. Sonra da fısıltıyla, «Hemen,» dedi. Dudakları yeniden istekle birleşti. 'Sevgimiz, diye düşündü Laurel. Hayatı boyunca düşlerinde bile görmediği güzellikte duygular yaşıyordu genç kız. Zevkle inledi genç adamın kollarında. Oliver'ın güçlü kolları onun ince vücudunu kavrayarak kendisine doğru çekti. 

Oliver, «Hemen,» diyerek söz verdi. «En kısa zamanda. Ve ne kadar çabuk olursa, o kadar iyi olur.» 
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